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FEDA 


UEFA, BAZI SÜPER LİG 
KULÜPLERİNE MALİ YAPTIRIM UYGULUYOR. CEZA OLARAK 
ALGILANAN BU YAPTIRIMLARIN, 
TARİHE BAKTIĞIMIZDA DAHA 
ÇOK BİR ÖDÜLLENDİRME 
OLDUĞUNU RAHATLIKLA 
SÖYLEYEBİLİRİZ. 


ORHAN ULUCA 


Finansal Kontrol Komitesi tarafından 

cezalandırıldığı haberleri geçtiğimiz ay basına konu olmuştu. Yaptırımlar gereği kulüplerin transferde mali bilançosu pozitif olmak zorunda. Önceki yıllarda Beşiktaş benzer şekilde tasarruf yapmak zorunda kalmış ve “istediği gibi” harcama yapma özgürlüğünden mahrum bırakılmıştı. 
Avrupa'da da benzer şekilde kulüpler gerek kendi iç dinamiklerinin hareketlendirmesiyle gerekse de UEFA'nın zorlamasıyla tasarruf yapmak zorunda kalmışlardı. Dışarıdan bakıldığında 'ceza' olarak algılanan bu uygulamaların enteresan bir şekilde kulüplerin geleceğini aydınlattığı gözden kaçan nokta. 
Geçmişe baktığımızda görüyoruz ki tasarruf yapmak zorunda kalan kulüpler bir zaman sonra başarıyı tam da bu dönemde uyguladığı politikalar sonucu elde etmiş. İlk örneği de yetmişli yılların Alman efsanesi Gladbach... 


Tina futbol kulüpleri UEFA Kulüp 


TAYLARIN DOĞUŞU 

7Olerin efsane takımlarından birisi Almanya'da Borussia Mönchengladbach. Lakabı ise taylar”. Bu isim onlara Bundesliga'ya 

katıldığı yıllarda oynattığı genç oyuncular nedeniyle layık görülmüştü. Öyle ki Borussia Mönchengladbach yaş ortalaması 21.5 olan 

Tl oyuncu ile sahaya çıkmak zorunda kaldı. 
Zorundaydı çünkü maddi koşulları transfere izin vermiyordu ve zorunlu olarak tasarruf politikalarını uygulamak durumunda kaldılar. 
Tam da bu yüzden Jupp Heynckes, Günter Netzer gibi gelecek yıllarda Alman futboluna damga vuracak yıldızlar genç yaşta forma giydiler. Peki böyle oldu da ne oldu? Hennes Weisweiler yönetiminde üst üste elde ettiği şampiyonluklarla beraber Bundesliga'nın yeni üyesinin 70'li yılların efsanesi olma süreci başladı. Eğer Gladbach'ın parası olsaydı ne Heynckes ne Netzer ne de diğer yıldızlar o formayı bu kadar erken giyecekti. Weisweiler ise o dönem yakaladıkları başarıyı “Gençtik, diğer her takımdan daha dinamik ve daha coşkuluyduk” diyerek özetliyordu. Borussia Mönchengladbach'ın “efsane takım' olarak tarihe ismini altın harflerle yazdırmasının 


yegane nedeni ekonomik imkansızlıklar ölçüsünde uyguladığı tasarruf politikalarıdır. 


KLOPP'UN GENÇLERİ 

Borussia Dortmund efsane teknik adam Ottmar Hitzfeld ile 90'ların ortalarında yakaladığı başarıyı tekrarlamak için “yıldızlar almalıyız” şiarını sahiplendi. Kulüp milenyuma ramak kala borsaya açıldı ve hisselerin satışı sonucu kulübün kasasına bir anda yüklü miktarda para girdi. Genç teknik adam Matthias Sammer yönetiminde ilk sezonda para harcansa da üçüncülük 
geldi. İkinci sezonda ise 9 
oyuncunun bonservislerine çift haneli milyon euro saçılınca Dortmund sonucu aldı ve şampiyon oldu. Gelin görün ki o dönemin başarısı taraftarlar arasında “kara şampiyonluk” 
olarak anılır. İflasın eşiğine götüren süreç tam da bu şampiyonluk öncesi alınan yıldız oyuncu transferleriyle başladı. Öyle oldu ki stadın hisselerini dahi satışa çıkarmak zorunda kaldılar. 2008 yılında Almanya'da yaşanılan ekonomik krizde 


da kaçınılmaz oldu. Ersan Adem Gülüm, Olcay Şahan'dan Oğuzhan Özyakup'a kadar pek çok gelecek vaat eden genç oyuncu 

bu dönemde alındı. Hepsini toplasanız bir yıldız futbolcu maaşı etmeyecek bonservisle alınan bu oyuncular takımın omurgasını oluşturdular. Altyapıdan Atınç Nukan çıkarken Necip Uysal da yine bu dönemde forma 

şansı bulan genç oyuncular arasında yer aldı. 
Şöyle bir baktığınız zaman en az maliyetle en fazla performans gösteren oyuncu alımının feda' sezonunda yapıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Slaven 
Bilic ile Avrupa'da estirdiği rüzgarın ardından peş peşe gelen şampiyonlukların temeli bir bakıma bu dönemde atıldı. 


BARIŞ ALICI, 
YUNUS AKGÜN... 
UEFA'nın yaptırımları sonucu yine zorunlu olarak tasarruf yapmak zorunda kalan büyük kulüplerimiz transferleri yapamadığı ölçüde 


Watzke şöyle diyordu 
“Eğer bu kriz iki yıl önce yaşanmış olsaydı 
Borussia Dortmund kulübü iflas etmişti.” 
Oyuncu ödemelerinde sorun yaşayan 
Dortmund ezeli rakibi 


Hepsini toplasanız bir yıldız futbolcu maaşı etmeyecek bonservisle alınan bu oyuncular takımın omurgasını oluşturdular. 
Altyapıdan Atınç Nukan çıkarken Necip Uysal da yine bu dönemde forma şansı bulan genç oyuncular arasında yer aldı. 


gençlere forma şansı vermeye başladılar. 
Yunus Akgün, Barış 
Alıcı ya da Elif Elmas gibi isimler geçmiş sezonların aksine genç yaşlarına rağmen 

tam da Avrupa'da 


Bayern Münih'ten borç istemek zorunda dahi kalmıştı. Nihayetinde zorunlu olarak tasarruf politikaları devreye girdi. Her sene sadece bir oyuncuya en 

fazla 5 milyon euro bonservis verilerek yıllar geçildi. Nuri Şahin elbette yetenekliydi ama 
16 yaşında forma giymesi yeteneği kadar 
zorunluluktu. Ekonomik darboğazda olan kulübün başına gelen Jürgen Klopp'un oluşturduğu kadro kaçınılmaz olarak gençlerden oluşmalıydı. Üst üste iki şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi finaline giden yolun başında Dortmund'un sahaya çıkan 11 oyuncusunun 8'i 21 yaş ortalamasına sahipti. Borussia Dortmund ikinci kez zirveye doğru yürümesinin yegane nedeni tasarruf politikalar sonucu gençlere yönelim oldu. 


FEDA SEZONU VE BEŞİKTAŞ 

Ülkemizde de Beşiktaş birkaç yıl önce yanlış transferlerin sonucu olarak ekonomik krize girerek yurt dışındaki kulüplere benzer şekilde tasarruf politikaları uygulamak zorunda kalmıştı. Tercihen değil finansal krizin dayatması sonucu gençlere yönelim burada 


olduğu gibi forma giymeye başladılar. 
Oysa her açıdan özendiğimiz Avrupa'nın en önemli takımları herhangi bir zorunluluk olmamasına rağmen genç oyunculara forma şansı vermeye devam ediyor. Üstelik son dönemin başarılı takımı Leipzig bilinçli bir şekilde 23 yaş üzeri futbolcu transfer etmediği gibi tıpkı 70'li yıllardaki Gladbach gibi genç oyuncuların sanılanın aksine tecrübeli yıldız oyunculara rağmen çok daha fazla saha içi avantajı olduğu tezini de bağıra bağıra söylemekten vazgeçmiyorlar. Gerek yıldız yaratıp bonservis üzerinden gelir elde etme gerekse de kendi kimliğini inşa etme sürecinde önemli rolleri olan genç oyuncuların üzerine neden “bilinçli” değil de “tasarruf politikasının zorunlu sonucu' olarak düşüyoruz? Pek kimsenin cevap veremediği soru. Nihayetinde gerçek şu ki sportif başarıdan sağlıklı ekonomiye kadar futbolda elde edilecek olan her türlü başarının temelinde genç oyuncu yetiştirme ve oynatma yatıyor. UEFA'nın dayatması ya da yaşanılan ekonomik kriz, potansiyeli olan her futbol kulübü için ceza değil ödüldür. 
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GEZGİN YAZARIMIZ ERBATUR 
ERGENEKON, PREMIER LİG'İN 
NABZINI YAKINDAN TUTMAK 
İÇİN ADA'NIN YOLLARINI 
ARŞINLADI VE WATFORD'DA 
ÇAYINI İÇERKEN BU SATIRLARI 
KALEME ALDI. ACI YOK ROCKY, 
ACI YOK... 


ERBATUR ERGENEKON 


Bu satırları Watford'da bir mekandan yazıyorum. Dışarıda hava çok sıcak değil ve yağmur bulutları köşe kapmaca oynuyor. 
(Klasik bir İngiltere günü yani) 

İngilizler bugünü 

“Süper Pazar' olarak adlandırıyor; zira arka arkaya çok iyi maçlar oynanıyor. Kendi adıma, 
Watford'un yerlilerinin rağbet gösterdiği 

Golden Lion'da, iki maç üst üste izleme fırsatı yakaladığım için büyük keyif yaşadığım bir 

gün. Süper Pazar'da önce Liverpool, West 
Ham United'ı konuk 

etti... Ardından dev mücadelede Arsenal 

ile Manchester City, 
Emirates stadında karşılaştı. Anfield'da 
Liverpool, Londralılar'ı 
4-Oile ezdi geçti. 

Konsol oyunlarında bile zor gerçekleştirilen bir performans ile yaptı bunu Kırmızılar. Son şampiyon 
City ise beklendiği üzere 
Arsenal'i rahatça devirmeyi başardı. Sonuç 0-2 olarak yansıdı tabelaya. Terk edilmiş şehir gibi görünen 
Watford, Londra'ya çok uzak olmamasına karşın havası çok daha kasvetli. 
(Deulofeu bile henüz o havayı dağıtamamış. 
Richarlison'u kaybetmiş olmalarının ağırlığı da olabilir tabii bu.) Her neyse, Liverpool taraftarının çoğunlukta olduğu bir ortamdı maçları izlediğim atmosfer. Maç boyunca bol bol sohbet etme fırsatı buldum onlarla. Benim de her Liverpool golünde ayağa fırlamam, çok daha kolay kaynaşmamızı sağladı elbette. 
Her İngiltere seyahatim gibi, sabah çayı 


Jürgen Klopp'un çok kuvvetli bir ekip oluşturduğu, takımını oturttuğu ve hatalardan ders alındığı ortak fikir. Ve fakat, Kaf Dağr'nın tepesinde Pep Guardiola ve ordusunun, TİTANLAR gibi > : Liverpool'u beklemekte olduğu çi kirik e iverpool, esas fikir... bu iz beka 


eşliğinde Premier Lig programlarını izlediğim, taraftarlarla konuştuğum, gazete haberlerini ve köşe yazılarını dikkatle okuduğum bir yolculuk gerçekleştirdim. Ağzıma kadar Premier Lig doldum da yine doyamadım 

o ayrı. Genel olarak izlenimlerim dahilinde Liverpool'un sezonuna dair beklentileri paylaşmak istiyorum bu yazıda. İngilizler'in manşeti belli: “Bu sene o sene” ve tabii her hayal soslu hedefte olduğu gibi bir ama var içinde 'Bölüm sonu canavarını devirmek... 
Jürgen Klopp'un çok kuvvetli bir ekip oluşturduğu, takımını oturttuğu ve hatalardan ders alındığı ortak fikir. Ve fakat, Kaf Dağı'nın tepesinde Pep Guardiola ve ordusunun, TİTANLAR gibi Liverpool'u beklemekte olduğu esas fikir... Üstelik Sarri'nin yeni yeni oluşturduğu savaş timi, Jose Mourinho'nun 
3. sene lanetini bozarak kendini kanıtlamak peşinde olduğu Kırmızı 
Şeytanları, 
Pochettino'nun güzel oyun olsun bizim olsuncu evlatları ve 
Unai Emery'nin 
“Ben buraya saksı olarak gelmedim. 
Bekleyin ve görün”cü 
Topçular'ı yoldaki diğer büyük engeller. 
Yine de 
Liverpool'un tek rakibinin 
Manchester City olduğu genel düşünce. Her zaman eski güzel günler ile yaşayan ve 
Premier Lig şampiyonluğu konuşulurken 


bir frekansta algılanmakta 
Ada'da... 
United menajeri Mourinho'nun “Liverpool bu kadar harcama sonrası şampiyonluğu kazanmak zorunda” sözleri de Beatles'ın şehrinin takımının, uzun süre sonra ilk kez ne kadar spot ışıkları altında olduğunu kanıtlamakta. Geçen senenin Şampiyonlar Ligi finalisti için hiç de anormal bir durumdan söz etmiyoruz kanımca. Şu Jose'nin Londra'daki 


İNGİLTERE 


kiralık ev fiyatlarından bahsederken bile bir şekilde konuyu bağladığı o harcamadan da konuşalım biraz: Alisson * Keita * Fabinho 

* Shagiri için toplam 164 Milyon Sterlin ödendi. Bir önceki sezonun devre arasında Southampton'dan 75 Milyon Sterlin karşılığı kadroya eklenen Hollandalı süper stoper Virgil Van Dijk'i de listemizde bir parantez açarak köşeye iliştirelim. Ortaya dev bir transfer manşeti çıkıyor. Elbette bu harcamalardan bahsederken Mourinho efendinin kurnazlık 
yaparak atladığı Philippe Coutinho'nun 142 
Milyon Sterlin'e Barcelona'ya gönderilişini atlamamak lazım. Ama paralar havaya saçılmadı. Salah - Firmino - Mane'den oluşan ateş gücüne ve artık oturmuş kadroya bir de bu transferleri ekleyince, City çekincesine karşın da olsa ortaya 'En iyi film” ödülünü alması beklenen bir yapı çıktı. Merseyside ekibinin şehirce çok sevilen menajeri Klopp ise daha temkinli yaklaşıyor duruma. Rocky serisinin büyük bir hayranı olan Alman teknik patron “Biz hala Rocky Balboa'yız ve Ivan Drago'yu devirmemiz lazım” diyerek kendi bakış açısından durumu özetliyor aslında. Bir iletişim dehası olan Jürgen Norbert Klopp, bu sözleri ile dev harcamalı kadrosunu büyük rakipleri Manchester'da bile sempatik bir renge dönüştürmeyi başardı. 
Şampiyonluk ile ilgili İngiltere'de bir de 

ortak düşünce var ki; tarin çoğu noktada bu yorumları onaylıyor. Buna göre bir önceki sezon ligi kazanan takımlar (Başlarında Sir Alex Ferguson olmadığı sürece) ertesi yıl 

bir şekilde çözülür... Elbette bu satırların yazarına göre City'nin hayat veren kaynağı (büyük hayranı olduğum) Kevin De Bruyne'nin önemli sakatlığı da Maviler'i bir anda daha normal takım haline getirecek. Düşünün Green Lantern'ın yüzüğünü çıkarırsanız, hala cesur ama süper güçlerini kaybetmiş normal bir adam kalır ortada. Dönelim Liverpool'a... 
Kalecileri çok iyi, savunmaları oturdu, orta alan çok güçlendi ve kusursuz bir hücum hatları var. Tüm bunların yanına muhteşem bir menajer ve aç bir şehir ekleyin. İşte size mükemmel bir potansiyel başarı tarifi... Bir de not: Rocky, 1977'de Akademi tarafından “En İyi Film” ödülüne aday gösterildiğinde, “Başkanın Bütün Adamları” ve “Taksi Şöförü” gibi yapımların yanında göz devrilen bir filmdi. Gecenin sonunda ise ödül Sylvester Stallone'un ellerinde yükseliyordu. Yani yediği tüm yumruklara karşın kazanan İtalyan Aygırı olmuştu... Belki de Klopp istemeden de olsa bu mesajı verdi. Kim bilir bir bakarsınız sene sonunda tüm Manchester hep bir ağızdan “Rocky Rocky” diye bağırır ve kemer Alman Panzeri'nin ellerinde yükselir. Belli mi olur? 
Sanki sene yeniden 1977, sanki 'O sene bu sene” be Adrian... 
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MATA, FUTBOLCULARIN 

ÇOK YÜKSEK ÜCRETLER 
ALDIĞINI VE BU MAAŞLARIN 
ADALETSİZ OLDUĞUNU 
DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN MAAŞININ 
“VİNİ HAYIR KURUMLARINA 
VE İHTİYACI OLAN KİŞİLERE BAĞIŞLAYACAĞINI 
AÇIKLAMIŞTI. DAHA SONRA BU PROJESİNİ BİR VAKIF OLARAK 
COMMON GOAL ADI ALTINDA GERÇEKLEŞTİRDİ VE DİĞER 
FUTBOLCU ARKADAŞLARINI 
DA DAVET ETTİ. 


BATUHAN ÖZOKAN 


1994 Dünya Kupası, Maradona'nın yaptığı 
dopingden dolayı turnuvadan ihraç 

edilmesi, Berlin Duvarı'nın yıkılışından 

sonra ilk kez kupaya tek ülke olarak katılan Almanya'nın turnuvanın sürpriz takımlarından Bulgaristan'a elenmesi gibi birçok ilginç olaya sahne olurken Kolombiyalı Andres Escobar'ın gruptaki ABD maçında kendi kalesine attığı golden dolayı turnuva sonunda ülkesinde öldürülmesi 1994 Dünya Kupası'nın en acı verici olayı olarak yerini aldı. Bu olay futbol dünyasını etkilediği kadar Kolombiya'da yaşayan insanları da etkiledi ve onlardan biride Jürgen Griesbeck'di. 
Escobar'ın ölümünden çok etkilenen Alman akademisyen suikastın gerçekleştiği günün ertesi sabahı üniversitedeki çalışmalarına 

ara verip ülkesine dönmeye karar verdi. Bir futbolcunun ölümü onu elbette etkilemişti ama esas sorun ülkede ölen gençlerin sayısının her geçen gün artmasıydı. Griesbeck verdiği bir röportajda; “Medellin'de çok 

kötü zamanlar geçirdim. Her yıl 5.000'e yakın genç ölüyordu. Futbolun barışçıl 

bir iletişim aracı olduğunu o zamanlar düşünüyordum. Andres'in ölümü benim için bir işaretti.” demişti. Ülkesine döndükten sonra bu olayların da etkisiyle maddi sıkıntılar sebebiyle futbol oynayamayan çocuklara imkân sağlayabilmek için kendi vakfını kuran Griesbeck, yıllar sonra onunla aynı düşünceleri paylaşan Juan Mata'nın kurduğu Common Goal vakfının da en büyük destekçisi olacaktı. 

“Belki bu yaptığımız okyanusta bir damla ama bu organizasyon dünyayı değiştireceğine inandığım tek şey.” Bundan bir yıl önce Manchester United'ın İspanyol oyuncusu Juan Mata, başlattığı Common Goal projesini bu sözlerle açıklamıştı. Mata, futbolcuların çok yüksek ücretler aldığını ve bu maaşların adaletsiz olduğunu düşündüğü için maaşının 61'ini hayır kurumlarına ve ihtiyacı olan kişilere bağışlayacağını açıklamıştı. Daha sonra bu projesini bir vakıf olarak Common 


Goal adı altında gerçekleştirdi ve diğer futbolcu arkadaşlarını da davet etti. Mata gibi düşünen birçok sporcu bu daveti kabul etti. 
Bu oyuncular arasında Giorgio Chiellini ve Mats Hummels gibi dünya yıldızlarının yanı sıra kadın futbolunun en önemli isimlerinden Alex Morgan da yer aldı. Başlatılan bu proje ile vakfa üye olan tüm oyuncular kazandıkları paranın 91'ini bağışlıyor Common Goal 

vakfı da ihtiyaç sahiplerine bu bağışları ulaştırıyordu. Vakıf kurulduğunda genellikle ülke içindeki bölgelere ulaşabiliyordu ancak Mata bu bağışların daha çok yere ulaşmasını istiyordu. Bunu da Jürgen Griesbeck ile yapacaktı. Griesbeck'in yıllar önce kurduğu “Street Football World” de Common Goal'a benzer bir kuruluştu. Bu yüzden de Juan Mata'dan gelen kurucu ortaklık teklifini de kabul etmesi zor olmadı. Juan Mata vakfın yönetimsel işlerini üstlenmiş, Griesbeck de bağlantılarıyla vakfın büyümesine yardımcı oluyordu. 
Common Goal projesi başladıktan sonra futbolcuların yanı sıra Hoffenheim teknik direktörü Julian Nagelsmann ve Danimarka Ligi takımlarından Nordsjaelland da bu projeye destek verdiğini açıkladı. Norveç kulübünün verdiği destek diğerlerinden farklı ve vakfın kuruluş ilkeleriyle fazlasıyla örtüşüyordu. Nordsjaelland kulübü iç sahada oynadıkları maç gelirlerinin 21'ini bağışlarken Common Goal'e bağışlanan paranın büyük bir kısmının da Nordsjaelland'in proje ortağı olduğu “Right to Dream” akademisine gönderilmesine karar verildi. Bu akademi Gana'da, 1999 yılında Eski Manchester United scoutlarından Tom Vernon ve birkaç yatırımcı ile açıldı. Akademinin amacı Afrika'da 

futbol oynayan yetenekli genç oyuncuların Avrupa'ya daha kolay gitmelerini sağlamak. 
Akademideki sporcuların sadece futbolcu değil aynı zamanda da birer meslek sahibi olmaları gerektiğini düşünen akademi yetkilileri futboldan kalan boş vakitlerde sporcuların ders ve kurslara katılmalarına imkan veriyor. Nordsjaelland ve Common Goal Vakfı ile daha da büyüyen akademi, şimdiye kadar 34 Ganalı futbolcuyu futbol sahnesine çıkartarak projenin ne kadar doğru ilerlediğinin de göstermiş oluyor. 
Son yıllarda birçok sporcu çeşitli etkinlikler altında bağış toplayıp sosyal sorumluluk projeleri düzenliyor. Ancak Juan Mata'nın başlattığı bu proje sadece kurulduğu yerdeki değil dünyadaki tüm futbol oynamak isteyen çocuklara ve yardıma ihtiyacı olan kişilere ulaştı. Geçtiğimiz ay 1. yılını kutlayan vakfın her geçen gün etkileri ve destekçileri artıyor. Mata'ya bir röportajda, bu projeyi neden yaptığı sorulduğunda ise verdiği cevap Common Goal projesinin de bir nevi özeti oluyor; “Dünya Ekonomik Forumu'na katıldığımızda futboldan çok futbolun ekonomisini konuşmak istedik çünkü çoğu insan bu ekonomik gücü anlamıyor. Ben bu projeyle en zengin ve en fakir arasındaki uçurumu azaltarak sadece çocuklara ulaşmak için çalışıyorum. Hepsi bu.” 
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LEEDS VE BIELSA'NIN 
EVLİLİĞİ PEK DE DENGELİ SAYILAMAYACAK İKİ ÇILGININ BULUŞMASI GİBİ OLDU. 

ZATEN BAŞLANGIÇ DA HİÇ 
SIRADAN DEĞİLDİ. GÖREVE 
GELİR GELMEZ ORTALAMA BİR 
LEEDS TARAFTARININ BİR MAÇ 
BİLETİ SATIN ALMAK İÇİN KAÇ 
SAAT ÇALIŞMASI GEREKTİĞİNİ ARAŞTIRDI. SONUÇ MU? 


MUSTAFA AKKAYA 


eeds United'ı hatırlıyor musunuz? 
| ve nasıl hatırlıyorsunuz? İkinci ve 

üçüncü liglerde takılan alelade bir kulüp olarak aklınızda kalmış olabilir. Yıllar önce Galatasaray'ın UEFA Kupası yarı finalinde elediği ve ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan güçlü bir ekip olarak da biliyor olabilirsiniz. Veya asansör misali bir aşağı bir yukarı giden maceraperest bir kulüp olarak da... Biraz daha yaşını almış bir futbolseverseniz Don Revie'nin 1970'lerdeki efsanevi takımından hikayeye başlayıp ezeli rakibi ve halefi Brian Clough'ın 44 günlük macerasıyla devam edebilirsiniz. Nesilden nesile farklı hitap etse de Leeds United bu hikayelerin hepsini kapsıyor. 
İngiltere'nin en elit kulüpleri arasında olmasa da tarihi ve kulüp kültürüyle Ada futbolunun büyükleri arasında sayılabilir Leeds. Onlar arasındaki en uzun uykuya yatıp hala uyanamamış bir kulüp olarak nitelemek belki daha gerçekçi olacak. Elbette Leeds'in ilk uykuya dalışı değil bu. Sonuçta tarihi boyunca 8 kez alt lige düşüp 7 kez yükselmiş gayet dengesiz bir kulüpten bahsediyoruz. Sekizinci yükselişi elde etmek için de kendisine en uygun teknik adamı 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seçmiş olabilir: kariyeriyle “deli” lakabını sonuna kadar hak etmiş Marcelo Bielsa'dan bahsediyorum! 


TAM BİR DELİ 

Öyle sonradan deliren biri değil Bielsa. 
Onunkisi doğuştan DNA'sına yüklenmiş bir kod. Arjantin'deki neredeyse tüm futbol ortamının aksine genç Marcelo'nun ailesi fakirlik çekmiyordu. Hatta yoksulluk bir yana dursun, ülkenin ileri gelen ve eğitimli ailelerinden birine mensuptu. Dedesi Arjantin idari hukukunun temelini atmış ve adı sokaklara verilmiş bir avukattı. Babası da onu takip edip aynı mesleği seçmiş, abisi dışişleri bakanlığı yapmış, mimar 

olan kızkardeşi de hükümette görev almıştı. Bu “beyaz” 
çemberin dışına çıkan isimse Marcelo Bielsa oldu. Futbolculuğa dair gözle görülür bir yeteneği yoktu ama zorladı. Olmayacağını anladığı noktada 

ise tekrar ailesinin 
çemberine girmedi Marcelo. Henüz 25 
yaşındaydı ve hoca olmaya karar vermişti. 
1990 yılında Newell's Old Boys'ta idealini 
gerçekleştirene kadar aynı kulüpte scouting ve genç takım hocalığı yaptı Bielsa. 1986 yazında Arjantin'i 70 bölgeye ayırdı ve uçak korkusu sebebiyle arabasına atlayıp yetenek avına çıktı. 14 yaşındaki Pochettino isimli çocuğu gece uykusundan uyandırıp “bunu takıma alalım, futbolcuya benziyor” deyişi de bu günlere rastlıyordu! Nihayet A takımın başına geçtiğinde de deli çizgisini pek eğip bükmedi. 
Oyuncularından sıradaki rakibi analiz etmelerini ve rapor hazırlayıp bunu tüm 


6-0 kaybettikleri bir Libertadores maçı sonrası protesto için evinin önünde toplanan taraftarların arasına elinde bir el bombasıyla daldı Bielsa! “Dağılmazsanız sizi havaya uçururum!” dedi ve hepsini evine yolladı! Ama NewelPs onu hep çok sevdi. Bugün stadyumuna ismini verecek kadar çok... 


takıma sunmalarını istedi. Henüz internetin olmadığı o günlerde her oyuncusunun son maçla ilgili en az üç analiz yazısı okumasını da buyuran oydu. Yalnız kenardan direktif veren biri olmak yerine takımının düşünmesini isteyen bir teknik adamdı. Sadece takımla değil, taraftarla da ilişkisi deli doluydu. 6-0 kaybettikleri bir Libertadores maçı sonrası protesto için evinin önünde toplanan taraftarların arasına elinde bir el bombasıyla daldı Bielsa! “Dağılmazsanız sizi havaya uçururum!” dedi ve hepsini evine yolladı! 

Ama Newell's onu hep çok sevdi. Bugün stadyumuna ismini verecek kadar çok... 

6 yıllık çalkantılı 
Arjantin milli takım kariyeri 2004 yılında sona erdiğinde kendini 3 ay boyunca bir manastıra kapattı. 
Ne televizyon ne de bir telefon aldı yanına. 
Sadece futbol kitapları okumaya verdi kendini. “Sonunda kendi kendime konuşmaya başlamıştım” diyecekti. “Galiba gerçekten delirmiştim!” Sonrasında gelen Şili ve Athletic Bilbao maceraları damakta güzel tatlar bıraktı. Hatta Marsilya'da da fena bir sezon geçirmemişti fakat ikinci sezonun açılış maçının ardından istifasını açıkladı! Tam bir Bielsa çılgınlığıydı bu. Ertesi yaz Lazio'ya imza attı. Ne var ki sadece 48 saat sonra oradan da istifa etti çünkü yönetim istediği transferleri yapmaya yanaşmıyordu! Sonraki sezon Lille'de takımdaki neredeyse tüm tecrübeli isimlere yol 
verip gençlerle devam etmeye karar verince 13 
maç idare edebildi. 


Nasıl? Tam Leeds United'ın çalkantılı mazisine uygun bir kariyer değil mi? Leeds ve Bielsa'nın evliliği pek de dengeli sayılamayacak iki çılgının buluşması gibi oldu. Zaten başlangıç da hiç sıradan değildi. Göreve gelir gelmez ortalama bir Leeds taraftarının bir maç bileti satın almak için kaç saat çalışması gerektiğini araştırdı. Sonuç mu? Tüm futbolcuları 3 saat boyunca (evet, ortalama Leeds vatandaşına bir maç bileti için sadece 3 saat çalışmak yetiyor) çöp toplamaya yolladı. Çünkü takımı izlemenin taraftar için nelere mâl olduğunu anlamalarını istiyordu. 


DETAY, DETAY VE DETAY 

Elbette Bielsa'yı salt deli olarak tanımıyoruz. 
Dâhilik derecesinde futbol üstüne kafa yoran ve detaylara önem veren bir emekçi o. Siz bu yazıyı okurken Leeds maç oynuyor veya idman yapıyor değilse Bielsa muhtemelen kendini video analizlerine vermiştir. Örneğin Arjantin'le 
2002 Dünya Kupası için Uzakdoğu'ya yol 
alırken 7000 farklı video görüntüsünü 

de yanına almıştı. Leeds'teki görev için yönetimle ilk görüşmeleri gerçekleştirirken 

de Championship'teki son sezona dair tüm takımların hangi maça hangi dizilişle çıktığını içeren bir hazırlık yapmıştı. 

Tabi ki sadece analizlerde boğulmuyor ve 

tüm bu karmaşık bilgi yığını içinden gerekli sonuçları çıkarıp yenilikçi şeyler denemeyi 

de fazlasıyla biliyor Marcelo Bielsa. Böylesine donanıma sahip bir hocanın takımı idmanlarda sonuna kadar yorulmayı bekleyebilir. Lille kariyeri pek istediği gibi gitmemiş olabilir ama her deneyiminde olduğu gibi Lille'in o dönemki oyuncuları da Bielsa'nın bıraktığı izleri güzel hatırlıyor. 

Lille'de hazırlık kampını henüz haziran ortasında başlattı Bielsa. Antrenman tesislerine 20 adet bungalov yaptırdı. 
Oyuncuların orada sadece çalışmasını değil aynı zamanda yaşamasını da istiyordu. O ufacık bungalovlarda birer yatak ve klimadan başka pek bir şey yoktu! Sabah 10 ve akşam 6:30'da olmak üzere günde iki idman vardı ve oyuncular bunun haricinde duş almak, TV izlemek, konsol oyunu oynamak gibi tüm ihtiyaçlarını tesiste karşılıyorlardı. Bielsa onların beraber yemek yiyen, vakit geçiren 

ve yan yana odalarda uyuyan tek bir aile gibi olmasını istiyordu, ki aynı tarifeyi geçtiğimiz yaz Leeds için de uyguladı. 

Marsilya macerasında Bielsa'nın öğrencilerinden biri de bugün Manchester City'nin sol kanadında fırtınalar estiren Benjamin Mendy'ydi. 2014 yılında Le Parisien'e verdiği röportajda hocasının çılgınlıklarını 

(ve bir yandan da kendi rahatlığını) güzelce anlatmıştı Mendy. “Konsantre olmak için sıkılmanız gerek. Çünkü sıkıldığınızda hocanızın size söylediklerini düşünmek zorundasınız.” Bielsa bunu demişti çünkü 

bir sürü taktiksel video izleyip sıkılabilecek oyuncularının tekrar motive olmasını istiyordu. 
Mendy de onlardan biriydi. “İlk anlarda beni bir videonun önüne oturttu ve uyumaya başladım. Bana gidip yerime yatmamı söyledi! 


BIELSA 


Delilik ve dâhilik arasındaki o ince ipin üstünde 63 yıldır yürüyor Marcelo Bielsa. Ve tıpkı kendisi gibi kimi zaman boyundan çok daha yukarı sıçrayan, kimi zaman da yok yere sınıfta kalan bir kulübün başına geçti. Elbette öncelikli görevi, uzun zamandır uyuyan bu devi uyandırmak olacak. 


Şok olmuştum. Fakat sonrasında kendimi zorladım ve zamanla video seanslarından zevk almaya başladım.” Nitekim bugün Mendy'yi sadece hızı ve kenardan sert ortalarıyla 

değil, oyun zekası sayesinde de beğeniyle izliyoruz. Bunda Bielsa'nın tek sezonluk katkısı yadsınamaz. 19 yaşındaki Mendy için Bielsa “Şaka yaptığımı düşüneceksiniz ama Mendy dünyanın en iyi sol beklerinden biri olacak” demişti. O günlerde video izlerken uyuyakalan 
çocuk, 2017 yazında Manchester City'ye 52 
milyon £'a mâl oldu. 


İLHAM KAYNAĞI 

Peki Bielsa tüm deliliklerine ve tahmin edilemezliğine rağmen neden seviliyor? Nasıl Pochettino ve Guardiola gibi isimlere ilham kaynağı olabiliyor? Detaylara ve oyuncu gelişimine verdiği önem elbette bunda önemli birer etken. Ama gençliğinde Avrupa'daki bir akrabasının ona yolladığı Rinus Michels takımlarının videolarından etkilenen Bielsa nerede görev yaparsa yapsın izleyiciye zevk veriyor ve onu da futbol üzerine düşünmeye sevk edebiliyor. Şili'de kendine has 3-3-1-3 sistemini sahada uyguladı ve zamanla bu anlayışı A. Bilbao'da 4-3-3 ile harmanladı. 
Yeni şeyler denemekten hiç geri kalmadı ve hep yapıcı düşündü. Hücumcu bekler, rakip alanda yoğun pres, sürekli pozisyon değiştiren ve rakibi peşinden koşturan oyuncular size tanıdık geliyor değil mi? 

Bunların benzerini hem Guardiola hem 
Pochettino'da yoğun olarak görüyoruz. 2006 
yılında Pep Guardiola Barcelona B takımının yeni teknik direktör adayıydı. Sadece futbol üstünde konuşabilmek ve Bielsa'nın fikirlerini almak için uçağa atladı ve Arjantin'e gitti. 

İki futbol delisi tam 11 saat boyunca barbekü başında derinlemesine taktiksel tartışmalar yaptı! Kimi zaman masadaki başka birine sandalyeyi marke ettirdiler, kimi zaman tuzluk ve biberliği karşı karşıya getirdiler veya bilgisayarı açıp video analizler yaptılar. 
O ziyaretin Guardiola'nın teknik direktörlüğe başlama kararı almasında etkisi çok büyük. 
Nitekim sonrasında uyguladığı oyun anlayışının yanı sıra yenilikçi yaklaşımları da Bielsa'dan ciddi etkilendiğinin birer kanıtı. 


Pochettino ise Bielsa'yı adeta ikinci babası olarak gördüğünü rahatça belirtiyor. Zira onu 
14 yaşındayken gecenin köründe uyandırıp 
keşfeden, genç yaşında Newell's A takımında ona yer veren ve futbolu öğreten isimdi Bielsa. Dolayısıyla Leeds ile anlaştığında eski hocasının çalışma izni alabilmesine yardımcı olmak adına federasyona mektup yollayan, onu sıradışı bir futbol yeteneği olarak öven kişi de Pochettino oldu. 

Peki Bielsa neden bu iki öğrencisi kadar sonuç alamadı? Çünkü kendi deyimiyle eğer futbolcular birer insan olmasaydı Bielsa 

her şeyi kazanabilirdi! Rakibi fazlasıyla 

pres altında tutan ve yoran bir felsefesi var Marcelo Bielsa'nın. Bu dinamizmi sağlamak adına da sezon öncesi kampında ekibine fazlasıyla yükleniyor. Biyonik birer yapıları olsa sezon sonuna kadar rahatlıkla aynı çizgide gidebilirler ancak sezonun ikinci yarısında doğal olarak yorgunluk ağır basıyor. Athletic Bilbao'da hem Avrupa Ligi hem Copa del 

Rey finali oynayıp ikisini de kaybetmesi biraz bundan. Marsilya'da kış mevsimini şampiyon olarak geçip sezonu dördüncü bitirmesi de... 
Yakın tarihin en etkileyici yetenek derinliğine sahip Arjantin kadrosunun 2002 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayışını da bir noktada sezon yorgunluğunu tam atamamış oyuncuların Bielsa'nın yıpratıcı temposuna ayak uyduramamasına bağlayabiliriz. 

Onun Leeds United'taki ilk günleri geçmiş tecrübelerine fazlasıyla benziyor. Dolayısıyla Championship'teki 46 maçlık maratonun yanına Federasyon ve Lig kupaları da eklenince taraftarların fiziksel kondisyona dair Noel sonrasına yönelik düşüncelere dalması normal. Delilik ve dâhilik arasındaki o ince ipin üstünde 63 yıldır yürüyor Marcelo Bielsa. Ve tıpkı kendisi gibi kimi zaman boyundan çok daha yukarı sıçrayan, kimi zaman da yok yere sınıfta kalan bir kulübün başına geçti. Elbette öncelikli görevi, uzun zamandır uyuyan bu devi uyandırmak olacak. Bielsa'nın Leeds'ini sonraki sezon Premier Lig'de izlemek, 

nostalji meraklılarını her yönüyle şimdiden heyecanlandıran bir detay. 
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O KUPA BU STADA GELECEK 


Ronaldo, Juventus'un patronu Agnelli ile hayaller kuruyor... 
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ARTIK ASTRONOMİK 
RAKAMLARLA YAPILACAK 
TRANSFERLERDEN ÇOK 
GELECEK VAAT EDEN GENÇ 
YILDIZLARIN TRİBÜNLERİ 


AYAĞA KALDIRMASINI İSTİYOR. 


PSV EINDHOVEN KARİYERİNDE 
LOZANO, ARIAS VE PRÖPPER 
GİBİ GENÇLERİ PARLATAN 
PHILLIP COCU'NUN BARIŞ 
ALICI, ELJIF ELMAS VE FERDİ KADIOĞLU ÜÇLÜSÜYLE 
BİRLİKTE YENİ BİR DÖNEMİ 
BAŞLATMASI BEKLENİYOR. 


KORAY DURKAL 


BARIŞ ALICI 
Küçük yaşlarda atletizmle spora başlayan Barış, futbolla 11 yaşında tanıştı. Bucaspor 


altyapısına giden genç oyuncu kısa süre içinde de Altınordu'nun yolunu tuttu. Atletik yetenekleri ve defans arkasına yaptığı öldürücü koşular en göze çarpan özellikleri. 
Defans arasına attığı derin toplar, rakibe yaptığı şok presler, bileklerine hâkimiyeti ve her iki ayağıyla da yaptığı etkili vuruşlar Barış'ı yaşıtlarına göre fazlasıyla öne çıkarıyor. Sağ tarafta daha etkili olmasına rağmen solda da görev yapabilen Barış'ı öne çıkaran yanı ise kendine olan güveni. Altınordu'da aldığı eğitimle birlikte bu mantaliteye çoktan sahip olmuş. Yeteneklerinin fazlasıyla farkında ve bunu yetenekleriyle birleştirip futbolunu bambaşka noktalara taşımayı da biliyor. 


ELJİF ELMAS 

Geçen sezon Manchester City, Benfica ve Club Brugge'ün de dahil olduğu onlarca takım arasından Fenerbahçe'yi seçen 17 yaşındaki oyuncu Avrupa'da gelecek vaat eden yıldız adayları arasında gösteriliyor. Tekniği ve driplingleri kadar stiliyle de Zidane'ı akıllara getiren Eljif topa hâkimiyet konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip. Dönüşlerdeki rahatlığı Iniesta'dan esintiler sunuyor. İkili ya da üçlü preste bile topu doğru noktaya atmak 


için en doğru anı bekliyor, panik yaşamıyor. 
Futbol zekâsı ve görüşü son derece yüksek. 
Beklenmedik hamlelerle oyunu her an değiştirebiliyor. Son derece yumuşak bileklere sahip. Bunu sakinliğiyle birleştirerek kadife ayaklı bir oyuncuya dönüşüyor. Ofansif orta saha olmasına rağmen takım savunmasına da katkı veriyor. Hücum presleri oldukça etkili. 


FERDİ KADIOĞLU 

Fenerbahçe'nin çok şeyler beklediği isimlerden biri de Hollanda 2. Lig ekibi NEC Nijmegen'den transferi Ferdi Kadıoğlu'ndan başkası değil. 
Feyenoord, AZ Alkmaar, Heerenveen, Vitesse ve Utrecht gibi takımların da yakından takip ettiği ve büyük bir potansiyele sahip olan Ferdi'nin çok yönlü bir oyuncu olması da en büyük avantajlarından biri. Hem orta sahada hem ön libero hem de forvet arkasında oynayabiliyor. Kolaylıkla adam eksiltebilen Ferdi, top çalma ve defansa yardım konusunda da tam bir takım oyuncusu. 10 numara pozisyonunda oynayan Ferdi'nin, topu ayağına aldığında yapabileceklerinin bir sınırı yok. 
Oyun zekâsı ve görüşü son derece yüksek. Bu sayede topu ayağına alır almaz düşündüğünü çabucak uygulayabiliyor. 
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HAKEM GİTSİN, VAR GELSİN! 


BU YIL, SADECE VARIN 

İDARE ETTİĞİ DERBİ MAÇLARI İZLEYECEĞİMİZDEN ADIM GİBİ 
EMİNİM. ÇÜNKÜ İNSANLARA GÜVENMİYORUZ. HAKEMİN 
TAYİN ETTİĞİ KARARLARIN 
ALTINDA HEP BİR BİT YENİĞİ ARIYORUZ. BU BASKININ 
ALTINDAN VAR SAYESİNDE 
KALKMASINI BEKLEDİĞİMİZ 
CESUR HAKEMLERİMİZ OLDUĞU 
KADAR, DÜDÜĞÜ KOMPLE 
VAR'A BIRAKACAK, SAHADA 
DARMADAĞIN HALE GELECEK HAKEMLERİMİZ DE MEVCUT. 


CAN DURUKAN 


eşiktaş Antalyaspor maçında konuk 
B takımın attığı ilk gol, uzunca zaman 

tartışılacak gibi duruyor. Ben kendi adıma ya karar ya da kural hatalı diye düşünüyorum. Çünkü pozisyonda açık şekilde Antalyasporlu oyuncunun ofsaytta olduğu görülüyor. Savunma oyuncusunun topa bilerek, isteyerek müdahalesi, ofsaytın kaderini nasıl belirleyebiliyor? Bunu anlamadığım için değil kabul etmediğim için soruyorum. 
Konunun hakem tarafıysa daha trajik. Halis Özkahya, ligimizde yönettiği her maçın merkezinde olmayı başarabilen isimlerden biri. 
Beşiktaş Antalyaspor maçında da ligimizde ilk kez karşılaşılan ve yakın zamanda kuralı değiştirilen bir ofsayt uygulamasıyla ilgili pozisyonun tekrarını izleme gereği bile duymadı. Üstelik aynı pozisyonda Antalyalı oyuncunun elle oynama şüphesine rağmen bunu yapmadı. Aynı maçta bariz şekilde VAR'a başvurulması gereken en az 3 pozisyon daha vardı. Genç kaleci Utku'nun ceza alanı dışında yaptığı müdahale kırmızı kokuyordu, faul vermedi. Larin'e ceza sahası içerisinde yapılan müdahale penaltı gibiydi, es geçti. 
Takdir hakkını kullandı. Böyle bir hakkı var. 
Peki, insanın aklına şu soru geliyor. O zaman VAR, neden var? Oyunun hızı ve değişkenliği 


karşısında her detaya hakim olması imkansız olan hakemlerimizden bazıları faul kararı verirken bile VAR'dan yardım alırken, bazıları defalarca tekrara rağmen çözemediğimiz pozisyonlar için neden bir defa bile VAR'a bakmaya gerek duymuyorlar? Bu ikircikli durum, VAR'ın varlığını tartışmalı hale getiriyor. Madem fikrini sormayacak, gidip hiç izlemeyecektin bu uygulama neden VAR?.. 


Fenerbahçe Bursaspor maçında, Halil 

Umut Meler'in Mehmet Topal'a yaptığı jest ve mimikleri, “oüyük resmi gören” duyarlı arkadaşlarımız sayesinde fark ettik. Uzunca süredir oyun değil, pozisyon tartışmaya alışık olduğumuz için oyunun bütününe bakmayı öyle unutmuştuk ki, artık hakem ile futbolcu arasındaki diyaloglar bile oynanan oyundan daha cazip geliyordu gözümüze. 

Futbol, alan x zaman oyununa döneli epey zaman oldu. Bizim futbola bakış açımız ise pek değişmedi. Süper 
Lig'in ilk haftasından itibaren yoğun şekilde 
VAR tartışmaya başladık. Maçların özet görüntülerinde 
“tartışmalı pozisyonların” 

ezici ağırlığı, bizim futbolcuları değil, hakemi izlediğimizin en somut kanıtı. 
Gözümüzü oyuna çevirdiğimizde de 

bireysel performanslara saplanıp, kalıyoruz. 
Oysa futbol kolektif bir oyun ve bireysel performansların hayati ölçüde belirleyici olduğunu reddetmeden, oynanan oyunu anlamak adına zerre fikir vermediklerini 

de artık kabul etmek gerekiyor. Çünkü bireysel performans, takım planları içinde hesaba katılmayan, katılması da pek mümkün olmayan, bilinmeyen parametredir. 
Ouaresma çıkar 3 kişiyi geçer ve vurur, gol olur. Bu beklenmeyen parametredir. Elbette Ouaresma'yı sağ kenarda yalnız bırakmak için oyunun ağırlık merkezini sola kaydırırsanız, ona beklenmeyeni yapması için yardımcı olmuş olursunuz. İşte takımın bunu yapmak için sola kayması plandır. Ouaresma'nın sağda 


Son 20 yılda dünyanın uluslararası en elit futbol organizasyonları üst üste 2 Avrupa şampiyonası, 

2 Dünya Kupası'na giden, çeyrek 
ve yarı finaller gören, kulüpler düzeyinde en üst düzey şampiyona olan Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Cüneyt Çakır'ın başarısına yaklaşabilen başka bir futbol “ürünümüz” var mı? Ee, neyi tartışıyoruz o zaman? 


topla buluştuğu andan sonra yapacakları ise bilinmezdir. 

Hakemi tartışırken verdiği ya da vermediği kararlardan, saha içerisinde futbolculara yaptığı kaş göz hareketlerine kadar tamamen “falso” aramak uğraşında olduğumuzdan uzunca süredir konu hakem tartışmaktan, hakem dövmeye döndü. Oysa, ülke futbolunun içerisinden son 20 yıldır çıkardığımız en değerli marka Cüneyt Çakır, bir hakem! 

Son 20 yılda dünyanın uluslararası en elit futbol organizasyonları üst üste 2 Avrupa şampiyonası, 2 Dünya Kupası'na giden, çeyrek ve yarı finaller gören, kulüpler düzeyinde 

en üst düzey şampiyona olan Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Cüneyt Çakır'ın 
başarısına son 20 
yılda yaklaşabilen başka bir futbol 
“ürünümüz” var mı? 
Ee, neyi tartışıyoruz o zaman? Ülke futbolunun en değerli ürünü, hakemlerdir! 

Dünya Kupası'nın 
“steril” ortamında uygulanan VAR, ligimizin gergin atmosferine 

elbette kadife yumuşaklığında giriş yapamadı. Süper 
Kupa maçında 
Dany'ye “verilmediği” üzerinden uzunca süre tartışılan o kırmızı kart, sahada patronun hala ve ısrarla hakem olduğunu anlatıyordu aslında. Üzerine Fenerbahçe Bursaspor maçında VAR'ın yeniden izleme tavsiyesine uyan ancak kararını değiştirmeyen Halil Umut Meler de kamuoyunca bir hayli tartışıldı. 
Oysa VAR'ın adındaki “assistant” kelimesi, orada bir tesadüf eseri yer almıyordu. Sistem, hakeme yardımcı olacaktı. Nihai karar, yine hakemdeydi. Dany'ye kırmızıyı, Rodrigues'in 
taç çizgisine, boş alana doğru değil, 5 
metre arkasından dikine koşan savunma oyuncusunun alanına doğru koşu yapması nedeniyle vermemiş olmalıydı Çakır. Bu bir yorumdu. Hakemlere bu yorum hakkı, gri pozisyonlarda sonsuz bir güvenle tanınıyordu. 
O da yetkisini kullandı. Pozisyonu tekrar izleyip, yorumunu değiştirmedi. Bursaspor'a 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Yönettiği her maçın merkezine yerleşmeyi garip şekilde başaran Bülent Yıldırım, VAR'la çıktığı 

ilk maçta da başrolü kimseye kaptırmadı. Pozisyonda faul olup 

olmadığını bile sorduğu VAR a sayesinde, oyunun durduğu andâ UZ yaşanan bır itiş kakış sonrası gelen uyarıyla iki takım oyuncusuna da sarı kart verdi, izlemeden! 


7 


son dakikada “verilmeyen penaltının” sebebi “Devam” dedi. Teknoloji araçtı. Sahada tek söz o VAR'la çıktığı ilk maçta da başrolü kimseye de Skrtel'in kolunun olağan hareketiydi. sahibi hala ve ısrarla hakemdi. kaptırmadı. Pozisyonda faul olup olmadığını Değişen kurallarla birlikte, topun ele VAR'ın sahada hakemin görevini devralacağını bile sorduğu VAR sayesinde, oyunun durduğu hareketi değil, el/kolun topa doğru olan düşünenler ya da en azından bunu umanlar anda yaşanan bir itiş kakış sonrası gelen hareketi esas alınacak, buna bakılırken de feci şekilde yanılıyordu. VAR, yardımcıydı. uyarıyla iki takım oyuncusuna da sarı kart oyuncunun aldığı darbe, havada dengesinin Sadece tavsiye niteliğinde uyarı yapabilirdi. verdi, izlemeden! Tekrar ediyorum, izlemediği, bozulmasına neden olan bir müdahale var Ayrıca penaltı, gol, ofsayt ve yanlış oyuncuya görmediği pozisyona VAR'ın uyarısıyla ihtar mı diye bakılacaktı. Kendi kalecisi Volkan'la kart gösterme gibi oyunun kaderini cezası verdi. Oysa bu durum TFF'nin sitesinde çarpıştıktan sonra istemsiz şekilde ileri doğru etkileyecek çok ciddi aksiyonlarda devreye sabit duran VAR broşüründe yoktu. VAR'ın açılan Skrtel'in kolu, yere inmeden önce topla girecek onun dışında sessiz inceleme diye müdahale alanı içerisinde değildi. Kamuoyu, buluşmuştu. Bir başka hakem olsa penaltı tabir edilen maçı izleme pozisyonunda pasif VAR'ın böyle kullanılmasını istiyordu. Hakem verebilirdi. Yani, tıpkı Dany olayında olduğu olarak bekleyecekti. Bizde de öyle oldu. gitmeli, VAR gelmeliydi. Belli ki Bülent 

gibi gri bir pozisyondu. VAR, üzerine düşen Yönettiği her maçın merkezine yerleşmeyi Yıldırım da böyle kullanmak istiyordu. Bu uyarıyı yaptı. Meler, pozisyonu yeniden izledi. garip şekilde başaran Bülent Yıldırım, yıl, sadece VAR'ın idare ettiği derbi maçları 


izleyeceğimizden adım gibi eminim. Çünkü insanlara güvenmiyoruz. Hakemin tayin ettiği kararların altında hep bir bit yeniği arıyoruz. Bu baskının altından VAR sayesinde kalkmasını beklediğimiz cesur hakemlerimiz olduğu kadar, düdüğü komple VAR'a bırakacak, sahada darmadağın hale gelecek hakemlerimiz de mevcut. Ne yazık ki en VER —— büyük korkum, ülkemizde hakemliğin giderek güdükleşeceği ve gelişemeyeceği yönünde. 
Çünkü sahadaki patrona yardımcı olması amacıyla dünyada kullanılan VAR, bizde hakemin yerine ikame olarak kullanılacak. 
Bu da yukarıda belirttiğim şekilde ülke z futbolumuzun en değerli ürünü olan İY EZ İZ MM hakemliğimizin sonu olacak. Dilerim yanılırım. 
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BİR VARMIŞ, 
BİR YOKMUŞ 


DÜNYA KUPASI SIRASINDA 
KENDİSİNE EN ÇOK 

KARŞI OLANLARIN BİLE 
ÖNYARGILARINI YIKAN 

VAR, TÜRKİYE LİGİ'NDEKİ BAŞLANGICIYLA EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNİ BİLE ŞÜPHEYE DÜŞÜRDÜ... 


ALİ ECE 


ümkün olduğu kadar objektif olmak 
M için Şenol Güneş, Fatih Terim, Ünal 

Karaman ya da eski yeni Fenerbahçe teknik direktörlerinin görüşlerini tekrar etmeyeceğim: Yok sayıp değer verdiğim için değil, bazılarımız halen VAR masasının başındaki hakemin takımını sorguladığımız için. Daha doğrusu uzun yıllardır Türkiye Ligi'ndeki hakemlerin VAR yokken yaptıkları hatalar nedeniyle VAR'ın bile onlara karşı kimi haklı kimi haksız şüpheleri ortadan kaldırmadığı, kaldıramadığı için... 
Daha Dünya Kupası başlamadan yıllar önce Video Yardımcı Hakem kısaca VAR sisteminin en ateşli savunucularındandım. Halen de öyleyim çünkü bu sezon Türkiye Ligi'nde başarısız olsa bile VAR'ın bu sürümünü ilk Windows veya ilk çıkan kafam kadar cep telefonlarıyla karşılaştırmayı yani zamanla hayal ettiğimizin çok daha ötesinde gelişeceğini düşündüğüm için. 
Dünya Kupası esnasında ülkemizde VAR'a karşı en büyük şüpheyle bakan sevgili arkadaşım, meslek abim Cem Dizdar'la yaşadığımız tartışmalar uzun yıllardır bir programda yaşadığım en ateşli tartışmalardı. 
Cem abiyi ne yapsam daha doğrusu Dünya Kupası'ndaki VAR uygulayıcıları ne yapsa ikna edemediler. Lakin tartışmalarımızın ilk gününde Cem Dizdar'a paralel düşünen anti- VAR cephesinin en azından yarısı Dünya Kupası sonunda benim kadar hatta benden daha ateşli VAR savunucusu kesildiler. Çünkü Dünya Kupası'ndaki haliyle VAR sistemi birçok kişinin fikrini değiştirecek kadar verimli ve pozitif kullanıldı. Yine de son tahlilde Cem Dizdar bir konuda yerden göğe kadar haklı: “Kulüplerin bütçesi, takımların değerleri arasındaki devasa fark azalmadıktan sonra ister VAR olsun ister 


yok olsun!” Bence de öyle 

olsun lakin kulüplerin bütçesi, takımların değerleri arasındaki devasa farkı anında yok edecek bir sistem olsaydı bir Gladbach'lı, bir Athletic'li, bir Southampton'lı, bir Aberdeen'li, bir Sampdoria'lı bir araya gelip çoktan bunu başarırlardı çünkü Avrupa'da bundan en fazla mustarip olan onlar. Tam da bu yüzden Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 
VAR olmaması negatif anlamda çok manidar: En çok reyting alabilecek takımların 

minimum yarı 

finalde eşleşmesinin 
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* başarılı bir örnek 

var o da 2018 Dünya 
Kupası. Kupa çok kişiyi VAR konusunda ikna etti. İngiltere 
Premier Lig'de bu sezon VAR olmaması ise tamamen İngiltere liglerindeki hakeme bakış kültürüyle 

ilgili. Onlar yıllardır 
“dürüst hata” diye bir şeyden bahsediyorlar. 
Belki yıllarca Türkiye 
Ligi'nde görev yapan hakemler de “dürüst 


önündeki en büyük engel VAR olur! 
Buradan bizim 
Türkiye Ligi'ndeki 
Gladbach'lara, 
Athletic'lere, 
Southampton'lara, 


Eğer VAR güçlüleri daha güçlü hale getirecek nitelikteyse Şampiyonlar Ligi'nde neden yok? Eğer VAR daha az güçlülerin en azından daha az mağdur olmalarını sağlayacaksa Türkiye Ligi'nde neden VAR? 


hata”lar yaptılar lakin tolere edilemeyecek kadar çok yaptılar ve çoğu zaman onları göreve atayanlarda dürüstlüğün d'si yoktu, onun kurbanı oldular. Tam da bu 


Aberdeen'lere, 
Sampdoria'lara yani amiyane ama bence saçma bir tabirle “Anadolu takımları”na ilk haftalardan “VARLIĞI yokluğu farksız” dedirten de tam olarak bu mudur? Eğer VAR güçlüleri daha güçlü hale getirecek nitelikteyse Şampiyonlar Ligi'nde neden yok? Eğer VAR daha az güçlülerin 

en azından daha az mağdur olmalarını sağlayacaksa Türkiye Ligi'nde neden VAR? 
İkinci soru etrafındaki tartışmayı harlandıran ilk hafta Türkiye Ligi yayıncısının VAR incelemesine kalan pozisyonda pozisyonu televizyonda yayınlamaması oldu. Benim gibi VAR'ın ateşli savunucusu olan birisinin bile “İyi de yayıncı kuruluşa ayda 180 lira ödeyen ben neden Riva'daki VAR masasının başındaki hakemin pozisyonu izlediği açılardan onun izlediği kadar tekrarını izleyemiyorum?” 

diye düşünerek içine kurt düştü. Türkiye'de hakem kararları etrafındaki en büyük sorun bilakis VAR yokken de kararların içimize 

kurt düşürmesiydi. Neyse ki yayıncı kuruluş eleştirilerimizi kaale alarak ligin ikinci haftasında ilk haftasındaki VAR hatasını tekrarlamadı. Sağolsunlar benim gibi yılların abonesine de Riva'daki hakemlerin açısını, tekrar sayısını gösterdiler. Lakin ilk haftaki hata anti- VAR cephesinin en güçlü argümanı olmaya devam etti. Yine de ikinci haftadaki hatadan dönme doğrusu VAR'ın uzun vadede ikna etmesini sağlayabilir. Önümüzde çok 


yüzden geçen sezon başında Cüneyt Çakır yine çok eleştirilince “Ama sevgili Çakır hata sende çünkü TFF nezrinde bu kadar güçlü bir figürken, onlara göre Türk hakemliğinin dünyadaki medar-ı iftiharıyken senin arkadaşlarınla sezon başlamadan Riva'ya gidip “VAR olsun” diye tutturman gerekirdi” demiştim. Şimdi de başta Cüneyt Çakır tüm hakemlerimiz Türkiye Ligi'ndeki VAR uygulamasının daha başarılı olması için kafa patlatmalı, uğraşmalılar. 
VAR bizim kadar onlar için de var aslında. 
Şu anda 1 saatte şarjı biten, iki elle ancak tutulabilen ilk cep telefonları gibi VAR, üzerine kafa patlatıldıkça şimdiki cep telefonları kadar akıllı veya pratik olacaklar. Top tamamen hakemlerimizde ve yurt dışındaki meslektaşlarında. Bunu da ikinci kez Napoli, Juventus'a şampiyonluk yarışında geçildikten sonra Juventus'un sahiplerinin parasından girip İtalya'daki Kuzey-Güney çelişkisinden çıkmadan sonucu olduğu gibi kabul eden birisi olarak yazıyorum. Cem Dizdar'ın bakış açısından bakarsak: Kuzey, Güney'den yine daha zengin. Bence de asıl sorun bu ama futbolun bunu çözebilecek kadar da gücü olsaydı çoktan çözerdi. Herkes bir Maradona değil hatta 2018 Dünya Kupası'nda gördüğümüz gibi artık Maradona da Maradona değil! 


fitbol 19 


İ VİDEO HAKEM 


VAR FUTBOLUN TÜM 
HAFIZASINI ALLAK 

BULLAK EDEN BİR VİRÜS 

GİBİ GÜZEL OYUNU İŞGAL 
ETTİĞİNDEN BU YANA 
DERDİMİ ANLATAMIYORUM. 
ANLATABİLECEĞİMİ DE 
SANMIYORUM. YILLARCA 
ÜZERİNDE TOP OYNADIĞIMIZ 
ARSAYA DEMİRLERİ GETİRİP, BRİKETLERİ YIĞDILAR SANKİ.. 
ARSA ELDEN GİTMEK ÜZERE! 


OKAY KARACAN 


Lİ ncelikle Fitbol'un Genel Yayın 
O Yönetmeni Can Durukan'a bir özür borcum var. VAR yazısını 20 gün önce istemişti. Ben baskıya saatler kala ancak gönderebiliyorum. Neyim VAR benim bilmiyorum. Yaş aldıkça insanın muhafazakar tarafı kabarıyor, hırçınlaşıp, istemezükçü oluyor. Futbol fena halde hayata benziyorsa hayatın içinde adalet var mı ki futbolda olsun diye kırk yıllık kaniden yani çıkarmaya çalışıyoruz ! Olur mu yani ? 
Meseleye hakkın yenilmemesi ya da haksızlığın 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VAR BİR HOLLANDA! 
İNEĞİ DEĞİLDİR 


önüne geçilmesi için teknolojinin desteğine başvurulması olarak bakıyoruz. Teknolojinin sağladığı otomatik üretim modellemeleriyle insanı işssizleştirdiği, zenginin bu sayede daha zengin, fakirin daha fakirleşmeye başladığı bir çağın içindeyiz. Hollanda bugünlerde karşımıza dünyanın en büyük tarımsal üreticilerinden birisi olarak çıkıyor. Tarımsal mekanizasyon O kadar ileri gitmiş ki kendilerine çiftçi bile diyemeyeceğimiz birkaç insan binlerce tonluk üretimi tarladan ekip, biçip, sulayıp, seçip ve nihayetinde paketleyip markete kadar götüren sistemi çalıştırıyor. Yapay zekanın çağı başlıyor. Yani yüz binlerce dönüm ekim alanına ihtiyaç yok. Toplam gelirin yarattığı vergi payı devletin sosyal harcamalarla işşizliği subvanse ederek toplumsal dengeyi sağlamasıyla son buluyor. 
Bir nevi insana yaratılan boş zaman yeni rönesans fikirlerinin kaynağı oluyor. Tamam tamam işi uzatmıyorum. Verimlilik, anahtar kavram. Hollanda günümüzde futbolun temel ve güçlü prensiplerinden birinin kurucusu olarak futbola total hizmetini de tamamlamıştır. Yani büyüklük değil işlev ülkesidir Hollanda... Hepimize çapımıza göre 


Futbol fena halde hayata benziyorsa hayatın içinde adalet var mı ki futbolda olsun diye kırk 

yıllık kaniden yani çıkarmaya çalışıyoruz ! Olur mu yani ? 


değil kafa yapımıza göre büyük gelecek vadeden nefis bir örnektir. 

Neden total topuna girdim? Girdim çünkü ideal futbolu hakem hataları ve yanlışları bir yere kadar yenebiliyor. 

Kafa yapımızı futbolun endüstriyelleşmesi, teknolojinin her detayı gün yüzüne çıkarıp uzun uzun mahkeme edebilmesi bozdu. 
Milyonlarca 

doların harcandığı bir sektörde bir adamın yapacağı hatanın bedeli ödenmemeliydi. 
Haksız mağlubiyetler olmamalıydı. 
Muhtemelen yıllardır süregelen TV programlarındaki hakem tartışmaları gelişen teknoloji derken şiddetle düşünülen uygulamanın engellenmesi kaçınılmazdı. 
Aslında geçmişte VAR yokken tarih yazan yanlış kararların yok olmasına isyanım var. 
Maradona'nın Tanrı'nın eli diyerek Arjantin'in İngiltere karşısındaki saldırganlığa verdiği cevabı hiç duyamayacaktık. Maradona sarı kart görüp maç kaldığı yerden serbest vuruşla başlayacaktı. Binlerce örnek var. Yapay 

zeka da Tanrı'nın eli değil mi? Gün gelecek birbirinden yetenekli 11'er robot hakemin yerini alacak bir başka robotun idare edeceği maçta karşılaşacak ve maçı en iyi yazılımı 


Adaletin sahanın her yerindeki kural 


dışı kararları düzeltmesi halinde tam sağlanacağı bir VAR olsa razıyım. Nitekim bu olmuyor. Orta sahadaki haksız bir 


faul, yanlış bir taç değiştirelemeyecek. 
Zaman kaybı, tempo kaybı, oyunun ruhunun ölümü...Ölümcül hatalar dışında kullanılmaması gerekir. 


gerçekleştiren takım kazanarak taraftarını sokağa dökecek. Öyle mi? Öyle görünüyor. 
20 yıl önce VAR ya da bugünkü teknolojilerin 
hangisi inandırıcı gelirdi? 

E-spor dediğiniz bilgisayar sanallığında oynanan oyunun yerini yazılım yüklenmiş yetenekli robotlar alırsa şaşırır mıyız ? 
Geleceğin elimdeki en güzel meşgaleyi çalmasından korktuğum için olsa gerek 

VAR ile yok edilmesine razı değilim oyunun. 
İngilizler VAR kullanmıyor. Sanıyorum sisteme inanıyorlar. Hakemin yanlış yaptığına, hatanın oyunun bir parçası olduğuna kaniler. Herkesin yaptığı 

hataların toplamı neticesinde ortaya çıkan skora inanıyorlar. Ne hayatta ne oyunda mükemmeliyet vardır. Kulüplerin ortak kararıyla VAR'a geçilmeyen tek büyük futbol ligi olmasını nasıl açıklayabiliriz başka ? Yazılı olmayan bir anayasa ile yönetilen ülkenin 


gururla icat ettiği oyunun test edilmesine 

razı gelmesini beklemiyordum. Olmadı da. 
Şayet sistem oyunun gelişimine ve adalete hizmet ederse o zaman bir gecede bunu alıp uygulayacaklarını biliyoruz. Bir gecede devrim olmuyor. Hollanda tarımsal mekanizasyona geçerken toprak, tohum, iklim verimliliği, insan faktörü ve ticari bağlantı hatlarını test ederek verimliliği sağladı. Total futbolun testini İngilizler, İspanyollar, Hollandalılar ve yine ingilizler ve İspanyollar yapmadı mı? Şimdi bu bir ulaşılması gereken Nirvana misali kişilerin gittikleri yere götürmesine göre yaşamıyor mu? Adaletin sahanın her yerindeki kural dışı kararları düzeltmesi halinde tam sağlanacağı bir VAR olsa razıyım. Nitekim bu olmuyor. 
Orta sahadaki haksız bir faul, yanlış bir taç değiştirelemeyecek. Zaman kaybı, tempo kaybı, oyunun ruhunun ölümü...Ölümcül hatalar dışında kullanılmaması gerekir. 


VİDEO HAKEM 


Almanya'da hakem kararları, VAR çözümleri ilk haftada tartışma konusu yapıldı. Takdir hakkının ölümü hakemlik mesleğinin gelişimini, insanın kendini geliştirmek için sarf edeceği çabayı öldürecektir. VAR varlığında idare eden hakem olarak kalmak kimin işine gelecek? 
Türkiye'de VAR'a gidilen gidilmeyen konular ilk üç haftada tartışma konusu olmadı mı. Yıllar önce Almanya bölgesel liglerinden birinde 

taç atışının ayakla yapıldığı günleri hatırladım. 
Oyunu hızlandırmak isterken oyuncuları yavaşlatmışlardı. Tempo hep yüksek kaldığı için son bölümlerde enerji kaybına bağlı gevşemeler olmuyor değildi. Neden uygulama devam etmedi? Oyunun üflenmiş bir ruhu var ve bunu asla teknolojnin ele geçirmesine izin vermeyi düşünmeyen azınlık tarafındayım. 
Bu oyunu endüsriyel bir meta haline, sektör kıvamına geçmişin güzel hikayeleri ve 

bu hikayeleri dinleyerek büyüyen tutkulu nesillerden para kazanmak isteyenler getirdi. 
Toprak sahalar, kartların kullanılmadığı yıllar, verilen yanlış kararlar, parayı değil renkleri tercih eden oyuncular, kendini değil ülkeyi temsil eden takımlar, siyasetin arkasına yaslanması, birilerinin attıkları, birilerinin tuttuklarıyla kahraman olması bu ateşin odunları oldu. Sıradan, rutin ve herkesin teknolojiye teslim olduğu şekli verirseniz 

çok şeyi kaybedeceksiniz. Yani gün gelecek takımınızın en iyi programcıyı, yazılımcıyı transfer etmesinden Metin Oktay'ın ağları delen topu kadar keyif alamayacaksınız... 
Bırakın teknoloji az toprak üzerinde çok 

besin üretsin, bırakın yazılı olmayan vicdan anayasası oyuna göz kulak olsun. Futbolda hatalar ve yanlışlar olmasa futbol futbol olmayacaktır... 

Total futbola evet VAR'a hayır diyorum... 
VAR bir Hollanda Holstein ineği değildir! 
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VİDEO HAKEM 


VAR'ın genel felsefesi; 


MİNİMUM MÜDAHALE MAKSİMUM YARAR 


VAR'ın önermesi; 


KARAR DOĞRU MU? DEĞİL, KARAR BARİZ ŞEKİLDE YANLIŞ MI? 


VAR'ın yetki alanı; 


DİREKT 
KIRMIZI KARTLAR 


YANLIŞ OYUNCUYA 
KART VERİLMESİ 


PENALTI 


GOLLER KARARLARI 


NİHAİ KARAR HER ZAMAN HAKEM TARAFINDAN VERİLECEKTİR. VAR, YALNIZCA TAVSİYEDE BULUNABİLİR. 

İNCELEMEYİ YALNIZCA HAKEM BAŞLATABİLİR. VAR, SADECE TAVSİYE NİTELİĞİNDE UYARIDA BULUNABİLİR. 

Bayrağı veya düdüğü geciktirmek; 

BİR OYUNCUNUN GOL ATMAK ÜZERE OLDUĞU BİR ANDA HAKEMLERİN KARARSIZ KALDIĞI BİR İHLALDE; 

CEZA SAHASINDA BİR OYUNCUYA YAPILAN NET BİR İHLALDE yardımcı hakemler, pozisyon sonuçlanmadan (gol, aut vb) bayrak 


kaldırmayacaklar, pozisyon sona erdikten sonra bayrak kaldıracaklar. 


VAR SÖZLÜĞÜ 

VAR: Video yardımcı hakem. Ekran başında tüm maçı izleyen ve gerektiğinde maçın hakemine yardımcı olan, faal ya da eski hakem. 

AVAR: Video yardımcı hakem asistanı. VAR hakemine kontrol ya da inceleme yaparken yardımcı olan, olayları not alan ve yayıncı kuruluşa bilgi veren faal ya da eski hakem. 
APP: Atak başlangıç aşaması. Bir gol, penaltı olayı veya bariz bir gol şansının engellenmesi 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ihlali için oyunun incelenebilir periyodunun “başlangıç noktası”. 

OFR: Sahada inceleme. Hakemin, inceleme alanında kamera görüntülerini izlemeye karar vermesi durumu. 

RRA: Hakem inceleme alanı. Oyun alanının dışında, hakemin kamera görüntülerini izleyebileceği yer. 

RO: Yeniden oynatma operatörü. Video işletim odasında VAR'a yardımcı olacak teknik bilgiye sahip kişi. 

RA: İnceleme asistanı. Hakem inceleme 


alanında hakeme yardım eden kişi. 

SESSİZ KONTROL: VAR'ın, bir olayı kontrol edip, hakemle iletişim kurmaya gerek görmediği durum. Pozisyonda bir ihlal olmadığı anlamını taşır. 

VOR: Video İşletim Odası. VAR, AVAR ve RO'nun vb. maçı izlediği ve yayıncının video görüntülerine bağımsız olarak erişilio kontrol edilebildiği oda/alan; stadyumda/yakınında veya daha merkezi bir konumda olabilir (Örn. 
maç merkezi) 
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 BDİİN BÜYÜR KSOPA POLİTİKASI 


NN A ASHE VE TILDEN: ANADOLU COĞRAFYASI: YEMEK TARİHİ: Gi. TENİS DÜNYASININ OSMANLI DİYARINDA ŞAHANE OBURLAR “ #>-AYKIRI ŞAMPİYONLARI BATILI SEYYAHLAR OKKALI MÖNÜLER 


Uç 


BİR LİGİ EEE 
KOLONİLEŞTİRMEK 


FUTBOLDA PARANIN YENİ 


ADRESİ, BELÇİKA 2. LİGİ. 
YABANCI YATIRIMCILAR, 
BERLİN KONFERANSI'NDA 
AFRİKA'YI PAYLAŞIR GİBİ 
KULÜPLERİ PAYLAŞIYOR. 

PEŞ PEŞE KULÜP ALANLARIN 
SERVETLERİ ÇOK BÜYÜK 

AMA HİÇ BİRİ ŞAMPİYONLUK 
PEŞİNDE KOŞMUYOR, AMAÇLAR 
BAMBAŞKA. 


İSMAİL ŞAYAN 


Ledwidge, kulübün Tayvanlı sahibine 

zeminin durumunu anlatıyor. Rakipler de izlemeye gelmiş: PSG'nin Katarlıları heyecanlı, onların yanında Çinli Hanımefendi görülüyor, biraz aşağıda Chelsea'nin İsrailli danışmanları var, Mısırlı Degla ve Alman Baatzsch derin bir sohbete dalmışlar, Cardiff'in Malezyalı sahibi Vincent Tan ise Monaco'nun bol bol fotoğraf çeken Rus sahibi Ribolovlev'i izlemekte... 
Bunların hepsi, topu topu 8 takımlı Belçika 2. 
Ligi'nde yaşandı, yaşanıyor... 
Belçika'da, yakın geçmişte pek çok kulüp yabancı yatırımcılara satıldı, bazılarının görüşmeleri sürüyor, bazılarının da yakın gelecekte satılması sürpriz olmayacak. 
Taraftarlar, karışık duygularla tribüne giderlerken soru belli: Neden Belçika? Servet gibi yayın geliriyle para kazanma ihtimali yokken; Chelsea, PSG, Man City, Inter gibi kulüplerin sahibi olarak büyük şöhret yokken, bu kulüpler spot ışıklarından uzakken neden Belçika? Yanıt için filmi biraz geriye sarmak gerekiyor. Avrupa futbolunun tarihindeki en sarsıcı değişim, bir Belçikalının başının altından çıkmıştı: Bosman. Etkilerinin limitlerini henüz tam olarak belirleyemediğimiz meşhur kararın en derinden vurduğu ülkelerden biri ise Bosman'ın ülkesi Belçika oldu. On milyonluk ülkenin futbol ekonomisi büyük ülkelerle rekabet edemiyor, kulüpler ücretlerde istenen seviyeye çıkamıyor ve futbolcular için parıltısını kaybediyordu. Avrupa'nın önemli ligleri arasındayken kısa sürede vasat bir lige dönüştü. Artık futbolcular için hedef lig değil, sıçrama tahtasıydı. Ülkenin ortak ev sahibi olduğu EURO 2000 öncesi Vandeweghe, De Financieel Economische Tijd'e yazdığı bir makalede ülkedeki profesyonel takım sayısının fazla olduğunu, futbolun ürettiği ekonominin 


| eicester'ın zemin sorumlusu İngiliz John 


24 fitbol 


bu rakamı kaldıramayacağını ve yakın gelecekte pek çok kulübün kapanacağını, somut verilerle vurguladı. Belçika'nın futbol kamuoyu buna çok sert tepki gösterdi ancak -artık neredeyse ezberlediğimiz şekilde- futbol kamuoyu yine düşler ülkesindeydi. 
Somut veriye alerjili bu kamuoyu türünün 
hayalleri çabuk söndü. İlk 4 yıl içinde 8 
takım sahneden çekilmek zorunda kaldı ve iflaslar bitmiş değil. Hükümetin baskısıyla federasyon, kulüplere lisans almak için ekonomik kriterler getirdi. 2004'te, tüm kulüplere yıllık mali tablolarını yayınlama zorunluluğu kondu ve ilk yıl, ikisi hariç tüm kulüplerin zararda olduğu görüldü. 
Durum bugün de 

pek farklı değil. İki ağır topu saymazsak birincil ligde kulüplerin yıllık ortalama toplam geliri 19 milyon avroyu zar zor buluyor, 

yani Süper Lig'de küme düşenin bile yayın gelirinden az... 
Ülkenin en önemli kulübü kabul edilen ve son 3 sezonda 

120 milyon avroluk 
oyuncu satan Anderlecht bile geçen sezonu 
42 milyon zararla kapattı. Tüm kulüpler, 
ekonomik açıdan zorda. Buna karşılık, yetenek konusunda pek sıkıntı yok. Son Dünya Kupası'nda da gördük ki ülke, küçük nüfusuna karşın pek çok önemli oyuncuyu futbola kazandırıyor. Hatta Nainggolan gibi ağır toplar bile kadronun dışında kalabiliyor. 
Ancak Belçika altyapısına övgüler düzmeden önce dikkatli olmak gerek. Hazard kardeşler Fransa altyapısından. Vermaelen, Vertonghen, Alderweireld ile Dembele ise Ajax sisteminden yetişme. Chadli ve Mertens de Hollanda ürünü. Nainggolan yine Belçika'da tek bir maçı bile olmayanlardan, 16 yaşında gittiği 


Örneğin Alman Jürgen Baatzsch, Union Saint-Gilloise'i 4,5m € ödeyerek aldı ve 21 Mayıs'ta 

İngilizlere kârla sattı, onun için sadece bir yatırımdı. KAS Eupen'i alan Katarlı Aspire ise PSG'nin de sahibi. Paris'te süre bulamayan gençlerine burada 

süre vermek, varsa lokal yeteneğe erişmek ve kolay çalışma izni avantajını kullanmak derdindeler. 

Monaco'nun elindeki Cercle Brugge'de de beklentiler aynı. 
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İtalya'da kendini buldu ve parladı. Yine de, son 15 yılda özellikle kitabın ilk maddesi olan eğitici yetiştirme başta olmak üzere önemli gelişim sağlandı ve yabana atılmayacak bir altyapı sistemi var. İşte bu iki faktör, Belçika'yı cazip kılanlar arasında. Ekonomik açıdan 

zor durumda olan kulüpleri almanın maliyeti oldukça düşük. Hatırı sayılır miktardaki 
yetenek de yeni yetenekleri vaadediyor, 5 
milyon avroya alınan bir kulübün altyapısında belki de 100 milyon avroluk bir potansiyel zamanını beklemekte, kim bilebilir ki?.. 

Üç önemli faktör daha var. Bunlardan ilki, Belçika ve 
Hollanda'nın, yabancıların çalışma izni sorununu en kolay çözebildikleri 
Batı Avrupa ülkeleri olmaları. Özellikle kıta dışından ithal edilecek yetenekler tarafında, kulüp sahiplerine 

çok büyük avantaj yaratıyor. 17 yabancı mümkün. Tıpkı 
Avrupa Kupaları'nda olduğu gibi 25 kişilik kadrolarda 4'ü 

kulüp 4'ü de ülke altyapısından yetişmiş 
8 yerli yeterli. İthal edilen oyunculara süre 
verebilmek ve gelişmelerini sağlayabilmek adına önemli bir fırsat. Buraya kadar andıklarımızın çoğu Hollanda için de geçerli ama tercih Belçika. İki ülkeyi ayıran iki önemli farktan biri, komşudaki yabancı kuralı. 
Hollanda'da da teorik olarak sayı sıkıntısı yok ama sadece teorik olarak... Pratikte işler farklı. Hollanda'da kulüpler, kadrolarına kattığı yabancı oyuncuya en az lig ortalamasının 2050 fazlası kadar ücret vermek zorunda. Bununla da kalmıyor, kulübün ödediği toplam ücret, gelirinin 2660” nı aşamıyor. Yani Hollanda'da ortalama bir kulüp, teoride sayı olarak bir sınır olmamasına karşın 


YENİ PAZAR 


2015'te Mouscron'u alan Pini Xahavi ise bir menajer. İlk iş olarak Güney Kıbrıs'ta içli dışlı olduğu Apollon 


Limassol'un 8 oyuncusunu kiraladı. 
Ancak menajerlerin kulüp sahibi veya hissedarı olması yasaklanınca kulübü Malta merkezli bir şirkete sattı. Kaça mı? 10 avro! Tesadüfe bakın ki() bu sirketin sahipleri, oğlu ve yeğeni... 


pratikte ekonomik kriterlerden ötürü yabancı sayısında kendisini sınırlamak zorunda. Lig yönetiminin bu kararı almasının sebebi açık: Kulüplerin, sırf maliyeti düşürmek uğruna grev kırıcı işçi toplar gibi yabancı futbolcu toplayarak gençlerin gelişimi için elzem olan süre almalarının, kadrolarda yer bulmalarının önüne geçmesini istemiyorlar. Yabancının 

da belli bir kaliteyi vaadetmesini, kalitesi düşük yabancıların yerine ülkenin gençlerinin şans bulmasının sağlanmasını istiyorlar. 
Potansiyel vaadeden, geleceğe yatırım olarak düşünülebilecek genç yabancıların önünü tıkamamak için de 21 yaş altı oyunculara farklı bir ücret hesaplaması uygulanıyor. 


En önemli farksa şu: Belçika'da kulüp sattığınız zaman, bu gelirin vergisi yok. Tıpkı Türkiye gibi. Bu faktörlerin her biri, Belçika'da kulüp satın almak için sebep olabiliyor. Örneğin Alman Jürgen Baatzsch, Union Saint-Gilloise'i 4,5m € ödeyerek aldı ve 21 Mayıs'ta İngilizlere kârla sattı, onun için sadece bir yatırımdı. 
KAS Eupen'i alan Katarlı Aspire ise PSG'nin de sahibi. Paris'te süre bulamayan gençlerine burada süre vermek, varsa lokal yeteneğe erişmek ve kolay çalışma izni avantajını kullanmak derdindeler. Monaco'nun elindeki Cercle Brugge'de de beklentiler aynı. 2017'de Leuven'i alan Leicester'ın ve 2015'te Kortrijk'i alan Cardiff'in sahipleri Brexit sonrası epey efkarlanmış olmalı. Tubize'yi satın alan Koreli 


Lierse'i, ülkesinde Wadi Degla'nın da sahibi olan Mısırlı iş adamı Maged Samy satın aldı. Ancak 
2018 baharında yatırımı kesti. 

Oyuncular, para alamayacak olsalar bile maçlara çıkacaklarını ve çözüm bulunacağına inançlarını açıkladılar. 9 Mayıs'ta, 4 kez Belçika'nın en büyüğü olmuş kulübün iflası açıklandı, artık yok... 


Shim Chan-Koo ise ilk iş olarak ülkesinde televizyondan da yayınlanan bir yetenek yarışması düzenledi ve futbolcu seçti, takımda 
4 Koreli var, Tubize ise başkent Brüksel'den 
sonra Kore'de en çok tanınan Belçika kenti... 


Roeselare'yi oldukça ucuza kapatan Çin asıllı İngiliz Dai Xiu Li Hawkençki kendisi gerçek 
bir ucuza kapatma uzmanı, boşandığı 21 

yıllık kocasını 1,2 milyar sterlinlik servetine karşın sadece 1 milyona ikna etmeyi başardı) kulübe ölçülü bir yatırım yaptı ve gelecekte İngiltere'de alacağı bir kulüp için burada sektöre ısınma turu attığı düşünülüyor. 
2015'te Mouscron'u alan Pini Xahavi ise bir menajer. İlk iş olarak Güney Kıbrıs'ta içli dışlı olduğu Apollon Limassol'un 8 oyuncusunu kiraladı. Ancak menajerlerin kulüp sahibi veya hissedarı olması yasaklanınca kulübü Malta merkezli bir şirkete sattı. Kaça mı? 10 avro! 
Tesadüfe bakın ki(!) bu şirketin sahipleri, oğlu ve yeğeni... Strateji yeni bir Neymar, olmazsa en azından Pogba bulup voliyi vurma üzerine. 
Ve Zahavi adının geçtiği her yerde, Chelsea de denkleme yazılmalı. Lierse'i, ülkesinde Wadi Degla'nın da sahibi olan Mısırlı iş adamı Maged Samy satın aldı. Ancak 2018 baharında yatırımı kesti. Oyuncular, para alamayacak olsalar bile maçlara çıkacaklarını ve çözüm bulunacağına inançlarını açıkladılar. 9 Mayıs'ta, 
4 kez Belçika'nın en büyüğü olmuş kulübün 
iflası açıklandı, artık yok... Belki bir gün kulübünüzü de bir para babasının alacağı ve görkemli günlere uçulacağı düşleriniz vardır. 
Yine de düşleyin ama her şeyhe karşı en az 10 
Zahavi ve en az 10 Samy olduğu da akılların bir köşesinde bulunsun. Atasözü mâlum: Şeyh uçmaz, mürit uçurur. 
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BENİM TİM 


EN İYİ LL'İM 


YAZARIMIZ GÜNTEKİN ONAYI BU AY SPİKERLİK GÜNLERİNE DÖNDÜRDÜK VE ONDAN CANLI OLARAK ANLATTIĞI YA DA RÖPORTAJ YAPTIĞI OYUNCULARDAN EN İYİ 11 OLUŞTURMASINI İSTEDİK. SANKİ BU SORUYU BEKLİYORMUŞ GİBİ BİR ÇIRPIDA 17'İNİ KURDU. 


GÜNTEKİN ONAY 


MALDINI 
BUFFON İtalyanların dünya futboluna armağanı. Gelmiş Tartışmasız son 25 yılın en iyisi, rakipsiz. geçmiş en iyi defans oyuncularından biri. 
PIRLO 
CAFU Müthiş bir teknik, oyun zekası ve vizyon 


Sağ bekte zorlandım, Zanetti, Dani Alves ve 

Thuram da burada yer alabilirdi. 

Ancak Cafu'yu seçtim. XAVI Barcelona ve İspanya ile kazandıkları ortada. 
Harika bir oyun kurucu. 


CANNAVARO 
Geçilmez bir duvar. 
MARADONA 
SERGIO RAMOS Tüm zamanların en iyisi. Onun gibisi gelmez. 


Kazanmak istiyorsanız ona ihtiyacınız var. 


- 


et pi Ibrahimovic | 
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MESSİ 
Gerçek bir futbol sihirbazı, istikrar ve saf yeteneğin simgesi. 


RONALDO 

Bir forvetin nasıl olması gerektiğinin tanımı. Te Tde geçemeyeceği savunma oyuncusu yoktu. 

Hız, çabukluk, çalım, vuruş tekniği ve zekanın birleşimi. 


IBRAHIMOVIC 


Anlatmaya gerek var mı? 


FİTBOL'UN EN İYİ(11)'| 


En iyi Hollandalı 11 


Nistelrooy 
Dennis Bergkamp Marco van Basten 


Johan cruyrr O çk Riikaord 


<  RuudGullit © 


Ronald Koeman Jaap Stam Wim Suurbier i Edwin van der Sar i 


Frank de Boer 


SENİN EN İYİ(1 1İ'İN 


Senin En iyi Hollandalı 1T'in 


BENİM 11İM 


Vaz, çek, paylaş #benimllim 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Kafamızda çalan şarkılar, futbolun koca bir şehirle olan ilişkisi, baktığımız her yerde ayrı bir hikaye görmek, insanların spora olan tutkusu... Karadeniz'de gördüklerimiz bizi şaşırtmaya devam ediyor. Trabzon neyse, Zonguldak neyse, Samsun da o. Ama Samsun'un bir fazlası var; İstanbul'u düşünün. Nüfus, trafik, ulaşım gibi bütün olumsuzlukları çıkarın. Geriye ne kalırsa Samsun işte... 


SAMSUN ASFALTI... 


KARADENİZ'E YUKARIDAN BAKAN VE AĞZINA KADAR HAYALLERLE DOLU FUTBOL SAHASI VE BİRBİRİNE SIMSIKI TUTUNAN EVLERDE YAŞAYAN, BİRBİRİNE SIMSIKI 


TUTUNAN İNSANLAR AĞIRLADI BİZİ. AKLIMIZ SAMSUN'DA KALDI. 


HAZIRLAYAN: CAN DURUKAN 


“Samsun asfaltında otomobiller...” diye başlıyor yolculuğumuz. Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan bindiğimiz taksinin radyosundan duyduğumuz müzik bu. Belki de sadece kafamızda çalıyordur. Ne fark eder?.. Samsun asfaltında bir otomobiliz ve şehir merkezine doğru gidiyoruz. Samsun'a dair bir fikir sahibi olmak için henüz çok erken. Yine de beklentilerimiz yüksek. Öyle ya bağrından Samsunspor gibi dev bir takımı çıkarmış olmasının yanı sıra, ülkeye birbirinden yetenekli futbolcuları armağan eden de bir şehir burası. 

İlk durağımız tanıdık bir ismin yanı; Emre Hamzaoğlu. Kendisiyle yolumuz Trabzon'da kesişmişti. Yanında bir arkadaşıyla karşılıyor bizi. Samsun Altay Futbol Okulu'nu Emre, arkadaşı Mert Saydan 

ile çekip çeviriyor. Olay, Karadeniz'de geçiyor. Ama bir İzmir takımının Samsun'da futbol okulu açmış olması, bu okulu iki arkadaşın kulüpleştirmesi hikayeyi son derece ilginç kılıyor. Mert, 28 yaşında. 

Haliç Üniversitesi BESYO mezunu. Doğma büyüme Samsunlu. Elbette bir spor ve futbol aşığı. Futbol okulunda küçük çocuklara bu aşkını aşılıyor. Gözlerindeki heyecanı görmemek mümkün değil. 

Ortak dil futbol olunca iletişim kurmak 

da çok kolay oluyor. Henüz ilk çaylarımız bitmeden koyu bir futbol sohbetinin 

içinde buluyoruz kendimizi. Samsun 

Altay Futbol Okulu'nu kulüpleştirdiklerini 


anlatıyor bize Mert. “Kendi içimizden çok ufak yaşta çocukları alıp, en üst seviyeye kadar yetiştirmek istiyoruz. Aslında bunu da kısmen başarıyoruz. Sadece Samsun'da profesyonel takım sayısı çok az olduğu için, futbolcu adayını ileri götürmekte sıkıntı yaşıyoruz. Ama biz sonuçta bir futbol okuluyuz. Görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Oyuncu seçme lüksümüz yok. Zaten böyle bir düşüncemiz de yok. 
Her çocuğa kapımız açık. Bize gelen çocuğu elimizden geldiğince yetiştirmeye çalışıyoruz” diyor. Emre ve Mert'in bu projesi, Samsun'da pek çok amatör 


kulübün futbolcu adaylarını devşirdiği nitelikli bir havuza doğru evrilmiş. 
Trabzonspor, Samsunspor hatta buradan sonra gideceğimiz Kadıköyspor da buradan oyuncu alıyor. Aralarındaki görünmez bağ, Samsun'un amatör futbolda kurduğu yapıyı da gözler önüne seriyor. Burada herkesin amacı aynı; oyuncu yetiştirmek...Gün içinde futbolla alakalı her konudan konuşuyoruz. 
Samsun'un ne kadar potansiyelli bir 

şehir olduğundan söz ediyor Emre ve 

Mert. Ancak yarışmacı düzeydeki tek profesyonel kulüp Samsunspor olduğu 

için buradan yetişen oyuncuların seviye 


İÜ” SAMSUN ALTAY 
FUTBOL OKULU 


a e 


SAMSUN ALTAY 
FUTBOL OKULU 


Yarışmacı düzeydeki tek profesyonel kulüp Samsunspor olduğu için buradan yetişen oyuncuların seviye atlamak adına dışarı gitmesi gerektiği hem avantaj hem de şehir adına bir dezavantaj olarak öne çıkıyor. Samsun, ihraç ediyor ama ithal edemiyor. 

Ya da elindeki kaliteli çocukları ihraç etmek yerine 


kendi içinde kullanamıyor. 


atlamak adına dışarı gitmesi gerektiği hem avantaj hem de şehir adına bir dezavantaj olarak öne çıkıyor. Samsun, ihraç ediyor ama ithal edemiyor. Ya da elindeki kaliteli çocukları ihraç etmek yerine kendi içinde kullanamıyor. Ertesi sabah Samsun Altay Futbol Okulu'nun antrenmanına davet ediyorlar bizi. Seve seve kabul ediyoruz. 
Samsunlu küçük yetenekleri izlemek için sabırsızlanıyoruz. Ayrıca öbür ziyaret edeceğimiz yerlerin de planını yapıyoruz. 
Burayı ziyaret sebebimizin ikinci büyük nedeni Kadıköyspor. Samsun'da kurulan 

ve adını doğduğu mahalleden alan Kadıköyspor, TFF'nin kriterlerine göre ülkenin en başarılı amatör kulübü. Bu başarı hikayesinin izini sürmek zorundayız. Onlarla da bağlantıya geçip, yarın öğleden sonrası için randevulaşıyoruz. Yol yorgunluğunu atmak ve biraz da şehri tanımak için köşemize çekiliyoruz. Samsun, Karadeniz'in en güzel şehirlerinden biri. İstanbul'dan gözleri bağlı birini getirip, gözlerini Atakum'da açsanız kendini hala İstanbul'da sanabilir. Buraya neden “Küçük İstanbul” dediklerini de daha iyi anlıyoruz. 

Ertesi gün erkenden başlıyoruz çalışmaya. 
Samsun Altay Futbol Okulu'nun antrenmanında sıcak bir güneş ve Emre 

ile Mert karşılıyor bizi. Elbette futbol oynamak için yanıp tutuşan çocuklar. 


Yaşları 8 ile Tl arası değişen çocukların top peşinde koşturmasını izlemek, 

onların hayallerini kanlı canlı görmek gibi. 
Saatlerce izleyebiliriz. Antrenmandan sonra bizim için takım halinde çok da güzel poz veriyorlar. Bu anı ölümsüzleştirip, çocuklarla vedalaşıp, ayrılıyoruz. Artık buraya gelmemizin ikinci büyük nedeni Kadıköyspor'a doğru yola çıkıyoruz. Bir başka Samsun'dayız sanki. Dik yokuşlar, dar sokaklar ve adeta düşmemek için birbirine tutunur gibi bitişik nizam duran küçük, şirin evler... Bu defa kafamızda “Geçmem Bir Daha Kadıköy'den” 

şarkısı çalıyor. Ancak buradan geçmek istememizin sebebinin aslında buradan hiç ayrılmak istemeyişimiz olduğu gerçeğini kavrayacağız. Sadece henüz bundan haberimiz yok. Doğru insanların, doğru zamanda ve doğru yerde doğru amaç etrafında bir araya geldiği bir kulüp burası. 
O çıktığımız dik yokuşların karşılığını, ayağımızın dibinde duran Karadeniz'in ihtişamlı manzarasıyla alıyoruz. Yüzümüze vuran rüzgar serinletiyor hem içimizi 

hem ruhumuzu. Kadıköyspor tesislerinde kulübün antrenörlerinden aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni Erdoğan Kul karşılıyor bizi. Kulüp binasının çardağında oturuyoruz. Bu arada buranın amatör 

bir kulüp olduğu konusunda şüphe 


etmeye başlıyoruz. İnşası süren kulüp binasının içinde çocuklar için sosyal alanlar, yatakhaneler, yemyeşil güzel 

bir bahçe, kütüphane ve üç tane de 

saha var! Daha önce alışık olduğumuz 

bir manzara değil. Kulüp binası olup da sahası olmayan, sahası olup da binası olmayan o kadar çok kulüp gördük 

ki burada gördüklerimiz, yüzümüzde saklayamadığımız bir gülümseme oluşturdu. Tam bu gülümsemenin üzerine kulübün başkan vekili Ruknettin Çağlayan ve Hakkı Yeşilyurt geliyor. Bize inşası süren ya da tamamlanan bütün alanlarla beraber kulübü gezdiriyorlar. Bir yandan da sürekli konuşuyoruz. Ruknettin Çağlayan, konuyu son derece güzel özetliyor aslında; “Amatör futbol, futbolla ilgilenen bütün paydaşların meselesidir. Herkes, taşın altına elini koymalı. Çünkü bu çocuklar burada sadece futbol oynamıyor. Arkadaşlık kurmayı, dayanışmayı, paylaşmayı öğreniyor. Gittiğimiz turnuvalar sayesinde yeni yerler görüp, yeni insanlar tanımayı, başka kültürlere alışmayı ve saygı duymayı öğreniyor. Hocası sayesinde topa doğru vurmayı, kulüpteki abileri sayesinde 

insan ilişkilerini, bizler sayesinde kitap okumayı, boş vakitlerini verimli kullanmayı öğreniyorlar. Yani, hikaye sadece futboldan ibaret değil. Biz burada insan yetiştiriyoruz. 
Biz, bu mahalleden çıkan çocuklara, bu mahallenin, bu şehrin dışında ne kadar büyük bir dünya olduğunu öğretiyoruz...” 
Ruknettin Bey'in futbola ve elbette hayata dair söyledikleri ve onun o güzel sohbeti, bizi Kadıköyspor taraftarı yapmak üzere. 
Elimizden gelse eşofmanları giyip, kulübün teknik kadrosuna atacağız kendimizi. 
Ancak biz basın mensubu olarak onların bu anlamlı varlığını mümkün olduğunca fazla insana duyurmakla yükümlüyüz. Onlara en iyi bu şekilde faydalı olabiliriz. 

Hakkı Yeşilyurt da çocuklara sadece 

futbol oynama imkanı değil, sosyal hayata entegre olma şansı vermeye çalıştıklarını, onları her açıdan eğitmeye çabaladıklarını 


Burayı ziyaret sebebimizin ikinci büyük nedeni Kadıköyspor. Samsun'da kurulan ve adını doğduğu mahalleden alan Kadıköyspor, TFF'nin kriterlerine göre ülkenin en başarılı amatör kulübü. Bu başarı 


hikayesinin izini sürmek zorundayız. 


ULKER 


söylüyor. Zaten ortasında durduğumuz tesis, tüm bu söylediklerini doğruluyor. Hatta az bile söylediklerini düşünüyoruz. Çardaktan bakınca aşağımızda uzanan sahada antrenman yapan üç grup halindeki 50 kadar çocuğa bakıyoruz. Arkalarında doğdukları küçük evler, önlerinde upuzun Karadeniz, ayaklarının altında yeşil zemin 

ve akıllarında hayalleri... Hayat, nasıl da futbolla yakından ilişkili hatta hayatın 

ta kendisi... Bu mahalleden çıkacak çocuklar, hayallerini bile aşacak kadar ileri gidebilirler. 
Neden olmasın? 
Kadıköyspor bünyesinde 500 kadar çocuk bulunuyor ki bu bir amatör kulüp için oldukça iyi bir sayı. Parası olana da olmayana da spor yapma imkanı sunuyor, turnuvalara götürüyor, ellerinden geldiği kadar çocuklara değer katmaya çalışıyorlar. Samsun'da tek bir profesyonel kulüp olmasının zorluklarını onlar da dile getiriyorlar. Yerel rekabetin daha üst düzey yaşanması adına daha çok profesyonel kulüp olması gerektiğini söylüyorlar. Ancak mevcut amatör kulüplerin kalitesi, ülke ortalamasının son derece üzerinde. Kadıköyspor'un antrenör kadrosunun tamamına yakını bir dönem bu formayı giymiş ve antrenörlük eğitimi almış isimler. Çocuklarla aralarında 


Kadıköyspor, hayatın futbolla olan ilişkisini görmek istemeyene bile öyle güzel anlatıyor ki bu oyuna, 

bu şehre ve bu kulübün insanlarına, dolayısıyla bu ülkeye olan inancımızı kat be kat arttırarak ayrılıyoruz Samsun'dan. 


bu nedenle görünmez bir bağ var. Geçmişten geleceğe kulübün mirasını çocuklara o 

kadar güzel aktarıyorlar ki bunu kelimelerle anlatmak pek kolay değil. Tüm antrenörler 

ve çocuklar, antrenmandan sonra fotoğraf çektirmek üzere sahada karşımıza diziliyorlar. 
O sırada karşımızda duran 100'e yakın 

insanın yüzündeki 

ifade her şeyi anlatıyor. 
Herkes, neden burada olduğunun farkında. Bu farkındalık, mutluluk olarak gülümsemelerine yansıyor. Hayal kurmanın, kurduğu hayalin peşinde koşmanın, üstelik bunu da futbolla başarıyor olmanın mutluluğu bu. 
Yine futbol oynama aşkımız nüksetti ama yine içimize atıyoruz. 
Çünkü antrenman sona erdi. Ayrıca sohbetin tadı da en az futbol oynamak kadar güzel. 
Önümüze bir dergi koyuyorlar. Kadıköyspor'un bir de dergisi var! Camus, “topun beklemediği yerden geldiğini” söylemişti. Biz de dergimizde sık sık yer vermiştik bu güzel söze. Ama şimdi Camus'yü daha iyi anlıyoruz. Bu top, sahiden de beklemediğimiz bir yerden geldi. Amatör kulübün kendi dergisi mi olur? Oluyormuş... 
Artık amatör bir kulüpte olduğumuza bizi kimse inandıramaz. Bu resti görüyor ve “Ama siz bize rakip olmuşsunuz, dergi çıkarmışsınız. 
Biz de amatör kulüp kuracağız tez zamanda!” 
diyoruz. Bu tatlı atışmamız keyfimizi iyice yerine getiriyor. Buranın bir başka havası var. 


İnsanı etkisi altına alıyor. Yolumuzun bir kez daha kesişeceğinden eminiz. Gözümüz saatte. 
Zamanın, nitelikle bir meselesi olmalı. Güzel bir şeylerle uğraşırken nasıl da hızlı akıyor. Bu güzel kulübe veda etmenin vakti geliyor. Ama Ruknettin Çağlayan, bu sohbeti sürdürmekte ısrarlı. İyi ki de öyle. Kulüpten ayrılıp, bir akşa yemeği yemek üzere tekrar Samsun merkeze iniyoruz. O sohbetten aklımızda kalan onlarca şey var ama sanırız en anlamlısı; futbol için ellerinden geleni yapmaya çalışan bu insanların fedakarlıklarını, geleceğe 

dair planlarını anlatırken gözlerindeki o ışıltının giderek daha da görünür olması. 
Mahallenin çocukları için yaptıkları paha biçilemez. Ülke futbolu için yaptıkları da öyle... 
Kendilerine her zaman fikir alış verişinde bulunmak istediğimizi ve yaptıklarının takipçisi olacağımızın sözünü, Eylül'de tekrar geleceğimizin sözüyle beraber vererek ayrılıyoruz. Futbol sayesinde biriktirdiğimiz dostluklara bir yenisini daha ekledik. Sırtımıza geçirmek için çok geçerli sebeplerimiz olan bir forma daha var artık. Kadıköyspor, hayatın futbolla olan ilişkisini görmek istemeyene bile öyle güzel anlatıyor ki bu oyuna, bu şehre ve bu kulübün insanlarına, dolayısıyla bu ülkeye olan inancımızı kat be kat arttırarak ayrılıyoruz Samsun'dan. Aklımızda o güzel insanların çabaları, Karadeniz'e yukarıdan bakan ve ağzına kadar hayallerle dolu futbol sahası 

ve birbirine sımsıkı tutunan evlerde yaşayan, birbirine sımsıkı tutunan insanlar kalıyor. Biz de onlara tutunuyoruz. Sarılıyoruz. Artık biriz. 
Yaşasın Kadıköyspor, yaşasın futbol, yaşasın... 
Hayat! 
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SÜPER LİG'İN BORSAYA AÇIK 
4 TAKIMI İÇİN TAKIM BAŞINA 
SEZONLUK ORTALAMA TRANSFER HARCAMASI 20 MİLYON AVRO 
OLURKEN BUGÜN GELİNEN 
DURUMDA BU RAKAMLARI 
HARCAMAK İÇİN OYUNCU 
SATIŞININ İLK ŞART OLMASI 
AYRICA BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE 
DIŞINDA DİŞE DOKUNUR BİR 
SATIŞIN GERÇEKLEŞMEMİŞ 
OLMASI BU YAZI “SUSUZ YAZ” 
HALİNE GETİRİYOR. 


KEREM AKBAŞ 


ecati Cumalı Susuz Yaz'ı yazdığında milyon N avrolar transfer piyasasında konuşulmuyor, 

çek defterlerinin ağırlığı henüz armanın ağırlığının yanına yaklaşamıyordu. Gel zaman git zaman yaz ayları kulüplerin sahip oldukları futbol emek gücünü daha yukarıya taşımak, taraftar nezdinde kredi kazanmak ve tabi ki de gazetelerin manşetlerinde en tepede yer almak için uygun bir zaman oldu. 
Artık Mayıs - Eylül dönemi şampiyonluk hikâyesi ve transfer sosuna bulanmış bir takım haberlerin mevsimi. Konvansiyonel medyanın transfer üzerinden bir pazarlama stratejisi geliştirmesi, taraftarın gözünde transferde şampiyonluğun sahadaki şampiyonluk kadar önemli olduğu, sosyal medyada “duyumculuk” mesleğinin prim yaptığı bir dönemdeyiz. Belki de son 10-15 senenin özeti kulüplerin “transferde rekabeti” seçmesi. Özellikle Bosman Kuralları ile futbolun ekonomik kuralları yeniden yazıldı. Bir hakimin verdiği kararın bu kadar derin ve köklü bir değişime sebep olabileceği düşünülmemiş olabilir ama Bosman Kuralları transferde oyuncu ve kulüp denklemine menajerleri çok hızlı bir şekilde soktu. Futboldaki bu değişim ve paranın hareketi kafaların bu yöne çevrilmesine ve bir şekilde takımların para sahipleri tarafından satın alınmasına yol açtı. Sonrası ise malum, düzgün yönetilen ile yönetilmeyen arasında ciddi manada fark ortaya çıktı. Gelir dağılımı ekonomistlerin çok uzun yıllardır üzerine kafa yorduğu bir kavram. Keza ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin de bir göstergesi ancak futbolda bunun karşılığı maalesef teoridekinden farklı işliyor. Futbol her ne kadar bir oyun da olsa içinde barındırdığı kitleleri içine çekme büyüsü ve her zaman yenilenen yapısı itibarı ile gelirin dağılımında “sportif başarı” önemli bir kriter haline gelmiş durumda. Başarının getirisi sadece müzedeki kupalar, tarihe altın harflerle yazılmış efsanelerin yanında oldukça yüklü de bir gelir oluyor. Sportif başarı geliri, gelir de yine sportif başarıyı beraberinde getiriyor ve teorideki gelir dağılımında denge sportif açıdan başarılı olan takımların lehine değişiyor. 
Gelirin kulüplerde temel anlamda iki karşılığı 


var; bonservis ve oyuncu ücretleri. Yıllarca kulüpleri yönetenlerin “transfer sihirbazı” olmaları geçer akçe sayıldı ancak bugün geldiğimiz durumda görülüyor ki transfer işin sadece bir kısmı. Kulüplerin borsaya açılması ile finansal raporlarının artık tüm isteyenler tarafından görünebiliyor olması bugüne kadar geçen yazların maliyetinin herkes tarafından görülebilmesini sağlıyor. Ülke futbolu öyle yazlar geçirdi 

ki yazın yapılan transferlerin imza törenleri, sezon içinde sahadaki performanslarından daha fazla konuşuldu. 
Bugün tüm 

dünya liglerindeki transfer bedellerini “transfermarkt” sitesi üzerinden takip etmek mümkün. Oyuncu hareketlerindeki önceki “piyasa değeri” rakamına pek güven olmasa da transfer gerçekleştikten sonra sunulan verilerin büyük ölçüde gerçeği yansıttığı söylenebilir. 

2018-19 sezonunun bu yazı yayına hazırlandığı an kadarki transfer dahil son 10 sezonda Süper Lig kulüpleri transfere yaklaşık 1,1 Milyar Avro harcarken kulüplerin sattıkları 

ya da kiraladıkları oyunculardan elde ettiği gelir ise 686 Milyon Avro. Bu rakamlara imza paraları, menajerlik ve futbolcu maaşlarının dahil olmadığını söylemek gerek. Süper Lig'in borsaya açık 4 takımı için takım 

başına sezonluk ortalama transfer harcaması 
20 milyon Avro olurken bugün gelinen 


Sezon 


Gelirin kulüplerde temel anlamda iki karşılığı var, bonservis ve oyuncu ücretleri. Yıllarca kulüpleri yönetenlerin “transfer sihirbazı” olmaları geçer akçe sayıldı ancak bugün geldiğimiz durumda görülüyor ki transfer işin sadece bir kısmı. 


Harcama (Milyon EUR) 


durumda bu rakamları harcamak için oyuncu satışının ilk şart olması ayrıca Beşiktaş ve Fenerbahçe dışında dişe dokunur bir satışın gerçekleşmemiş olması bu yazı “Susuz Yaz” haline getiriyor. 

Geçmiş dönemde sezonda ortalama 20 
milyon Avro harcayan borsaya kote takımlar bu sezon transfere toplam 11 milyon Avro harcamış durumda. 
Tüm Süper Lig için ise gerçekleşen transfer harcaması 27 milyon 
Avro civarında. Bunun sebebinin TFF'nin kulüplere uyguladığı katı mali denetim 

ile ortaya çıkan yaptırımlar olmasını dilerdik ancak transfer sezonunda musluğun kesilmesine sebep maalesef 
UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları. Ülkenin içinden geçtiği ekonomik durum, döviz kurlarındaki yüksek dalga boyları, yapının sürdürülemeyecek hale gelmesi de sakin geçen transfer dönemi için bir başka etken. 
Geride bıraktığımız 2017/18 sezonu ve 2015/16 sezonu son dönemde kulüplerin toplamında net transfer harcamasında pozitif olduğu iki dönem. Bu iki sezon dışında kalan sezonlarda ise net transfer harcamasında kulüplerin kasasından para çıkmış durumda. 2018/19 sezonu da böyle giderse pozitif kapanacak gibi duruyor. Son 10 sezonda Süper Lig kulüpleri ortalama 41 milyon Avro zarar 

ile transfer sezonunu kapatırken 2018/19 sezonu da dahil son 4 sezonda bu rakam 


Gelir (Milyon EUR) 


TRANSFER 


1,2 milyon Avro kara dönmüş durumda. 

FFP olmasaydı ne olurdu bunu da ayrı bir senaryoda düşünmek gerekiyor. Futbol 

her zaman kendi ikonlarını yaratan bir spor oldu. Kimi futbolcular formasını giydikleri kulüplerden daha fazla etki alanına sahip oldular ve yıldız apoletini omuzlarında taşıdılar ancak futbol bir takım oyunu ve bu takım oyununda her takım daha iyi olmayı hedefliyor ve hedefini gerçekleştirmek için eksik gördüğü yerleri doldurmaya çalışıyor. 
Bunu yaparken parası olanlar transfer ile altyapısı olanlar ise yetiştirdikleri oyuncular ile bunu doldurma yoluna gidiyor ancak futbolun alıcısı olan taraftara bunu aldırmak için yıldız transfer bir şart olarak kafalara nakşedildi 

ve konvansiyonel medya basılı kağıdı satabilmenin yolunu transfer haberlerinde buldu. Bu da ister istemez taraftar profilini değiştirdi. Bu değişimin bizi getirdiği yer sürdürülebilir olmaktan çok uzak bir noktada. 
Bu noktanın en büyük müsebbibi ise kur farkı olarak gösteriliyor. Kur farkı ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkeler için sadece futbolda değil ticaretin her alanında çok önemli bir gider kalemi. Ancak kur farkı dün olmayıp 
bugün karşımıza çıkmış bir oldu değil. Son 5 
sezonda kulüplerin finansal kur farkı gideri 
440 milyon TL seviyesinde yani kulüpler 
yayın gelirlerinden biraz fazlasını kur farkı olarak banka ve finans kurumlarına ödemiş durumdalar. Yaz susuz geçiyor, ekinleri sulamak için suyu “kiralıyoruz” çünkü bizim bütün kaynaklarımız kurumak üzere. Bunun en net etkisini ise son yılların en durgun transfer sezonunu yaşamamız. Hatta öyle bir yaz ki geçen yıllara göre “duyumculuk” açısından çok kurak. 


Kar/Zarar (Milyon EUR) 


2018/19 
2017/18 
2016/17 
2015/16 
2014/15 
2013/14 
2012/13 
2011/12 
2010/11 
2009/10 
2008/09 


2710 
125,68 
87,49 
107,61 
85,49 
120,12 
12075 
128,90 
114,48 
88,10 
81,81 


Toplam 1.087,53 


36,59 
128,91 
60,61 
126,90 
47,23 
40,33 
51,49 
94,71 
37,00 
41,93 
20,35 


686,05 


9,48 
3,24 
-26,87 ez) 
-38,26 
7 
-69,26 
-34,19 
-77,48 
-46,17 
-61,46 


-401,47 
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PİYASA DEĞERİ GEÇİCİ, 
KLAS KALICIDIR 


ALMAN KALECİ, KLOPP'UN ÇOK İYİ BİLDİĞİ MAİNZ TAKIMINDAN İNGİLTERE'YE ADIM ATTI. 
DOLAYISIYLA BU OYUNCUNUN YOLUNUN TÜRKİYE'YE DÜŞMESİ İÇİN FORM GRAFİĞİNİN YUKARI DEĞİL AŞAĞI DOĞRU GİDİYOR OLMASI ELZEMDİ. 


ONUR KORAY GÜLŞEN 


1984 yılı Türk futbolu adına önemli bir dönüm 
noktasıydı. Bunun iki temel nedeni vardı. 
Birincisi, Almanya ile Avrupa Şampiyonası'nda ilk turda elenen Derwall, Galatasaray'ın teklifini kabul etmişti. İkinci önemli neden 

ise aynı turnuvada benzer sonu yaşayıp ilk turda elenen Yugoslavya'nın kalecisi Simoviç, ederinin altında bir bedelle sarı kırmızılı formayı giyiyordu. Bu kırılma anını başka bir çok yazının konusu yapabiliriz. Ancak ana konu, Karius'un Beşiktaş'a transferi olduğu için ülkemizdeki en kariyerli yabancı kaleci Muslera üzerinden de bir örnek vermek istiyorum. 
2011'de Copa America apoletiyle ülkemize adım atan Muslera'nın devam eden yıllarda katıldığı turnuvalarda kötü performanslar sergilediğine şahit olduk ve oyuncunun 

değeri düşse de yeteneğinde bir azalma olmadı. Aksine yaşının da verdiği deneyimle daha iyi bir kaleci haline geldiğini söylemek de mümkün. Yani, oyuncular kariyerlerinde yaşadıkları düşüşler ve çıkışlarla belirli yerlere gelirler. Ancak bu dalgalanmalar sadece onların “piyasa değerlerini” değiştirir, sahip oldukları yetenekleri değiştirmez. 


Karius için Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı kritik hatalar, hayatı boyunca peşinden gelecek olsa da onun kalecilik becerileri adına 
karar vermeye yeterli değildir. Karius'un 25 
yaşında olduğunu ve Liverpool gibi sürekli hücum eden bir takımın kalecisi olduğunu kabul edersek, onun kalitesine dair daha isabetli çıkarımlar yapabiliriz. Elbette 

mental açıdan yoruldu, yaptığı hatalar 

onu değersizleşti. Ancak Karius, hala aynı Karius. Üstelik gelişime, ilerlemeye, tecrübe kazanmaya da çok uygun bir yaşta. 

Zaten kariyerinde çıkışa geçen oyuncuların tercihleri genelde Karius'un tam aksi yönünde oluyor. Doğudan batıya bir akış 

söz konusu. Mario Gomez'in Fiorentina formasıyla yaşadığı çok büyük sakatlık sebebiyle buraya gelmiş olması her iki taraf adına da bir “kazan-kazan” durumuydu. 
Karius transferinde de böyle bir durum ortaya çıkmaması için neden yok. Satın alma opsiyonuyla kiralandığı bildirilen Alman kaleci, Klopp'un çok iyi bildiği Mainz takımından İngiltere'ye adım attı. Dolayısıyla bu oyuncunun yolunun Türkiye'ye düşmesi için form grafiğinin yukarı değil aşağı doğru gidiyor olması elzemdi. Neyse ki Karius peşi sıra hatalar değil, sadece büyük finalde büyük 


Karius için Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı kritik hatalar, hayatı boyunca peşinden gelecek olsa da onun kalecilik becerileri adına karar vermeye yeterli değildir. Karius'un 25 yaşında olduğunu ve Liverpool gibi sürekli hücum eden bir takımın kalecisi olduğunu kabul edersek, onun kalitesine dair daha isabetli çıkarımlar yapabiliriz. 


2 hata yaptı. Söz gelimi ligde oynadığı son 
20 maçın 5-6'sında bariz hatalı gol yemiş 
olmasıyla sadece final maçında hatalı gol yemiş olması aynı şey değil. 

Elbette bir futbol yorumcusu gözüyle, kaleci analiz etmek son derece zor bir iş. 
Çünkü sahada diğer 10 oyuncudan her yönleriyle ayrılıyor kaleciler. Yine de Karius'un reflekslerinin, karşı karşıya pozisyonlarda başarısının ortalamanın üzerinde olduğunu söylemek mümkün. Topu oyuna sokuşlarda ayağının çok düzgün olmadığı söylenebilir. 
Sanırım bunu da bir tek Guardiola dert ediyor... 

Özetle Karius, kariyerinde yakın zamanda kötü anıları olan ama genç yaşıyla oldukça iyi bir potansiyeli olan kaleci. Alman pasaportu onun zaten iyi bir eğitimden geçmiş olduğunun kanıtı. Tolga ile arasında güvensizlik ilişkisi bulunan Beşiktaş taraftarının da desteğiyle Karius, kendine gelecek ve kaleyi ele geçirecektir. 
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BONSERVİSSİZ DAHA 


İYİSİ OLMAZ: ROCO 


BEŞİKTAŞ'IN SAVUNMA 
ROTASYONUNA KATTIĞI 
ENZO ROCO'NUN KULÜPTEKİ 
GÖREVİNİN NE OLACAĞINI 
VIDA'NIN DURUMU 
BELİRLEYECEK OLSA DA 
ŞİLİLİ OYUNCUNUN FORMA 
MÜCADELESİNE AÇIK AZMİ 
SÜRPRİZ BİR TANDEM 
GÖRMEMİZE SEBEP OLABİLİR 


KAAN KAVUŞAN 


Enzo Roco'nun gelişi, Beşiktaş'ın mevcut 

savunma rotasyonunu incelediğimizde daha da anlam kazanıyor. Pepe'nin yeri garanti. Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nda final oynamasıyla Vida'nın her an yüksek meblağlara satılabileceği ortada. Bugün olmasa da devre arasında, olmadı sezon sonu Vida bavulunu toplarsa şaşırmayız. 
Sezon başı için, tüm bu satıldı-satılmadı hengamesinde, her halükârda mental olarak hazır olabileceğini sanmam. Medel'in orta sahada “defansif dinamo” olarak kullanılmak istenmesiyse, pek âlâ stoper oynamasından daha taktiksel ve haklı bir karar. Orta sahanın gerisinden pas trafiğini yönetebilmesi ve topsuz oyunda o bölgede ısıran karakteriyle rakibin ofansif orta saha oyuncularını rahatsız etmesi, bütünsel olarak baktığımızda takıma daha büyük katma değer sağlıyor. Bu yüzden de Şili Milli Takımı'nın oyuncu havuzunda yer alan Enzo Roco'nun bonservis ödemeden transfer edilmesi de olumlu bir anlam taşıyor. 


S üper Lig'in beklenmedik transferlerinden 


MEKSİKA'DAN GELİŞİ AVANTAJ 

Şili'nin altın jenerasyonunun hemen sonrasındaki, “gümüş jenerasyonda” yer alan oyunculardan biri Roco. Ülkenin altyapıya daha fazla önem veren kulüplerinden Universidad de Catolica'da yetişen stoper, üç sezon bu kulüpte forma giydi. Bu dönemde Enzo Andia olarak anılıyordu. Ancak babasıyla yaşadığı sorunlarının ardından mahkeme kararıyla annesinin kızlık soyadı olan Roco Roco'yu nüfus belgesine yazdırdı ve o günden bugüne ise Enzo Roco olarak anılıyor. Tüm sorunlara rağmen potansiyeli bilindiği için önce Catolica tarafından La Liga takımı Elche'ye, gösterdiği iyi performansın ardından da bonservisini alan Şili takımı O'Higgins tarafından Espanyol'a kiralandı. Bu iki sezonda ligde sadece üç maç kaçırdı ve her 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iki takımda da as takımın değişmez bir ismi oldu. Hatta Espanyol'daki sezonunda ligin en fazla top arası yapan oyuncusuydu. 
Daha sonraysa Meksika Ligi'ne gitti. 
Cruz Azulligin takım savunması 

pek kuvvetli olmayan, hücumculara büyük para döken ekiplerinden biri. 
Yine as olarak tercih edildi. Şunu da bir not olarak eklemem gerekiyor 

ki son iki-üç senede biraz geriye gitmiş olsa da Meksika ligi hem fizikselliği hem de temposuyla bizim ligimize bir hayli benzeyen bir lig. 
Bu da Beşiktaş için bir avantaj. 


NASIL BİR OYUNCU? 

Roco Beşiktaş'a imza attıktan sonra verdiği kısa bir röportajda şöyle demişti: “Hava toplarında iyi olduğumu söyleyebilirim. Geriden oyun kurmada da iyiyim. Aynı zamanda takım olarak ön tarafta oynarken, defans çizgisini orta sahaya daha yakın kurarak, rakibin muhtemel kontra ataklarını önlemede de iyi olduğumu düşünüyorum. 
Sezonda 2-3 gol atarım.” Bunlar yanlış sözler olmasa da “ama”ları olan sözler. Beşiktaş taraftarları bunları duyunca bir Pigue bekleyebilir hâliyle ama Roco daha çok agresifliğiyle ön plana çıkan bir oyuncu. 
Cepheden gelen hava toplarında adım alışı, zıplayışı, vuruş kuvveti ve zamanlaması gerçekten iyi. Ancak yandan ve özellikle 

de kafa hizasının altına gelen toplarda uzaklaştırma sıkıntıları yaşayabiliyor. Bacak boyu yüksek olduğundan kaynaklanıyor sanırım. Ancak oyuncu, uzun bacakları sayesinde “uzun mesafede” kontra kesebilen bir oyuncu haline geliyor bu sayede. Cruz Azul'daki son hocası Pedro Caixinha, futbolcunun kendisinin aksine, “pas becerisinin yeterli olmadığını, ama oyuncunun bu konuda kendini geliştirdiğini” ifade etmişti geçtiğimiz sezon içinde. Zaten Roco'yu bırakıp bu özellikleri daha iyi karşılayan Aguilar'ı takımına kattı. Bu konuda Roco'dan ziyade hocasının görüşüne daha yakınım. Bunun sebeplerinden birisi, çok fazla dikine pas denemesi ve bu yüzden zaman zaman ani ataklara sebebiyet verebilmesi. Ancak Roco basit pasları yapamayan “kazma” bir stoper 


Roco'nun gelişi Beşiktaş'ın savunma rotasyonu açısından kesinlikle artı. Vida-Pepe tandemi ilk tercihler olsa da Roco'ya sakatlık halinde güvenilebilir. Eğer Vida giderse veya motivasyon sıkıntısı yaşarsa, Pepe ile oynayıp sınıf da atlayabilir. 


de değil. Kaliteli bir takımda, öncekinden daha kaliteli işler yapabilir. Cruz Azul'daki pas yüzdesi ortalaması yüzde 77'yken, Şili Milli 
Takımı ile oynadığı son iki maçta yüzde 88 ve 
90'la oynadı meselâ. 
Ayrıca Roco ligimize, bence uygun bir şekilde “hamleli” 

bir oyuncu. Sürekli hamle yapmayı tercih eden oyuncular her zaman risk barındırır ama Roco bu 

konuda zamanlamayı tutturduğu için 

gayet iyi görünüyor. 
Rakibi topu almadan veya alır almaz topu kesmeye çalışıyor, fazla oyalanmıyor. Göğüs göğse kapışmalarda kuvvetini iyi kullanıyor. 
Tabii ki bu agresif 

ve cesur yapısı, bezdirici bir avantaj sağlamasına rağmen kart görmeye açık 

bir oyuncu olduğunu gösteriyor. 

Hem sağ hem sol stoper oynayabiliyor, zaman zaman kendi başına top sürüp takımı ileri çekebiliyor. 
Fiziki olarak kuvvetli ancak kısa mesafede ağır kaldığı zamanlar oluyor hâliyle. Ancak pozisyon alışı hiç 

fena değil, bu yüzden bu özelliği çok fazla can yakmıyor. Ani, çeviklik gerektiren hareketlerde ve top ayağındayken bazen yavaş davrandığından sıkıntı yaşayabileceğini de düşünüyorum. Ligimizde özellikle “uyutan top oynayan” rakiplere karşı daha hareketli ve konsantre olması gerek. 


NE YAPAR? 

Roco'nun gelişi Beşiktaş'ın savunma rotasyonu açısından kesinlikle artı. Vida-Pepe tandemi ilk tercihler olsa da Roco'ya sakatlık halinde güvenilebilir. Eğer Vida giderse veya motivasyon sıkıntısı yaşarsa, Pepe ile oynayıp sınıf da atlayabilir. Ancak bu kusursuz bir oyuncu olduğu ve kesinlikle tutacağı anlamına da gelmiyor. Roco'nun Beşiktaş kariyerini biraz da nasıl başladığı ve azminin seviyesi belirleyecek. Her halükârda yönetimsel olarak iyi bir karar olduğunu düşünüyorum. 


KARŞILAŞTIRMA 


fitbol 37 


TRANSFER 


ON 


adidas 


38 fitbol 


BABASINDAN KÖTÜ 
KARDEŞLERİNDEN İYİ 


BABASINDAN KARDEŞİNE, 
AMCASINDAN DAYISINA 
FUTBOLCU KANI TAŞIYAN FENERBAHÇE'NİN YENİ 
TRANSFERİ ANDRE AYEW'İN 
HAYATINA YAKINDAN BAKALIM. 


ORHAN ULUCA 


bedi Pele yaşı biraz ilerlemiş her N ünsi yakından tanıdığı bir 

futbolcudur. Şampiyonlar Ligi'nin ilk sezonunu kazanan Marsilya'nın önemli aktörlerindendi. Üç kez Afrika'da yılın futbolcusu seçilmiş ve bir döneme damga vurmuş ismi ben biraz da başka hatırlarım. 
Kariyerinin sonlarına doğru menajeri ona “Münih'ten teklif var” dediğinde o kulübü Bayern Münih sanarak transfere onay veren Abedi Pele 1860 Münih'e geçiş yapmış ve iki yıl da Bundesliga'da forma giymişti. Üç çocuğundan ortancası olan Andre Ayew'in 
de futbol yaşantısı tam da bu zamanda 1860 
Münih altyapısında başladı. Akabinde Babası Abedi Pele'nin Gana'da sahibi olduğu kulüp Nania'ya geçiş yaptığında yaşı 14 idi. Burada geçen iki yılın arkasından babasının sahibi olduğu kulüpten yıldızlaştığı kulüp olan Marsilya'ya transfer oldu. Andre Ayew'in babası uluslararası yıldızlaşmayı başarmış Abedi Pele, amcası Portekiz liginde top koşturmuş Kwame Ayew ve kardeşleri İbrahim ve Jordan da profesyonel futbolcu olmayı başarmış isimler. Sülale boyu futbolcu olmayı başaran bu topluluktan Andre, babasından sonra bu ailenin en başarılı olmuş ismi olarak öne çıkmayı başardı. Ayew iki kardeşinin de futbolcu olmasına rağmen şöyle diyordu “Babam gerçekte futbolcu olmamızı istemiyordu. O daha çok iyi bir eğitim almamızı ve çevremizdeki insanlara saygılı birey olarak yetişmemize önem veriyordu. 
Önceliği bunlardı”. Yine de olan oldu ve Andre Ayew kardeşi Jordan ve İbrahim ile beraber profesyonel futbolcu oldu. Kariyerindeki yükseliş de Nania'dan Marsilya'ya geçmesiyle beraber başladı. 


MARSİLYA GÜNLERİ 

15 Ağustos 2007'de Valenciennes'e karşı 
oyuna sonradan girerek ilk resmi maçını Marsilya adına 18 yaşında oynadı. Birkaç ay sonra Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi ve toplamda 13 resmi maçta oynayarak sezonu gelecek vaat eden genç yetenek olarak tamamladı. Bu dönemde Ayew 


aynı zamanda milli takıma da seçildi. 2007 
yazında formayı giydi ve 2008 Afrika Uluslar Kupası'nda da forma şansı buldu. Arsenal'in 

o sezonun sonunda gelen 6 milyon euroluk teklifi reddedildi ve Ayew'in kiralık günleri 

de böylece başlamış oldu. Önce Lorient'de sonrasında Arles'te geçirdiği iki sezonun ardından dönemin Marsilya teknik direktörü Didier Deschamps takımda ona şans vereceğini açıklarken 2010 yazında da 3 yıllık kontrat imzalandı. Ayew ise aralıksız sezonda asgari 30 maç oynayacak şekilde beş yıl boyunca Marsilya takımının vazgeçilmezi oldu. 209 maç oynadı ve bu süreçte Marsilya formasıyla 60 gol atıp 25 asist yaparak göz doldurdu. Beş yılın sonunda ise iki kez Fransa Kupası ve bir kez de Fransa Süper Kupası kazandıktan sonra bonservisi elinde Swansea City'e geçiş yaptı. 


PREMIER LİG KARİYERİ 

Andre Ayew, Premier Lig'e harika bir başlangıç yaptı ve ligin ilk maçında Chelsea'ye karşı 

gol atarak başladı. İkinci hafta yine attı ve nihayetinde 34 maçın sonunda 12 gol 5 asistlik performansıyla dünyanın en değerli liginde kendisini ilk sezonda ispatlamayı başardı. 
Kenarlarda görev yapan o takımın santrforu ise Bafetimbi Gomis idi. Swansea City bu yıldız performansın ardından bedavaya aldığı oyuncuyu bir sene sonra West Ham United'a 24.1 milyon euro bonservis karşılığı satarak tarihinin en karlı satışını da gerçekleştirmiş oldu. Yeni takımı West Ham United ile sezona sakatlıklarla boğuşarak başladı. İlk 9 hafta forma giyemeyen Ayew dönüşünün ardından 
8 haftada skora katkıda bulunamadı. Öte 
yandan geride kalan süreçte 16 maç oynadı 

ve 6 gol 3 asistlik performansıyla tekrardan eski günlerine dönüş yapmayı başardı. Andre Ayew'in kariyerine baktığınız zaman düşüş yaşadığı dönem West Ham ile geçireceği ikinci sezonda başlar. Slaven Bilic yönetimindeki West Ham lige kötü başlar ve geçen 

sezona göre takımın performansında ciddi düşüş yaşanır. Teknik direktör Slaven Bilic gönderilirken Ayew de devre arasında küme düşme hattında yer alan eski kulübü Swansea City'e 22.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığı geri döner. Carvalhal yönetiminde Swansea City geçen sezonun ikinci yarısına Arsenal ve Liverpool gibi zirve takımları yenerek iyi bir giriş yapmasına rağmen ligde tutunamaz ve küme düşer. Fenerbahçe'ye transferi de bu sürecin ardından gerçekleşir. 


AYEW NEREDE OYNAMALIDIR? 
Marsilya'da ismini tüm dünyaya duyuracağı performansı sol kenar forvet olarak 


TRANSFER 


gerçekleşti. Kariyerine göz attığınızda ise 

165 maç sol kenarda 29 maç sağ kenarda 
oynarken 20 maçta ise santrfor olarak sahaya çıktığını görüyoruz. 18 maç on numara mevkisinde görev yapan Ayew zaman zaman orta sahanın solunda ve sağında da forma giydi. Hiç şüphe yok ki en alışık olduğu 

mevki sol kenar forvet. Öte yandan Premier Lig'e ayak bastığı zaman fazlasıyla başarılı olduğu ilk yılında ise sağ kenarda oynayarak bunu gerçekleştirdi. Swansea ile oynadığı 

ilk sezonun sonlarına doğru zirve takımlara karşı santrfor çıktı. West Ham'a transfer olmadan önce ligin son üç maçında santrfor mevkisinde üç maç oynadı ve üç maçta da gol atmayı başardı. Kenarlarda oynamasına rağmen ilerleyen yaşı ve özellikleri itibarıyla Ayew'in santrfor mevkisinde çok daha faydalı olacağını söyleyebiliriz. Bunun en önemli nedeni oyuncunun önemli özelliklerinden birisinin kafa topu hakimiyeti ile beraber fiziksel olarak rakiplerine korku salacak üstünlüğü. Klasik 9 numaranın en önemli özellikleri oyun bilgisi olduğunun altını çizelim. 
25 yaşından önce bu mevkide oynamak zordur 
ve dünyanın bütün büyük klasik 9 numaraları belli bir yaş sonrası gelişim kat etmiş ya 

da bu mevkiye yerleşmiştir. Andre Ayew'in yüksek pres gücü ile beraber rakiplere karşı fiziğini kullanma yetisi ceza sahası içerisinde onu daha da tehlikeli hale dönüştürüyor. 
Bitiriciliği belki onun en önemli özelliği değil ama doğru bir şekilde beslenirse gol sayısı 

bu gerçeğe rağmen artacaktır. Andre Ayew solak ve teknik kapasitesi her şeye rağmen ortanın üzerinde olan bir futbolcu olmasına rağmen saha içi seçenekleri çoğaldığında isabetsiz kararlar verdiği de gözlemlenmektir. 
Bu yüzden özellikle on numarada oynadığı dönemde yıldızlaştığı kadar saçmaladığı da gözlerden kaçmadı. Oysa alanı daralttığınız anda fizik gücünü daha etkili bir şekilde kullandığı gibi ezberci yaklaşımıyla beraber top tekniğini de birleştirdiğinizde harika 

bir dokuz numara karakteri ortaya çıkıyor. 
Gomis'den Luca Toni ve Miroslav Klose'ye kadar dünyanın büyük dokuz numaraları da öncesinde orta saha ya da kenar oyuncusu olarak oynamış ve belli bir yaşa kadar gol sayıları çift hanelere ulaşmamıştır. Andre Ayew tecrübesi, fiziği ve tekniğinin karışımı olarak bundan sonraki süreçte klasik 9 numaraya tam olarak evrildiğinde hem kendisi hem de takımı kazanacaktır. 
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DİĞERLERİNDEN 


FARKLI 


İSVİÇRELİ SANTRFOR, GENÇ 
YAŞI, HERHANGİ BİR SAKATLIĞI OLMAMASI VE BONSERVİSİYLE 
TAKIMA KATILMASIYLA DİĞER 
YAŞLI, SAKATLIKTAN ÇIKAN, BONSERVİSİ YA DA MAAŞI 

ÇOK YÜKSEK YILDIZLARDAN 
AYRILIYOR. ÇÜNKÜ FREY, 
GELİŞMEYE VE DEĞERLENMEYE 
AÇIK BİR OYUNCU. 


CEM KERPİÇÇİLER 


ana göre bu yılın en değerli transferi Frey. Çünkü 


4 büyüklerin 
yaptığı diğer tüm transferlerden çok temel bir farkla ayrılıyor; Frey'in form grafiği yukarı doğru seyrediyor ve 24 yaşında. 

Öbür transferler, kariyerlerinde düşüş içerisinde olan, tekrar toparlanmaya ihtiyacı olan, uzun süreli sakatlıklardan çıkmış oyuncular. Oysa Frey, 
İsviçre U-15'ten U-21'e kadar düzenli şekilde milli formayı giymiş bir oyuncu. Henüz A milli olamayışı elbette bir handikap. Ama dünyanın sonu değil. Fenerbahçe'ye geliş 


Frey'in form grafiği yukarı doğru seyrediyor ve 24 yaşında. 
Obür transferler, kariyerlerinde 

düşüş içerisinde olan, tekrar toparlanmaya ihtiyacı olan, uzun süreli sakatlıklardan çıkmış oyuncular. Oysa Frey, İsviçre U-15'ten U-2Te kadar düzenli şekilde milli formayı giymiş bir oyuncu. 


amaçlarından biri de milli formayı giymek olan 
24 yaşında, sağlıklı, yakın zamanda başına 

bir felaket gelmemiş, taş gibi bir santrfordan bahsediyoruz, heyecanlıyız. 

Fenerbahçeli taraftarların yüzünü güldürecek, onun futbolculuğuyla hiç alakası olmayan 

bir bilgi vereyim; Frey, 19 Temmuz doğumlu. 
Dünya Fenerbahçeliler günü olarak kutlanan bu günü daha coşkulu kutlayacağından eminim. Her hedef santrfor gibi en tipik özelliği hareketsizliği elbette. Ancak hedef adam olmak için de öyle olmak gerekiyor. 
Yoksa çok hareketli, hızlı, çalım atan golcülerle oyunu rakip yarı alana yıkmakta zorlanıyor takımlarımız. Fenerbahçe'nin ligde karşısında katı savunma yapacak takımları da düşününce Frey, güzel bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. Aslında ligimizde ona en yakın örnek Beşiktaşlı Larin olabilir. Ceza sahası içerisi 

ve çevresinden sert şutlar atabildiğini, hava hakimiyetinin iyi olduğunu söylemeye gerek 

var mı bilmiyorum. 
Sonuçta bir golcüden söz ediyoruz. Zaten bu ikisini yapamasa santrfor olamaz. 
Tipik bir santrfor için garip sayılabilecek bir özelliği var. Ceza sahası içerisinde beklemek yerine bazen 1-2 metre geride yayın orada konumlanıyor. Bunu, sezgileriyle açıklamak mümkün. Ama 

rakibi geri itmek gerektiği anlarda da 

oyunun akışını kenara bırakıp, sezgilerine 


/ 


kulak verir mi onu bilemiyoruz. Öğrenmemiz için de kendisini üst üste izlememiz gerek. 
Fenerbahçe'nin santrfor rotasyonunda hangi sırada yer alacağı da onun gelişimi ve katkısı adına belirleyici olacaktır. Ben, Slimani'nin ardından ikinci sırada yer alacağını ya da skor dezavantajına düşüldüğü maçlarda forveti ikileyen adam olacağını düşünüyorum. Bunu da bize zaman gösterecek. Frey, geçtiğimiz sezon 31 lig maçında 9 sarı kart gördü. 

Yani saha içerisinde biraz agresif olduğunu söylemek mümkün. Bunu olumlu ve olumsuz manada her iki şekilde değerlendirmek mümkün. Ligimizde bu tarz hırslı oyuncular seviliyor. Ancak oyunun kırılma anlarında takımını eksik bırakma tehlikesi var. Gerçi Fenerbahçe'nin son yıllarda eksikliğini çektiği saha içinde kontrollü gerginlik yaratacak oyuncusu yok. Frey'in varlığı takımın kendine gelmesini, motive olmasını, daha çok istemesini sağlayabilir. 


Fenerbahçe'nin ligde karşısında 


katı savunma yapacak takımları da düşününce Frey, güzel bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. 
Aslında ligimizde ona en yakın örnek Beşiktaşlı Larin olabilir. 
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ARANAN ADAM 
GELDİ: SLIMANI 


FENERBAHÇE, HEM NİTELİK 
HEM DE NİCELİKSEL AÇIDAN 
EKSİKLERİ OLAN SANTRFOR 
MEVKİSİNE TAKVİYEYİ 
SONUNDA YAPTI. ISLAM 
SLIMANI DE YARALARA 
MERHEM OLACAK POTANSİYEL 
VE NİTELİKTE. 


KAAN KAVUŞAN 


özlemini bitirmek yolunda adım atacağı 

Benfica maçlarına hücumda C planıyla çıktı. A planı yeni bir transferin yapılması, B planı geçen sezon tam verim alınamayan ama düzenli oynarsa gol bulabileceği düşünülen Soldado'nun oynamasıydı. 
İspanyol santrforun sakatlığıyla birlikte Fenerbahçe'nin yeni hocası Phillip Cocu, bu çok önemli maça C planı ile çıkmak zorunda kaldı ve Alper'i santrfora koydu. İkinci maçtaki iyi performansına rağmen, gerek fiziki gerekse teknik özellikleri dolayısıyla Alper o bölgenin ilacı olamazdı, olamadı. Golünü attıysa da Fenerbahçe doğru bir santrforla, topu daha fazla önde tutarak, rakip defansı daha az oyuna katarak, daha az atak yiyebilir; yenilen facia gole rağmen tur için avantaj sağlayabilirdi. 
Ve bu bağlamda, bir Slimani öyle çok şeyi değiştirebilirdi ki! İnsan niye bu kadar geç kalındı diye merak ediyor haliyle. Konu maddi olanaklar olsaydı, Slimani'nin Fenerbahçe tarafından ödenecek maaşı 4 milyon 250 bin euro hiç verilmezdi. Üstüne Leicester City'ye de 1,5 milyon euro verildiği söyleniyor. Demek ki durum, maliyetle ilgili değil. Comolli'nin açıklamasından önce, belki de Benfica maçı üzerine bir kumar oynandığını, en iyisinin umulduğunu ve bu tur geçilseydi, “demek ki böyle de becerebiliyoruz” diyerek daha az maliyetli bir adayla devam edileceğini düşünüyordum. Ama Comolli, oyuncuyla aylar önce anlaştıklarını ve işi Leicester'iın yokuşa sürdüğünü söyledi. Aklımızda yılanlar dolaşsa da bu açıklamaya güvenmek durumundayız. 
Uzun lafın kısası, artık oyuncunun ne kazandırabileceğine bakmak gerekiyor. 


- enerbahçe, 10 sezonluk Şampiyonlar Ligi 


DOĞRU PROFİL 
Slimani bana göre Fenerbahçe'ye tam da lâzım olan santrfor. Kanatlardan Valbuena, 


Ayew veya Barış gibi isimlerle gelmeyi tercih eden bu takımda, havadan ve yerden gelen yan toplara hem çok iyi vurup hem de bu topları çok iyi servis edebilen bir oyuncu. Boyu posu hemen aklımıza Fernandao'yu getiriyor ve belli oranda benzediğini de kabul etmek lâzım. Ancak “yükseltilmiş sürümü” olarak görmek daha doğru. Son vuruşlarda ondan daha başarılı. Brezilyalının aksine sırtı dönük top saklayarak orta sahanın merkezini öne çekebilir, sağdan ve soldan gelip içe kat edecek kanat oyuncularına iyi servis yapabilir. 
Fernandao topu saklayabilse de topu ayağında bekletmeden hemen tek pasla opsiyon 

arayan, daha direkt bir stile sahipti. Slimani 

ise arkadaşlarının gelmesini sağlayacak 

kadar topu ayağında bekletebiliyor. Ondan daha agresif, biraz daha hızlı ve daha iyi bir karar mekanizmasına sahip. Önde oynamayı kafasına koyan bir takım için Fernandao'dan daha iyi bir opsiyon olduğu kesin. 

Sporting'te attığı golleri çoğumuz biliyoruz. 
Cezayir'den Portekiz'e geldiğinde ilk senesinde 
8 gol atmasına rağmen, her sene rakamı 
arttırarak ve son senesinde 27 gol, 6 asistle 

22 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi 
Leicester City'ye transfer olmuştu. Premier Lig'de geçen iki sezonunda ise 39 maçta 

8 gol, 6 asisti var ki bu maçların sadece 
16sında ilk 11'de maça çıktı, kimi maçlarda 

ilk yarıda oyundan alındı. Yeterince zaman bulabildiğini söylemek güç. Şimdi herkesin kafasındaki soru şu; Portekiz'deki Slimani'yi 

mi izleyeceğiz, yoksa İngiltere'dekini 

mi? Premier Lig'de 
39 maçta 14 gole 
katkıda bulunmak da “rezalet” 

olmasa gerek ama 
Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında mücadele edebilmesi için, özellikle Giuliano da gitmişken, çok gol atan bir santrfora ihtiyacı var. 


İLK MAÇ BEKLENDİĞİ GİBİ 

Slimani 18 Ağustos günü ilk maçına çıktı ve bence öngördüğümüz şekilde oynadı. 
Daha sonra da transferin son günlerinde Josef de Souza'nın satılmasıyla beraber Josef-Topal ikilisi bozuldu. Bu, Slimani'nin 


Boyu posu hemen aklımıza Fernandao'yu getiriyor ve belli oranda benzediğini de kabul etmek lâzım. Ancak “yükseltilmiş sürümü” olarak görmek daha doğru. Son vuruşlarda ondan daha başarılı. 


TRANSFER 


servisinden bir kişinin daha fazla yararlanacak olması anlamına geliyor. Çünkü Josef-Topal dizilimindeki bir takımda forvet ve defansif orta sahalar arasında büyük bir boşluk oluyordu. Oysa ki Sporting'deki sezonlarında Slimani'nin hemen arkasında ikinci santrfor olarak oynayan Teofilio Gutierrez onun 
sayesinde 11 gole, soldan gelen Bryan Ruiz 8 
gole, ofansif orta saha oyuncusu Adrien Silva ise yine 8 gole imza atmıştı. Josef'in yerine takıma girecek oyuncu, Slimani'ye daha yakın oynayacaktır. (Acaba yeni gelen ve aslında stoper olan Diego Reyes, Josef misali bir çapa olarak oraya konur mu? Akla gelen başa gelmesin, diyorum) 

Slimani gerekli desteği görürse, daha da önemlisi Fenerbahçe sahaya iyi yayılmayı becerebilirse, kesinlikle faydalı olacaktır. 

Saha içi agresifliğinin üst düzeyde olması, çalışkanlığı, müdahalelere fazlasıyla dayanan fiziği ve tekmeye kafa uzatabilen cesareti takımın hücumdaki büyük bir eksikliğini giderecektir. Büyük maçlarda ekstra motivasyonu olan bir oyuncu olarak derbilerde de iyi oynama olasılığı yüksek. Fiziksel ve teknik özellerinin yanı sıra, mental olarak 

da çok kuvvetli bir adam olduğunu söyleyebiliriz. Gelir gelmez taraftarla kaynaşmayı denemesi, daha önce gittiği yerlere de kolay adapte olmuş 

olması şüphesiz büyük avantaj. 

Basın toplantısında 
Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Arapça ve Portekizce konuşabildiğini de belirtti ki bu iletişim bariyerinin kolay kalkması demek onun adına.Fenerbahçe kendine en uygun santrforu aldı bana göre. Kanat oyuncularının skora yöneldiği kadar, biraz da asiste yönelmesi halinde, ve bir de çift önlibero oynanmayan, merkez orta saha oyuncuları kullanılan maçlarda daha da iyi olacaktır. 
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MAKYAJLI KASA BRUMA 


ONYEKURU, GALATASARAY'IN 
ALMANYA'YA YÜKSEK 
BONSERVİS BEDELİYLE 
UĞURLADIĞI BRUMA'YI 
ANDIRIYOR. ANCAK PORTEKİZLİ OYUNCUNUN AKSİNE DAHA 
YÜKSEK BİR GOL YÜZDESİYLE 
OYNAYAN ONYEKURU, BELÇİKA 
LİGİ'NDE EUPEN FORMASIYLA 
22 GOL ATTI. 


CAN DURUKAN 


Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımdan gelecek para ve yayın gelirlerini, Fenerbahçe'nin elenmesiyle tek başına alacak olan Galatasaray, bu “dev” paranın büyük bir kısmını oyuncu maaşlarına ayırmak zorunda. 
Zaten ligimizdeki tüm takımlar aynı durumun içinde. Bu yıl transferdeki sessizlik de bundan kaynaklı. Kadrosundaki en büyük zaafiyeti savunma bölgesinde yaşayan sarı kırmızılarda santrfor rotasyonu ve orta saha kalitesi de pek iç açıcı gözükmüyor. Buna karşılık Galatasaray, tek transferini kiralık olarak yaptı. Nijeryalı Onyekuru 1 yıllığına sırtına formayı geçirdi. 
Elbette oyuncu açısından bakınca sırtına bu formayı geçirmesinde Şampiyonlar Ligi'nin payı büyük. Everton, genç yeteneği aldığı sene Anderlecht'e kiralamıştı ama sakatlığı nedeniyle 2017'nin sonundan itibaren forma giyemedi. Diz iç bağlarında yırtık olan genç yetenek, Temmuz ayının sonuna kadar futbola hasret kaldı. 

Bu büyük sakatlığı atlattığının sinyallerini 

yeni yeni veren Onyekuru, Galatasaray'ın Almanya'ya yüksek bonservis bedeliyle uğurladığı Bruma'yı andırıyor. Ancak Portekizli oyuncunun aksine daha yüksek bir gol yüzdesiyle oynayan Onyekuru, Belçika Ligi'nde Eupen formasıyla 22 gol attı. Elbette 


görece daha kolay ve daha açık bir lig olan Belçika, Avrupa'nın üst düzey ligleri için referans değil. Yine de bir kanat forveti için 
20 üstü gol atabilmek oldukça iyi bir istatistik. 
Onyekuru'nun gole yakın oyunu, ceza sahası etrafında gezinmeyi sevmesi, içeri yaptığı toplu ve topsuz sürpriz koşular, top sürme yeteneği, takım oyununa olan katkısı gibi özellikleri, onu Bruma'dan birkaç sürüm daha yeni kılıyor. Ayrıca Everton'a gidip kendini İngiltere'de ispat etme motivasyonu da onun önünde çok cazip ve ulaşılabilir bir hedef olarak duruyor. Bu etkenin oyuncunun konsantrasyonunu arttırdığı kesin. Ayrıca sadece geniş alan topçusu olarak tarif edilemeyecek Onyekuru, kapanan rakipler karşısında oyunu kanatlara indirmek ve savunmayı genişletmek açısından da çok iyi bir silah. Çalım atar, adam eksiltir, sıfıra iner, orta yapar, içeri girer, sağına çekip şut atar yani cephaneliği oldukça güçlü ve seçenekli bir silah Onyekuru... 

Genç yeteneğin uzun süreli sakatlığı kendi kariyeri açısından kötü ama Galatasaray açısından “iyi” oldu diyebiliriz. Zira Rusya 2018'in en genç kadrolarından birine sahip Nijerya, onu da Rusya'ya götürebilir ve orada yapacağı muhtemel bir patlamayla daha üst düzey takımlara gidebilirdi. Sakatlanınca ülkemize geldi. Şimdiki amacı basamakları tırmanarak sakatlığı nedeniyle kaybettiği süreyi geri kazanmak. Bunu yapabilmek adına da gerekli tüm donanımlara sahip. 
Galatasaray, takım savunmasındaki defoları giderir ve orta sahasını daha akışkan 

bir hale getirirse Onyekuru'dan oldukça faydalanır. Yok, şimdiki tüm arızaların devam ettiğini varsaysak bile Onyekuru, normalin üzerinde bir skor ve asist katkısı sunacaktır. 
Çabukluğuyla orta sahada kazanılan ve hızlı çıkılan hücumlarda oldukça büyük tehlikeler yaratabilir. 

Onyekuru'yu bonservisiyle almak hiçbir Türk kulübünün harcı değil. Yine de onun 


potansiyelini ve çıkabileceği seviyeleri düşününce yolunun bu topraklardan geçecek olması güzel. Umarım gelişimi devam eder ve Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere Galatasaray'a katkı sunar. Çünkü bu tarz gelişmeye müsait oyuncuların ülkemizde parlatılıp, Avrupa piyasasına sunulması, transfer pazarındaki yerimizi güçlendirmek adına bizim için çok hayati. 


> 
4 


Sadece geniş alan topçusu olarak tarif edilemeyecek Onyekuru, kapanan rakipler karşısında oyunu kanatlara indirmek ve savunmayı genişletmek açısından da çok iyi bır silah. Çalım atar, adam eksiltir, sıfıra iner, orta yapar, içeri girer, sağına çekip şut atar yani cephaneliği oldukça güçlü ve seçenekli bir silah Onyekuru... 
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“BU KRİZ 


* 


GOL OLUR! 


ÜLKE EKONOMİSİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU KRİZİ GÖZARDI EDEREK, KULÜPLERE ÇEMKİRMEK ÇOK DA DOĞRU DEĞİL. AMA KULÜPLER DE ÖNCE ÜLKENİN VAZİYETİNE BAKIP ONA GÖRE POZİSYON ALMAK ZORUNDA. YILLARCA “BİZDE TRANSFER BİTMEZ” LAFINI GÖĞÜSLERİNİ GERE GERE SÖYLEYEN 

BAŞKANLARI ARTIK GÖREMEYECEĞİZ. 


KENAN BAŞARAN 


“Metin-Ali-Feyyaz” efsanesi planlanmış bir modelin sonucu doğmadı. Yokluğun dibini görmenin başkaca bir çare bırakmadığı bir mecburiyetin yarattığı efsanedir... 

70'ler Beşiktaş'ın küme düşmenin eşiğinden döndüğü sezonları da barındır. 15 yıl sürecek şampiyonsuzluk dönemi buna karşın tribündeki sevdayı azaltmamış, bilakis daha da katmerlendirmiştir. Sanki Oğuz Atay'ın “Tutunamayanlar” ruhu, siyah beyaza gönül verenlerin üzerlerine giydiği bir forma olmuştur. Aksi mümkün müydü, onca başarısızlığa katlanmak... 

O yıllarda meteliğe kurşun sıkan Beşiktaş, çareyi bir Galatasaraylı ile bulmuştur! “Bir Kibrit de Sen Çak” kampanyasının fikir babası Galatasaray'ın ve İş Bankası'nın efsane yöneticilerinden Kemal Onar'dır. 

Mehmet Üstünkaya'nın Serpil Hamdi Tüzün yönetiminde başlattığı altyapı hamlesi de işte bu yokluğun eseridir. Burada bir parantez açalım: Tüzün'ün yardımcılığını yapan Adnan Dinçer'in hayatını anlatan “Teknik Direktör: Adnan Dinçer” belgeselini izlemenizi tavsiye ederim. Emre Sarıkuş'un çektiği belgeselde Dinçer, Tüzün'e sitem eder. Zira Tüzün, Beşiktaş'tan bir ara ayrılır ve Dinçer de “Sen kal” denilmesine rağmen “Hayır, Tüzün yoksa ben de yokum” der ve istifa eder. Lakin 6 ay sonra Tüzün döner, Dinçer ise ofsayta düşer! 
Yeniden 15 yıl damga vuracak olan siyah beyaz 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altyapı devrimine dönelim. Yaşımın elverdiği dönemleri anlatırken de 'geniş zaman' dilini terk edeyim! 90”ların başında ayak sesleri duyulan endüstriyel tutumlar, Süleyman Seba gibi bir başkanın bile çizgisini bozmaya zorladı; Ayhan Akman ve Ertuğrul Sağlam gibi oyunculara rekor bonservis bedelleri ödendi. “Seba gitsin, Ahmet dursun” tezahüratının mali bir anlamı da vardı: 

Cari açık! 

Seba gitti ve transfer şampiyonu bir Beşiktaş geldi. Yıllarca süren bu furyada Beşiktaş, sadece bir tane gerçek şampiyonluk kazanabildi. Fikret Orman yönetimindeki Beşiktaş'ın yeniden başarılı olmasının da temelinde 'dip yapma' var. Nitekim Orman 

da “Feda' diyerek, “Bir Kibrit de Sen Çak” kampanyasının ikincisini tertipledi. En azından zihinsel olarak, bu böyleydi... 

Orman, Üstünkaya gibi altyapı hamlesine girişmedi ancak o da hazırdaki 'gurbet altyapısı'nı kullandı. Oğuzhan, Olcay, Kerim, Töre gibi oyuncuları transfer etti. 

Seba döneminde üst üste ikincilikler alan Beşiktaş, Orman döneminde de üçüncülükler alırken, gelecek başarıları da muştuladı ki bu süreçte stat yeniden yapılırken takım evsiz kalıp “Olimpiyat cehennemi'nde yarışlara tutundu. Nihayet üst üste 2 şampiyonluk, Avrupa Ligi'nde yarı finalin eşiği, Şampiyonlar Ligi gruplarından nağmağlup çıkan bir ekip oluştu. Bir de “mali kriter” vardı: Kapanan cari açık! Nasıl oldu da hem şampiyon olundu hem de bilançolarda kâr edildi? 


ra 


Çünkü kulüp UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması yapmak zorunda kaldı. Bu anlaşma sayesinde Beşiktaş aldığından fazlasını satmak zorunda kaldı. Bu zorunluluk, kulübün alışverişte “satıcı! olma kabiliyetini de artırdı. 
Parayı doğru harcama zorunluluğu kulübü, oyuncu kiralamanın yanı sıra, bonservisi düşük veya bonservissiz isimlere yöneltti. 
Geçen sezona ait mali tablolar Ağustos ayında açıklandı. Trabzonspor 292 milyon, 
Fenerbahçe 277 ve Galatasaray da 229 

milyon lira zarar açıkladı. Bir tek Beşiktaş 10 
milyon lira kâr etti. Hem transfer geliri hem de oyuncu satışları ve Şampiyonlar Ligi gelirleri sayesinde Beşiktaş, bilançoyu pozitife çevirdi. 
Bu kaydadeğer bir başarı olsa da mühim 

olan sürdürülebilir olması. Diğer yandan söz konusu veriler sadece borsaya açık olan futbol şirketlerine ait. Derneklerle birlikte hesap kitap yapıldığında dört büyüklerin hepsinin zararda olduğunu biliyoruz. Fenerbahçe'nin borcunun bilinenden de yüksek olduğunu 
yeni başkan Ali Koç açıkladı. Beşiktaş”ınki 2 
milyar duvarına dayandı, Galatasaray'ınki 2 
milyarı aştı, Trabzon'un 800 milyonla 1 milyar sınırına geldi. Fenerbahçe'nin ise 3 milyarı aşmış durumda. Tüm kulüpler için deniz bitti. 
Bunun bir çok nedeni var: 

T-Bankalara olan borçlar. 

2-Bu borçlar hem yüksek faizli hem de dövizle olanlar ayrıca kur artışı nedeniyle ekstra külfetli. 

3-Döviz kuru tarihi bir artış seyrine girmişken kulüplerin yayın gelirinin yarısı 3.26'dan 


FEDA 


EDITÖR NOTU: 


Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde şampiyon tamamladığı 2015-2016 sezonunda kadrosuna 


kattığı futbolculara toplam bonservis bedeli olarak 11.9 
milyon avro ödemiş, oyuncu satışından ise aynı sezon 25.6 
milyon avro elde etmiştir. 


Nasıl oldu da hem şampiyon olundu hem de bilançolarda kâr edildi? Çünkü kulüp UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması yapmak zorunda kaldı. Bu anlaşma sayesinde Beşiktaş aldığından fazlasını satmak zorunda kaldı. Bu zorunluluk, kulübün alışverişte “satıcı” olma kabiliyetini de artırdı. 


sabitlenmiş durumda. 

4-Haliyle elde edilen gelirler faiz ve kur artışından kaynaklı giderlere anca yetiyor. 
5-Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan yalnızca bir takımın gidiyor olması büyük handikap. 
6-Altyapılardan oyuncu gelmiyor veya gelenlere de yeterli şans tanınmıyor. 
7-Onlarca mağaza olmasına karşın, net 

ürün satış gelirleri, taraftar potansiyellerine bakıldığında çok düşük. Örneğin 30 milyon 
taraftarı olduğunu söyleyen kulüp, 500 

bin forma satamıyor! Bu maddeler daha 

da artırılabilir. Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu krizi gözardı ederek, kulüplere çemkirmek çok da doğru değil. Ama kulüpler de önce ülkenin vaziyetine bakıp ona göre pozisyon almak zorunda. Yıllarca “Bizde transfer bitmez” lafını göğüslerini gere gere söyleyen başkanları artık göremeyeceğiz. 
Orman'ın “Al, al, al dönemi bitti şimdi sat, sat, sat dönemi başladı” sözü artık geçer akçedir. 
Kulüpler, bu sezondan başlayarak yapısal 

bir değişime gitmek zorunda. Hani kriz kelimesinin Çincede “fırsat” anlamı taşıdığını sıkça duyarız. O halde kulüplerin bu krizi gole çevirmesi elzem. Örnek mi lazım? Buyurun: Türkiye 2001'de büyük bir ekonomik kriz yaşarken maliyesine Hüsnü Güreli'nin baktığı Beşiktaş, o yılı kâr ederek kapatmıştı. 

Aynı Güreli bugün federasyon yönetiminde. 
Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin bir ekonomik yol haritası oluşturması lazım. Bir ara 'varlık fonu” oluşturulacağı söylenmişti. Adı veya yolu ne olursa olsun 

şu şart: Kulüplerin banka borçlarını yeniden 


yapılandırması... 

Bu nefes alma planı. Bir de ömür boyu 

nefes tıkanıklığı yaşanmaması için TFF'nin UEFA Finansal Fair Play Kriterleri'ni olduğu gibi yerel bazda da uygulamaya geçirmesi. 
Esasen Ulusal Kulüp Lisans Sistemi de 

UEFA kriterleriyle benzer içerikte fakat 

aynı disiplinle uygulanmıyor. Bu arada “Sözleşmeleri TL cinsinden yapın” gibi popülist yaklaşımlar da yok değil. Böylesi bir adım yerlilerin dışarıya kaçmasını, yabancının da elini güçlendirmeyi de beraberinde getirir. 
Ayrıca yabancı futbolcuya TL cinsinden sözleşme yaptırmanız mümkün değil. Yapısal dönüşümde en önemli noktalardan biri altyapılar olacaktır. Artık 'sözde altyapılar'ın ortadan kalkmasının zamanı geldi. Beşiktaş Baki Mercimek, Galatasaray Tarık Çamdal 

ve Fenerbahçe de Orhan Şam ayarında bir 


oyuncu yetiştiremiyorsa, zaten kapatsın gitsin o altyapıyı. Türkiye'de altyapı kadar, üstyapı sorunu olduğunu da düşünüyorum. Ne yazık ki büyük kulüplerde A takımı yöneten teknik direktörler başarı baskısından ötürü altyapılara hiç yüz vermiyor. Hatırı sayılır bir oyuncu çıksa dahi “pişsin” diye derhal kiralık gönderiliyor ve geri dönen de pek olmuyor... 

UEFA kriterleri nasıl ki Avrupa'ya giden 

üç büyükleri mali açıdan disipline etmeye zorluyorsa bugün yaşanan ekonomik kriz 

de eğer doğru adımlar atılırsa kulüpleri 

daha sağlıklı bir yapıya kavuşturabilir. Öte yandan Ali Koç'un Fenerbahçe'deki ağır borç yükünden çıkış için ortaya koyacağı modeli de yakından izlemek lazım. Fenerbahçe'nin başarı veya başarısızlığı ezeli rakiplerini de yakından ilgilendiriyor. 


Onca sözden yapılması gerekenleri bir kez daha damıtalım: I-UEFA kriterlerinin yerli versiyonu tavizsiz uygulanmalı. Transferde cari açığa 


müsaade edilmemeli. 


2-Samimi şekilde altyapılara yatırım yapılmalı. 
3-Her kulüp seçtiği bir futbol ekolünü alttan üste kadar uygulamalı. 
4-Genç oyunculara sabırla daha fazla şans tanınmalı. 


5-Bankalara olan borçlar yeniden yapılandırılmalı. 

6-Özellikle ezeli kulüpler arasında transfer olanakları artırılmalı. 

7-Kongreler yönetimleri ezbere ibra etmemeli. 

8-Kulüpler Yasası çıkarılmalı ve yöneticilerin bütçeyi aşan harcamalardan sorumlu olması şartı getirilmeli. 


Ezcümle; bunlar olursa bu kriz de gol olur! 
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West Ham'ın yeni transferi Arnautovic, topa vurmak için tüm vücüdundan güç alırken... 
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KENAR OYUNCULARINI 
BECERİKLİ İSİMLERDEN 
OLUŞTURAN, FORVETİNİ 
TOP SAKLAYAN, FİZİK 
KALİTESİ YÜKSEK FUTBOLCU 
OLARAK BELİRLEYEN COCU, 
BU TİP SEÇİMLERİNDE 
MUHAFAZAKAR BİR TEKNİK 
DİREKTÖR. ANCAK OYUN 
PLANLARINDA, RAKİBE VE 
ORTAMA GÖRE ESNEYEBİLİYOR 
OLMASI GELİŞİGÜZEL SÜPER 
LİG'DE YAŞANABİLECEK 
DEZAVANTAJLARI ORTADAN KALDIRABİLİR. 


UFUK KAAN KARACAN 


2013 yılında PSV Eindhoven, Şampiyonlar 
Ligi ön eleme mücadelesinde Zulte Waregem karşısına, 22 yaşın üzerinde sadece Schaars'ın forma giydiği bir kadroyla çıkıyordu. Zoet, Brenet, Bruma, Rekik, Willem, Maher, Wijnaldum, Depay, Josefzoon, Locadia “yı oynatan, sonraları parlatan, kulübe para kazandıran, öte yandan kupalar toplayan teknik direktör ise Phillip Cocu'dan başkası değildi. Buradan hareketle bir kere en başa şunu yazmak gerekir: Fenerbahçe'yi eski alışkanlıklar ve reflekslerle izlemek taraftarının biraz canını sıkacaktır. İşte bakış açısını değiştirmeyenlerin Benfica maçı sonrası yorumlarını Twitter'da ibretle okudunuz. 

Maç maç düşünen değil; sezonluk planı tutsun diye, gerekirse o maçları çiğneyen bir teknik adama alışmak için, yerleşmiş kalıplı cümlelerden hızlıca uzaklaşmak gerekir kanımca. Cocu, ligin genel sisteminin dışında 4-3-3 formasyonunu tercih eden bir hoca. Bazılarının “Bu 4-3-3 değil. itirazını da duymuş olmalı ki; basın toplantısında kendisi de oynadıkları sistemi teyit etti. ( Guilano'nun fazlaca zorlanmasını şimdi yeniden konuşabiliriz. ) Topa sahip olduğunda, sahayı genişleterek kullanan ve savunma önü oyuncu seçimini buna göre yapan Cocu, sezon başı Feyenoord maçında niyetinin minik örneklerini izletmişti. Sonrasında ise, farklı denemeler yaptığı Benfica ve Bursaspor maçları arka arkaya sıralandı. Dolayısıyla, bir kalıp giydirmekten ziyade Cocu'nun değişken ve esnek futbol anlayışı olduğunu belirtmek, onu anlatacak en doğru bakış açısı olacaktır. 
Portekiz'de oynanan ilk Benfica maçında, ikinci bölgede rakibi karşılayan Fenerbahçe, Kadıköy'de müthiş bir ön baskıyla mücadeleye başlamıştı. Ancak, ilk maçta Benfica'nın top taşıdığı alanlarda yapılan agresif baskılar takımın enerji direncini çok aşağı çekti. 


Geçiş oyunu denemesiyle, ataklar konusunda yeterince hazır olmadığını belli eden Fenerbahçe, geri dönüşler için de ekstra mesai harcayınca pili biten bir takıma dönüştü. Bu tecrübenin üzerine öngörebiliriz ki; Cocu'nun en büyük amacı atletik bir takım oluşturmak. 
Ayew transferini buradan yorumlayabiliriz. ( Bu anlayış 

en çok da Alper Potuk'a yarar, dipnot olarak vermiş olalım. ) Fenerbahçe ligi açtığı Bursaspor maçında ise, Cocu'nun başka bir yönüyle tanışmış oldu. 
Savunma hat olarak çekilmiş, önlerinde Kocaman döneminin en büyük eleştiri konusu Josef-Topal ikilisi ve onların önünde de yine ip gibi çekilmiş hücum hattı. Biraz Daum dönemi Fenerbahçe'si gibi yani. Tabi, Cocu 
Aurelio'ya sahip olmadığı için, oyuna başlarken oldukça hızlı şekilde ön hatla topu buluşturma gayreti ağır bastı. Bu anlayış, heyecan getirebilir itiraz etmem ancak 
Süper Lig'de alan konusunda bir damla su vermeyen rakiplere karşı, kendine yer açmak için aceleci bir tavırla hareket eden Cocu, mesafeleri geniş tutmanın bedelini mutlaka hesaplamalı. O yüzden ligi tanıyan hocalarla, Kocaman'ın ekibiyle çalışıyor olması büyük avantaj. Tabii en büyük şansı, dediğim gibi, ısrarcı değil faydacı bir teknik adam olması. Phillip Cocu, alan açığını kenarlarda kovalayan bir teknik adam. O nedenle, savunmadan çıkan kenar oyuncularının hücum kabiliyeti olanlarını tercih edecektir. Ayew-Valbuena-Barış gibi oyuncuların ise, içeriye yönelmesini istiyor olduğu bir gerçek. Bu oyun, Hollandalı teknik adamın istediği hızlı hücum için avantaj gibi görünüyor. Yine de takım boyunu ayarlamak ve daha dengeli olmak açısından merkez oyuncularının performansı kilit nokta olacaktır. Bursaspor karşısında topa uzak kalan oyuncular, rakibe alan bırakmış ancak Josef ve Mehmet Topal'ın üstün gayretiyle sarı-lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılmışlardı. Futbolun ironik tarafı işte... 

İkinci Benfica maçında Cocu oyun kurdurmayan bir Fenerbahçe izletti. Rakibi karşılama konusunda, özellikle oyuncu eşleşmesini fazlaca ciddiye alan Hollandalı teknik adam istediğini elde eder bir görüntüye ulaştı. Muhtemelen hesap ettiği, 


Cocu Aurelio'ya sahip olmadığı için, oyuna başlarken oldukça hızlı şekilde ön hatla topu buluşturma 

gayreti ağır bastı. Bu anlayış, heyecan getirebilir itiraz etmem ancak Süper Lig'de alan konusunda bir damla su vermeyen rakiplere karşı, kendine yer açmak için aceleci bir tavırla hareket eden 

Cocu, mesafeleri geniş tutmanın 

bedelini mutlaka hesaplamalı. 


ses çıkaramadığı konu ise, sistemini çökertti. Rakibi gelişigüzel ve uzun oyuna zorlarken, savunma hattındaki oyuncuların 

teknik becerideki eksiklikleri Benfica için avantaja dönüştü. Sonrasını biliyorsunuz. Ligde gelişigüzel oyunun uzman takımlarına karşı benzer sorunlar yaşamaması İçin 
Fenerbahçe'nin, 
Cocu'nun talebini karşılayıp, kabiliyetli bir stoper alması en elzem noktalardan biri. Genel tabloya geri dönecek olursak; 
kenar oyuncularını becerikli isimlerden oluşturan, forvetini top saklayan, fizik kalitesi yüksek futbolcu olarak belirleyen Cocu, bu tip seçimlerinde muhafazakar bir teknik direktör. Ancak oyun planlarında, rakibe ve ortama göre esneyebiliyor olması gelişigüzel Süper 
Lig'de yaşanabilecek dezavantajları ortadan kaldırabilir. Oyunu genişletme arzusu Elif Elmas'tan bir yıldız yaratılması senaryosuyla ise bizleri buluşturabilir. Cocu'nun tercih edilmesindeki önemli nedenlerinden biri Elif değil mi zaten? Yazının başında ne dedim? 2013'te gencecik bir takımla sahaya yayılmaktan çekinmeyen Cocu, Fenerbahçe'de de bunu yapmaktan kaçınmayacaktır, kaçınmadı da... Aykut Kocaman'ın 'Şapkadan tavşan çıkaracak oyuncu değil” dediği Elif Elmas'ın taş gibi oyuncu olduğunu Avrupa maçlarında göstermedi mi ? Bir diğer genç isim 97 doğumlu Barış için kuracağım tüm cümleleri de tahmin edebilirsiniz. Belki 

Cocu böyle gençleri oynatmaya alışkındır ancak Fenerbahçe değil. Dolayısıyla Cocu geleli kısa süre olmasına rağmen, çok şey kattı takımına. Felsefe kattı, heyecan kattı, gelecek yıllarda kasaya girecek paranın ön ödemesini yaptı. O yüzden diyorum ya, Şampiyonlar Ligi ayakbastı geliri üzerinden tepki koyan taraftarların eski alışkanlıklar ve reflekslerinden kurtulması gerekiyor. Cocu'nun macera süresini takım boyu ya da enerji düzenlemesinden daha çok bu refleksler belirleyecektir. Bir de Hollandalı çalıştırıcının intibak kabiliyeti... 
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COCU 


PUAN CETVELİNDEN DE 
ANLAYACAĞIMIZ ÜZERE; İZMİR KULÜPLERİNE METAZORİ 
BİRLEŞME PEK YARAMAMIŞ, 
ANKARA KULÜPLERİ, 
İZMİRLİLERDEN DAHA İYİ 
PERFORMANS GÖSTERMİŞLER. 
İSTANBULLULAR İSE 
BEKLENDİĞİ GİBİ İLK DÖRT 
SIRAYI İŞGAL ETMİŞLER. 
MEHMET YÜCE 


Milli Küme'nin ilk şampiyonu Fenerbahçe, devrin en önemli spor mecmuası Kırmızı Beyaz'ın kapağında... 


MİLLİ 
KÜME 
SER- 
GÜ- 
ZEŞTİ 


“kğ SU 4 
Beşiktaş'ın savunmadaki en büyük kozu Baba Hüsnü (Hüsnü Savman) aynı mecmua tarafından son 


derece sevimli bir pozuyla resmedilmiş. 


ürkiye futbol tarihi, profesyonel Türen önce ve Türkiye Futbol 

Biriciliği'nden sonra ve onunla eş zamanlı olarak ikinci ulusal yarışmaya da tanıklık etmiştir: Milli Küme. 
Milli Küme'nin teşkilatlanmasından çok daha önce Türkiye'de deplasmanlı ulusal bir futbol yarışması tertip edilmesi gereği tartışılıyor ve gazetelerin spor sütunlarında yazılıp çiziliyordu. Örneğin 1931 senesi Aralık ayının dördüncü günü Türkiye Futbol Federasyonu “Milli Küme” ile alakalı müsabakaların tertip ve ihzarı için müzakerede bulunmuştu. 
Buradaki ana amaç, kamuoyunun çok istediği surette İstanbul kulüplerinin İzmir ve Ankaralı rakipleriyle mukayesesini yapmak, Milli Takım oyuncularını daha kolay seçmek ve futbolda 


bir Türkiye şampiyonu çıkartmaktı. Konuyu müzakere eden federasyon, 1932 senesi için İstanbul ve İzmir'den dört, Ankara'dan da iki takımın Milli Küme'yi teşkil edecekleri ve gidip-gelmeli müsabakalar oynayacaklarını karara bağladı. Lâkin İstanbul, Ankara ve İzmir haricinde kalan mıntıkalar her daim mevzu-i bahis dışında kalıyor, konuşulmuyordu bile. Örneğin futbol geçmişi çok eski olan Trabzon, Konya, Adana, Mersin, Antalya, Eskişehir ve Bursa gibi mıntıkalar son 

derece kuvvetli futbol kulüplerine malikti. 
Trabzon İdman Ocağı, Konya İdman Yurdu, Eskişehir Demirspor, Mersin İdman Yurdu veya Bursa Sanatkâran Gücü gibi kulüpler bu üç vilayetle pekala kapışabilirdi. Gelgelim ne İstanbul basını, ne federasyon pek oralı 


Milli Küme önündeki en büyük sorun yol ve otel masraflarıydı. Kulüpler şimdiki zamandaki gibi zengin -gerçi hepsi şimdi yüz milyonlarca Euro borç içindedeğildi. Hasılatta da anlaşmazlıklar baş gösteriyordu. 
İstanbul'un üç efendisi toplanacak hâsılattan aslan payını istiyorlar, Ankara ve İzmir kulüpleri buna razı gelmiyordu. 
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olmuyor, sadece yukarıda adı geçen üç şehrin takımlarını Milli Küme'ye dâhil ediyordu. 
Maamafih, bu istek bir türlü gerçekleşmedi. 
Milli Küme önündeki en büyük sorun yol ve otel masraflarıydı. Kulüpler şimdiki zamandaki gibi zengin -gerçi hepsi şimdi yüz milyonlarca Euro borç içinde- değildi. Hâsılatta da anlaşmazlıklar baş gösteriyordu. İstanbul'un 


İstanbul Ligi'ni şampiyon bitiren Fenerbahçe ile Beşiktaş, Güneş ve Galatasaray'ın temsilcileri kurayı çekerek İzmir ve Ankara temsilcilerinin yokluğunda Milli Küme'nin 

ilk sezonunun fikstürünü belirlediler. 21 
Mart'ta da İstanbul, Ankara ve İzmir kulüpleri kendi aralarında ilk Milli Küme müsabakalarını oynadılar: Taksim Stadyumu'nda oynanan 


sonuçla mağlup etti. Milli Küme maçlarında İstanbul'daki ilk golü Salahaddin Almay 

daha onuncu dakika dolmadan Galatasaray ağlarına bıraktı. Ankara'daki ilk golün şerefine ise Gençlerbirliği kulübünden Niyazi Öztunç nail oldu. İzmir Alsancak Stadyumu'nu dolduran kalabalık, bu stattaki ilk milli 

golü, Göztepe, İzmirspor ve Egespor'un 


üç efendisi toplanacak hâsılattan aslan payını istiyorlar, Ankara ve 
İzmir kulüpleri buna razı gelmiyordu. 
Birkaç sene süren bu tartışmalardan sonra nihayet 14 Kasım 

1936 tarihinde Milli 
Küme'ye mensup mıntıkaların futbol ajanları federasyona davet edildi. Gerçekleşen uzun toplantıları müteakip 1 Mart 1937'de İstanbul'u temsil edecek dört kulübün yani, 


maçlarda Galatasaray 
Güneş ile 2-2 berabere kalırken Fenerbahçe 
Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Ankara'da yapılan maçta Gençlerbirliği 
Ankaragücü'nü 4-2 mağlup ederken, 
İstanbul ve Ankaralı rakiplerinin karşısında daha kuvvetli olarak yer alsınlar diye -oysa tam aksi tecelli etti-İzmir Valisi tarafından zorla birleştirilmiş kulüplerden Doğanspor, Üçok'u yine aynı 


metazori birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan Doğanspor kulübü oyuncusu Fuat Göztepe tarafından Üçok ağlarına yollandığında gördü. 
1937 senesi Milli Küme müsabakalarının ilk 
“gidip-gelmeli” maçları ise Fenerbahçe'nin Ankara'ya, Beşiktaş'ın da İzmir'e yaptığı seyahatlerde gerçekleşti. Fenerbahçe Ankara deplasmanında iki rakibini de yenerken, Beşiktaş bir mağlubiyet bir de beraberlik alarak taraftarlarını ziyadesiyle üzdü. 
Galatasaray ise ilk seyahatini 24 Nisan'da İzmir'e yaptı ve iki rakibini de mağlup etmeyi başardı. Milli Küme'nin ilk senesinde puan durumu aşağıdaki gibi oluştu: 


1937 senesi Milli Küme 
müsabakalarının ilk “gidip-gelmeli” maçları ise Fenerbahçe'nin Ankara'ya, Beşiktaş'ın da İzmir'e yaptığı seyahatlerde gerçekleşti. 


Milli Küme (1937) Puan Cetveli Kulüp 


Fenerbahçe 
Galatasaray 
Beşiktaş 


Güneş 
Gençlerbirliği 
Ankaragücü 
Doğanspor 
Üçok 


Not: Galibiyete üç, beraberliğe iki, mağlubiyete bir, hükmen mağlubiyete sıfır puan verilir. Averaj atılan golün yenilen gole oranıdır. 


Puan cetvelinden de anlayacağımız üzere; İzmir kulüplerine metazori birleşme pek yaramamış, Ankara kulüpleri İzmirlilerden daha iyi performans göstermişler. İstanbullular ise beklendiği gibi ilk dört sırayı işgal etmişler. Fenerbahçe on dört maçta on galibiyet ile gayet başarılı bir performans göstererek Milli Küme'nin ilk şampiyonu olurken, Beşiktaş umulanın aksine Fenerbahçe'ye rakip olamadı. 

Onun yerini Güneş kopmasından -tutulması desek daha doğru olur- bir türlü belini doğrultamayan Galatasaray aldı. Daha üç-dört senelik mazisi 

olan Güneş ise kurduğu kuwvetli takıma nazaran pek başarılı bir Milli Küme deneyimi geçiremedi. Sarı-kırmızı formalı takım belki de gelecek sene için iyi bir tecrübe kazandı. 


e İİ 
Dünkü spor hareketleri 
Milli küme maçları bitti 
Fenerbahçe iyon oldu 

İSTANBUL LİGİ ŞAMPİYONLARI ire ğe vrsimr 


Beşiktaş 


| Sezon | 

1941-1942 
1942 - 1943 
1943-1944 
1944 - 1945 
1945 - 1946 
1946 - 1947 
1947 - 1948 
1948 - 1949 
| 1931-1932 | İstanbulspor | 1949-1950 
bah 1950 - 1951 


Beşiktaş 
Beşiktaş ne h 
Beşiktaş 
Beşiktaş 


Beşiktaş 
Beşiktaş 
Beşiktaş Beşiktaş 


1952 - 1953 


1953-1954 Beşiktaş 


| 1937-1938 |, Güne 


1956 - 1957 
1957-1958 
1958 - 1959 


Beşiktaş 
Beşiktaş 
Beşiktaş 


1935 - 1936 
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FR 


ANSA 


DERBİLERİ 


FRANSA'DA DOĞAL YA DA 
COĞRAFİ DERBİ YOK. GENELDE 
HER ŞEHRİN BİR GÜÇLÜ TAKIMI 
OLUYOR. FRANSA'DA DAHA 
ÇOK BÖLGE DERBİLERİ VAR, BİR 
DE BİRBİRLERİYLE BENZERLİK 
GÖSTEREN ÖZELLİKLERİ İLE 
DERBİ KATEGORİSİNE GİRENLER... 
KİMİNDE TANSİYON GERÇEKTEN 
VARDIR KİMİ İSE FUTBOL MAÇI OLMAKTAN ÖTEYE GİDEMEZ. 


DİDEM DİLMEN 


şehrin takımları arasında oynanan maçlar 

olarak geçer. Ancak ülkeye, lige ya da ülke futbolunun tarihselliğine göre derbi teriminden ne anladığınız değişiklik gösterir. Sözgelimi İngiltere'de ve İtalya'da derbi, derbidir. 1989-1990 sezonunda 8 Londra takımı; Tottenham, Arsenal, Chelsea, Wimbledon, OPR, Cyrstal Palace, Charlton ve Millwall İngiltere 1. liginde mücadele ettiğinde aynı şehirden en fazla sayıda takımın 1.ligde yer alma rekorunu ele geçirmişti ve bu takımların büyüklük farkı göz edilmeksizin hepsi derbi olarak oynanır. İstanbul'un Süper Lig'deki 
5 takımından sadece 5'ünün birbirleri arasındaki 
mücadelesi derbi olurken Trabzonspor'un bu takımlarla oynadığı maçlar da derbidir. Oysa İtalya'da Roma ile Lazio, Torino ile Juventus, Inter ile Milan derbidir. İspanya'nın dünyaya mal olmuş derbisi El Clasico'su, Real Madrid ile Barcelona'dır, bu iki takımın şehirlerindeki diğer takımlarla oynadığı maçların adı derbidir sadece. 
İspanya'nın “coğrafi” dev derbileri Endülüs'te Real Betis-Sevilla ve Katalunya'da Barcelona-Espanyol arasında oynanır. 
Endüstriyel futbolun malzemesi olduktan sonra derbiler “karşıtlık” ya da “en büyük kim” mücadelesi üzerinden tanımlanmaya başlandı. 
Bu da spor pazarlamacılığının küçük oyunlarıyla “yapay” derbilerden “doğal” heyecan yaratma çabasına dönüştü. 


- utbol terimleri sözlüğüne göre derbi, aynı 


BİRBİRİNİZE BENZİYORSUNUZ, 

DERBİ OLSANIZA... 

Fransa'da aslında doğal ya da coğrafi derbi yok. 
Şöyle ki, aynı şehirde en üst seviyede birbirine rakip takım çok nadiren çıkıyor. Genelde her şehrin bir güçlü takımı oluyor. 

Fransa'da daha çok bölge derbileri var, bir de birbirleri ile benzerlik gösteren özellikleri ile derbi kategorisine girenler... Kiminde tansiyon gerçekten vardır kimi ise futbol maçı olmaktan 
öteye gidemez. Saymaya kalkarsanız tam 28 
bölgesel derbi çıkıyor. Sıralı tam listede alt lig takımları da var ama gelin biz Ligue 1'de tanıklık ettiklerimize ve ilginç hikayesi olanlara göz atalım... 

Garonne Derbisi: Toulouse ve Bordeaux, Garrone Nehri'nin içinden geçtiği, aralarında 244 km mesafe olan iki büyük şehrin takımları. İlk kez 


Futbol kültürünün en önemli özelliği, tribünlerin hiçbir empozeyi 


kabul etmemesidir, onlara ne düşüneceklerini neyi seveceklerini hangi tezahüratı söyleyeceklerini siz söyleyemezsiniz. Bu nedenle de bu tür çabalar hep boşa çıkmıştır. Ancak Marsilya ile Paris için televizyon amacına ulaştı. 
Ülkenin en büyük şehirleri arasında 


derbi rekabeti oluştu. 


1946'da oynadılar. Kayıtlara geçmiş, bir futbol maçından farklılaştıran, derbi kıvamında bir karşılaşmalarının varlığından bahsetmek zor. 
Toulouse'lular için Bordeaux maçları önemlidir. 
Ama Bordeaux'lulara sorarsanız onlar derbi rakibi olarak başka takımları gösterirler. 
Atlantik Derbisi: Nantes ve Bordeaux, Atlantik Okyanusu'na kıyısı olan iki şehir takımı 

olarak derbiyi paylaşıyorlar. Bu rekabetin kökleri 80'lere dayanır, Nantes'ın 1983'teki şampiyonluğunun ardından Bordeaux'nun 1984, 1985 ve 1987'deki 3 şampiyonluğu gelince iki takımın taraftarları arasındaki rekabetin boyutları da büyüdü. Öyle ki mesele, “sizin şarabınız mı daha iyi bizimki mi?” ya 

da “sizin çikolatanız varsa bizim çikolatalı ekmeğimiz var” noktasına kadar geldi. 
90'larda iki takım teknik direktörleri Suaudeau ile Courbis arasındaki medya demeç savaşları da tansiyona tuzlu ayran etkisi yaptı. Bugün, yaşı ortalara ulaşmış taraftarları için Atlantik Derbisi sadece bir maç değildir. 

Rhon-Alpes Derbisi: İşte size derbi gibi derbi! 
Tarihsellik var, ekonomik rekabet var, sınıf farkı var, bir tek şampiyonluk mücadelesine ortak olmamışlar. Rhon-Alpes Bölgesi'nin 

iki şehri, Lyon ve Etienne coğrafi olarak 

Ligue T'in birbirlerine yakın şehirleridir; 65 
km'lik bir mesafedeler. Tarihleri ise Roma İmparatorluğu dönemine kadar dayanıyor. 
Rekabeti o yıllara kadar geriye götürmeyelim elbette ama 1700'lerin sonu itibarıyla şehirler arasındaki hikayeyi başlatabiliriz. Lyon'un ekonomik olarak güçlenirken Etienne'de işsizliğin hüküm sürmesi, zamanla iki şehrin takımlarına da sirayet eder. “Burjuvalar” 

ile “işçiler”in derbisine dönüşür Olympic Lyonnais-Saint-Etienne maçları ve “Eransa'nın tek gerçek derbisi” olarak yerini alır. Ancak her iki takımın farklı yıllarda (Saint Etienne 1957-1981; Lyon 2002-2010) Fransa futbolunu domine etmesi nedeniyle 


“pazarlanabilirliğinin eksikliği”yle iki 

kulüp arasında kalır ve “dünya derbisi” haline dönüşmez. Maçın sahada başlayıp soyunma odasında ve stat kapılarında son bulduğu bu rekabet, şehirler 1200'lü yıllarda kurulduğundan beri var, ebediyen de var olacak... 

Olympigue Derbisi: Olympigue Lyonnais ve Olympigue de Marseille... Tüm diğer Fransa derbileri arasında en anlamsız olanıydı çünkü isimlerindeki “Olympigue” kelimesinden başka hiçbir ortak özellikleri yoktu. Ta ki 2002'ye kadar... Lyon'un dünya futbol tarihine geçen 7 sezon üst üste şampiyonluk serisi sırasında, özünde salt futbol ve rakibi alt etme olan bir derbi ortaya çıktı. Çünkü Lyon'un şampiyonluklarından ikisinde Marsilya da rekabete ortak olmuştu, 2008-2009'da seri sona ererken de Marsilya Lyon'un önünde 

ligi bitirmişti. Sonraki sezonlarda da iki takım arasındaki maçların tansiyonu düşmedi. 
Olympigue Derbisi sadece futbol, kazanmak ve üstünlük mücadelesidir, isimlerin çok daha ötesinde... 


LE CLASSIGUE 

Aslında her şey 1990'ların başında Fransız televizyon kuruluşu Canal*'ın Ligue Tin yayın haklarını almasıyla başladı. Ülkede futbol vardı, heyecan da vardı ama tansiyon eksikti. 
Tansiyonun olmadığı yerde şampiyonluk mücadelesi dışındaki maçların ratingi de düşüktü. Onlar da derbi yarattılar ve canavara dönüştü: Paris Saint Germain-Marsilya derbisi yani Le Classigue. 

Fransa'nın en büyük iki şehri Paris ile Marsilya arası 500 km. Aslında Paris Saint Germain ile Marsilya arasında hiçbir ezeli rekabet yoktu. 
Ülke tarihinin en fazla kupa kazanan takımı St Etienne'di ve Marsilya'nın 88-92 arası kazandığı 4 üst üste şampiyonluğun yanı 

sıra Bordeaux, Nantes, Auxerre'den tutun da 


Lens'den Nantes ve Nice'e kadar hemen her takımın tarihinde şampiyonluk vardı. Ligue 

Tin iki ya da üç büyük takımlı diğer liglerden en büyük farkı buydu. Oysa ligin dünyaya pazarlanabilmesi, ekonomik bir değere dönüşebilmesi için dev bir rekabete ihtiyaç vardı. 1990'ların başında, yayıncı kuruluş Canal*, Marsilya ile Paris Saint Germain arasındaki maçları derbi olarak lanse etmeye, çeşitli program içerikleri ile bir gerilim yaratmaya başladı. Futbol kültürünün en önemli özelliği, tribünlerin hiçbir empozeyi kabul etmemesidir, onlara ne düşüneceklerini neyi seveceklerini hangi tezahüratı söyleyeceklerini siz söyleyemezsiniz. Bu nedenle de bu tür çabalar hep boşa çıkmıştır. 
Ancak Marsilya ile Paris için televizyon amacına ulaştı. Ülkenin en büyük şehirleri arasında derbi rekabeti oluştu. 

Le Classigue adı verilen Paris-Marsilya maçları ağır gerilim altında oynanmaya başladı. 

Maç öncesinde çıkan taraftar kavgalarında onlarca insan yaralanıyor, deplasmana taraftar götürme meselesi maçtan haftalar öncesinden başlayan bir tartışma oluyor, iki tarafın açıklamaları derbinin önüne geçiyordu. 

Amaç başarıya ulaşmıştı ancak bir canavar ortaya çıktı, şimdi kimse bu canavar ile başa çıkamıyor. Le Classigue ile ilgili şu ifade kullanılır; kask ve çelik yeleksiz gitmeyin! 


DİĞER FRANSA DERBİLERİ 

Kuzey Derbisi: Lille - Lens 

Doğu Derbisi: Strasbourg - Metz 

Cote d'azur Derbisi: Monaco - Nice Alpes Maritimes Derbisi: Nice - Cannes Normandiya Derbisi: Caen - Le Havre Akdeniz Derbisi: Nice - Bastia 

Loire Derbisi: Nantes - St Etienne Britanny Derbisi: Stade Rennais - Nantes Alsatian Derbisi: Strasbourg - Mulhouse Korsika Derbisi: Ajaccio - Bastia 


fitbol 53 


DERBİ 


SIKICI MI? 


GOLSÜZ 
BİTEN M 
BANTTA 


İZLEME 


19. YÜZYILIN İLK YARISINDA 
İYİDEN İYİYE POPÜLER OLAN 
FUTBOLUN İLK DİZİLİŞİ 2-3- 

5 OLARAK KABUL EDİLİR. 

O GÜNDEN GÜNÜMÜZE 
KADAR OYUNUN EVRİMİNİ İNCELEDİĞİMİZDE, SÜREKLİ 
HÜCUMDAN BİRİLERİNİ FEDA 
EDEREK SAVUNMAYA DESTEK 
YAPILMAYA GAYRET EDİLDİĞİNİ GÖREBİLİRİZ. 


İLKER AKIN 


lackburn Rovers'ın 1887 yılında 
B Sheffield Wednesday ile oynadığı bir 

maçın (Sheffield 7-0 kazanmış) reklam afişine rastladım bu yazıyı kaleme almak için araştırma yaptığım bir gün. İki takımın dizilişleri verilmişti bu afişte. O dönemin futbolunda hemen her takım 2-3-5 oynarmış. 
Yani iki defans, üç ileriye dönük orta saha, beş tane de forvet. 19. yüzyılın ilk yarısında iyiden iyiye popüler olan futbolun ilk dizilişi 2-3-5 olarak kabul edilir. O günden günümüze kadar oyunun evrimini incelediğimizde, sürekli hücumdan birilerini feda ederek savunmaya destek yapılmaya gayret edildiğini görebiliriz. 
Elbette her şeyin bir sebebi var ve sonuçlar da bu sebeplerin bir tezahürü. İşte bu yazıda, futbolun günümüze kadar olan evrimini ve bu evrimin sonuçlarını incelemeye çalışacağım. 
Futbol mu sıkıcı bir hal aldı, yoksa biz mi futboldan sıkıldık? Haydi başlayalım... 
Neden 2-3-5? Öncelikle bunu ben eski 
dönemlerin ofsayt kuralına bağlıyorum. 1925 
yılında aşina olduğumuz ofsayt kuralının atası yürürlüğe girmeden önce, futbolda hemen hemen her şey çok başkaydı. Gol atmak için hücum oyuncusunun iki değil, 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tam üç rakip oyuncunun gerisinden çıkması gerekiyordu. Bu savunma oyuncularından birisinin kaleci olduğunu düşündüğümüzde, iki stoperin gerisinden çıkarak gol atmak gerekmekteydi. Şöyle düşünelim, 2-3-5 dizilişindeki iki savunma oyuncusundan birinin ileri çıkarak diğer stopere derinlik yaratması, bir anda 5 rakip hücumcuyu ofsayta düşürebilirdi. Şimdilerde çok revaçta olan topu kullanabilen kaleci”, 'ayağı düzgün stoper' gibi şeylere hiç mi hiç gerek yoktu kısacası. İki stoperden birinin ortalama oyun zekasına ve çabukluğa sahip olması tüm rakip hücum hattını oyundan düşürmeye yetiyor da artıyordu bile. Dolayısıyla savunmada takım halinde beklemek veya kısa paslarla oyunu nakış gibi işlemeye de gerek yoktu. 
Bana kalırsa, futbolun kaderinin değiştiği tarihtir 1925. Ofsayt kuralı değişince oyunun dinamikleri de evrime tabi oldu. Bu evrimin simgeleşen ismi Arsenal'i yaratan adam olarak tanınan Herbert Chapman'dır. Chapman şöyle bir şey denedi ve başarılı oldu: Savunmada kaleci dahil 3 kişi kalmanın emniyetsiz olduğuna kanaat getirdi ve orta sahadan bir kişiyi savunmanın ortasına çekti. Orta alanda kalan iki oyuncuya da biraz daha savunmaya katkı görevi verdi. İlerideki beşliden de ikisini hücumcu orta saha gibi oynamaya teşvik etti. 
Basitleştirirsek, 3-2-5 veya 3-2-2-3 (ünlü WM formasyonunun ismi buradaki simetriden gelir) diyebileceğimiz bu yeni diziliş (bakın sistem değil, sistem başka bir şeydir), uzun süre futbola hakim oldu ve Chapman'dan sonra gelen teknik adamlara da ilham verdi. 
Örneğin, Avusturyalı Karl Rappan'ın 30'lu yıllarda İsviçre Milli Takımına uygulattığı 1-3-3-3, yani 'Verrou' dizilişi tarihin bilinen 

ilk 'sarkık libero” denemelerinden birisidir ve son derece de başarılı olmuştur. 30'lu yıllarda düzenlenen üç Jules Rimet (şimdiki Dünya Kupası) Kupası'nın ikisini alan İtalya'nın ünlü teknik adamı Vittorio Pozzo ise 2-3-2-3 gibi izah edilebilecek ancak klasik 2-3-5'e göre çok daha defansif ve garantici WW dizilişiyle 


adını tarihe (biraz da Mussolini korkusuyla) yazdırmıştır. Şimdiye dek gördüklerimizi özetlemek gerekirse, 1925'e kadar bir kargaşa düzeni futbola hakimken, ofsayt kuralının değişmesiyle birlikte çok daha verimli ve akıllı hücum edebilen düzenler oluşmuş ve bunları durdurmak için de sürekli daha garantici ve güvenli savunma dizilişleri uygulanır olmuş. 
Rappan sonrası ne mi var? Hitler, kan, yıkım ve 
55 milyon can kaybı... 

2. Dünya Savaşı sonrası WM dizilişinin etkileri sürmekteydi. Brezilya'da savaş sonrası düzenlenen ilk Jules Rimet Kupası'nda zafere ulaşan Uruguay da Pozzo'nun 2-3-2-3'ünü uygulamış, ancak devrim niteliğindeki yenilik hüsranı yaşayan rakipleri Brezilya'dan gelmişti. Tam olarak günümüzdeki biçiminde olmasa da Brezilyalılar dörtlü savunmaya benzeyen bir dizilişi tercih etmiş ve son maça kadar da inanılmaz başarılı bir turnuva geçirmişlerdi. Ancak, aslında final maçı olmayan ama herkesin final maçı olarak hatırladığı o 'Maracazano' gününde Uruguay'a 2-1 kaybederek kupayı kaptırmışlardı. O maç final grubunun son maçıydı ve Brezilya'yı bir beraberlik dahi şampiyon yapıyordu. Üstelik de öne geçmişlerdi ancak Alcides Ghiggia, Rio'da etkileri hala geçmemiş olan bir hüsranın mimarı oluyor ve kupayı Uruguay'a getiriyordu. Bir süre daha WM ve WW hükümranlığı sürdü. 1958'de Pele'nin yıldızlaştığı finalde rakipleri olan İsveç, tipik bir 3-2-2-3 deniyor ve Brezilya'nın sihirli ayaklarına 5-2 teslim oluyordu. Elbette taktik detaylar da mühimdi. 4-2-4 benzeri bir diziliş uygulayan Brezilya'da, sol önde görev yapan ve sonraları Brezilya Milli Takımının demirbaş hocalarından olacak olan Mario Zagallo'nun biraz daha geriye “kırılarak” oynaması ve orta sahayı desteklemesi istenmişti. Sağ öndeki Garrincha'nın bunu uygulayacak taktik, teknik veya yaşamsal herhangi bir disiplini olmadığı ve tarihin belki de en yetenekli futbolcusu olduğu için ona herhangi bir defansif görev verilmemişti. Dolayısıyla 


ortaya asimetrik bir 
4-3-3 çıkmıştı. Bu bir ilkti. 1962'deki kupada da bu diziliş işe yaradı ve Brezilya duble yaptı. 
Finaldeki rakip 
Çekoslovakya ise 3-3-4 gibi bir diziliş denemişti. 
Yine bir es verelim: 
Görüldüğü üzere fizik güç, kazanma gerekliliği, kazanmanın ödülü ve tanınırlık arttıkça daha güvenli ve garantici oyun düzenleri oyuna hakim olmayı sürdürüyordu. Dörtlü defansa geldiysek biraz zamanda sıçrama yapabiliriz. Sonrası zaten beşli savunma, iki üç defansif orta saha, alan kapatma falan filan. 
Gelelim 90'lara... 86'da 
Arjantin'i zafere taşıyan kişi elbette Diego 
Armando Maradona'ydı. 
Ancak teknik direktör 
Carlos Bilardo'nun uyguladığı defansif 
3-5-2'den de bahsetmemek olmaz. 
Liberolu bir üçlü savunma, çok çıkmayan iki kanat beki, savunmacı iki orta saha ve 

önlerinde Maradona. 
İleride de Jorge 
Burruchaga ve Jorge 
Valdano. Bilardo, bu garantici anlayışıyla ülkesinde eleştiri yağmuruna tutulsa da 
Maradona'nın da yardımıyla halen Arjantin'e son Dünya Kupası zaferini tattıran teknik adam olarak hatırlanıyor. Daha yakın dönemlerde ise Eric Cantona, David Ginola ve Jean-Pierre Papin gibi yıldızları milli takımdan aforoz ettikten sonra daha temkinli ve fizik güce dayalı bir oyun oynayan Aimet Jacguet'yi ve kadrosunda bulundurduğu süper yıldızlara rağmen 3-5-2 dizilişiyle kupaya uzanan Luis Felipe Scolari'yi örnek verebiliriz. İki teknik adam da büyük eleştiriler aldı ancak bildikleri yöntemle başarıya uzanmayı bildi. 1994'deki olağanüstü kadroya korkunç yavaş bir oyun oynatan ve finalde penaltılarla kazanan Carlos Alberto Pareira'yı da bunlara eklemek mümkün. Tarih böyle örneklerle dolu aslında. Çok spektaküler bir futbol oynayan 1982 Brezilya takımı dışında bir de 1974-78 Hollanda Total Futbol'u “güzel kaybedenler” olarak hatırlanıyor. Peki, aklınıza başka bir örnek geliyor mu? Yoksa “kazanan her zaman haklıdır” klişesi sizleri de mi esir almış? Burada hepimiz çok büyük bir ikilemin ortasındayız. Kimseyi kınamayacağım, bu 


Chapman şöyle bir şey denedi ve başarılı oldu: Savunmada kaleci dahil 3 kişi kalmanın emniyetsiz olduğuna kanaat getirdi ve orta 

sahadan bir kişiyi savunmanın ortasına çekti. Orta alanda kalan iki oyuncuya da biraz daha savunmaya katkı görevi verdi. 
İlerideki beşliden de ikisini hücumcu orta saha gibi oynamaya teşvik etti. 


dünya düzeninde düşündüğümüzü sandığımız çoğu şey kendi fikrimiz değil zaten. Ancak şu ayrımı yapabiliyor musunuz? 
“Ben güzel futbol istiyorum, kazanmasak da olur” diyebilecek iradeyi kendinizde buluyor musunuz? 
Yoksa, kaybettiğiniz zaman -ne demekse- 
'yerin dibine girme” 
korkusuyla her zaman, her koşulda, ne pahasına olursa olsun kazanmak mı istiyorsunuz? Belki de zamanın ruhu SİZİ, beni böyle olmaya itiyor. Teknik adamları da ayrı tutamayız elbette. Ortadaki pasta gittikçe büyüyor, futbola akıtılan kaynaklar artık akıl mantık sınırlarını aşmış durumda. Kulüpler arasındaki uçurum giderek büyüyor, küçük bütçeli takımlar için yaşam iyice zorlaşmış durumda. Bu son cümle bana başka bir konuyu anımsattı ama neyse, onun yeri burası değil. 
Kazanmanın getirileri arttıkça, kaybetmenin bedeli de büyüyor. 
Kimse kaybeden olmak istemiyor. Artık şık ve onurlu biçimde kaybetmek yok, “zavallı bir loser” olmak var çünkü. Tanklara karşı atlarla, kılıçlarla bile bile ölüme giden Polonyalı askerlerin onurlu dönemi bitti. 
Düello yok, arkadan vurma var. Tartışma yok, linç var. Özür yok, üstünlük çabası var. Kimse haksız değil artık. Zamanın Ruhu böyle olunca, güzel oyunun da etkilenmemesi mümkün değil. Artık ne yapılıyor? Dörtlü savunmanın önüne üç defansif orta saha, gerekirse kanatlara bir bek, önüne de kenarları kapatsın diye bir bek daha, ileride santrfor yok, ofansif orta sahanın birini aniden ileri çıkartıp gol kovalatma denemeleri vesaire... Bütün bunların güzel görünmediğinin farkındayım. Ancak uygulamaya çalışanların bazılarını anlayabiliyorum. Karşında senden çok daha güçlü, çok daha hızlı, çok daha zengin ve hakeme-medyaya çok daha hakim bir takım çıkınca böyle şeyler denemekten daha doğal bir şey yok. Bana tuhaf gelen iki kesim var. İlki, gücü olduğu halde bunu kaybetme korkusundan kullanmayıp emniyet 


SIKICI MI? 


tedbirlerinin dozunu kaçıran teknik adamlar. 
İkincisi de atak futbol fetişistleri. Dünya futbolundaki gerçeği görmek gerek öncelikle. 
Yılların Milan'ı, Dortmund'u, Lazio'su, Valencia'sı ikinci klasman takım olarak görülüyor çünkü ekseriyetle Premier League etkisiyle aradaki ekonomik uçurum korkunç boyutlara ulaştı. Bu takımlardan çıkıp, sanki koşullar eşitmiş gibi Real Madrid'e karşı aynı oyunu oynamalarını beklemek bence büyük haksızlık. Aynı şey bizim takımlarımız için de geçerli. Kendisinden güçlü rakiplere karşı aynı cesaretle saldırmanın büyük bir mantıksızlık olduğunu, futbolda savunmanın her daim önemli bir unsur olduğunu, cesaretle aptallığın zaman zaman dramatik biçimde kesişebildiğini de görmemiz gerekir kanaatindeyim. “Biz falanca kulübüz, saldırır, basar ve rakibi ezeriz” biraz demode bir klişe oldu bana sorarsanız. 
Çünkü artık sizden daha zayıf görünen rakipler bile oyunu çözüyor. Futbolun oynandığı alan belli, kurallar belli, oynayan oyuncu sayısı belli. 
Artık sağlam biçimde kapanıp ani çıkan takımlar size illa ki zorluk çıkarıyor. Fiziksel olarak aşırı büyük farklar kalmadı. Bazı takımlar hakemle oynamayı ve maçı faulle durdurmayı bir strateji olarak kullanıp oyunu kilitlemeyi çok ustaca başarabiliyor. Eskiden olduğu gibi “Sergen çıkar, iki hareketle maçı alır” klişesi de geçerliliğini kaybetti keza artık oyunun gelişimi neticesinde Sergen çıkmıyor. 
Sergen'ler artık sağ kanattan içeri dalmaya ve rakip beki kovalamaya teşvik ediliyor altyapıdan itibaren. Ya da Emre Belözoğlu gibi 'çift yönlü” merkez orta saha olmaya zorlanıyor. İnceci adamların dönemi kapanıyor. 
Orta sahada Pogba-Kante-Matuidi ile çıkıyor dünyanın en güçlü milli takımı sahaya. 
Chelsea'de Sarri (evet sizin hücumcu Sarri) N'Golo Kante'yi sürpriz golcü diye ileri yolluyor sırf koşu kapasitesi yüksek diye. 
Sebebi malum, kaybetmeyeceksin. Gereksiz risk alamazsın çünkü kaybedilecek olan sadece birkaç maç değil, akıl almaz paralar ve prestij. Bir hücum futbolu miti almış gidiyor. İçi de dolu değil maalesef. Bu hücum takımlarının hiç savunma yapmadığını mı düşünüyor insanlar, anlamak mümkün değil. Futbol bir denge oyunudur. Elindeki malzeme ile ne oynanabiliyorsa onu oynarsın. Bu esnada da güvenliği asla riske atmazsın. Herkes gücü kadar ofansif oynamalı kısacası. Zayıf bir takımdan anlamsızca saldırmasını beklemek çok mantıksız. Savunma da çok önemli, hücum da. Her hafta sonu onlarca maç (maalesef alayı ücretli platformlardan) yayını izliyoruz. En büyük takımların dahi nasıl savunduğunu görmemek mümkün değil keza artık yenen bir gol çok kolay çıkmıyor. Yazının tamamında da ele aldığım gibi, bu bir evrim. 
Bu evrimin ne yöne gittiği belli ve futbol izlerken bazı gerçekleri gözden kaçırmamak faydalı olacaktır. Bu oyunda ileriden feda eder, geride kullanırsın. 100 yıldır bu böyle. Maalesef böyle... 

0-0 biten Lecce-Crotone maçını banttan izleyen cesur yüreklere saygılarımla. 
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ÖZ KAYNAK 


GELENEĞE 
SAHİP ÇIKMAK 


SİYASETTE, ÖĞRENİMDE, 
AKADEMİDE, GAZETECİLİKTE, 
SPORDA; AKLA GELECEK ÇOĞU 
ŞEYDE ZATEN ÖZKAYNAK 
SORUNU YOK MU? BU ÇOK AÇIK ORTADA... ZİNCİRLERİNDEN 
BAŞKA KAYBEDECEK ŞEYİ 
OLMAYAN TAKIMLAR ARTIK 
ÖZKAYNAK DÜZENİNE GEÇMEK 
İÇİN NEYİ BEKLİYOR? 


KERİM AKBAŞ 


u kadar zorda kalmaya gerek yoktu. 
B Gelenek devam ettirilse çoğu şey 

kendiliğinden düzelecekti. Tek esas vardı ki bu geleneği devam ettirmekten de mühimdi: geleneğe sahip çıkmak. Şimdi de öyle, çok geç kalınsa da öyle. Özkaynak düzeninin her aşamasının üzerine daha da ekleyerek, böylesine korkunç rakamlardan oluşan transfer ücretleri de dâhil, öncesinde de, futbolun nereye evrildiğini iyi tahlille müthiş oyuncu ağları kurulabilirdi. Bunu sağlayan camialarda iç transferin devamlılık oluşturacağını da düşününce... Başarıların hayal olmayacağını tarihten biliyoruz zira. 
Nef'i yazmış: “Derdim nice bir sinede pinhân ederim ben/ Bir âh ile bu âlemi virân ederim ben.” Şimdi müthiş derin uçurumların kıyısında kara kara düşünmek zamanlarında da öncesinde de başka şeyler konuşalım dememiz bundandır. Bütün transfer istatistiklerine bakalım. Hesaplarını da çıkartalım. Gol teknolojileri, VAR sistemi, durmaksızın oynanan kurallar ve UEFA'nın puan sıralaması sadakati yerine nabza göre şerbet verdiği takımlar ya da ülkeler. Hileler, şikeler, şantajlar, menajer ücretleri, kur farkları, evler, arabalar, reklamlar, soonsorlar... Hepsini hesaba katalım: dünyada futbol ortamının istediğimiz gibi olmadığı çok açık; yeterince canımız yandı, bu da... Oldukça kapsamlı düşünmediyseniz yeterince canınız yanmadan böylesine zor hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. 
Bizim coğrafya için konuşayım. Önümüzde Hamdi Serpil Tüzün önderliğindeki Beşiktaş Özkaynak Düzeni örneği varken (Hocayla upuzun yıllar devam edilmemesi içimde ukdedir), günümüzün Altınordu sistemi varken... Bir transfer sezonunda harcanan tüm bütçenin kasada kaldığını, önceden sistemi belirlenmiş sağlam okul düzenlerini Federasyonun da yardımıyla 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takımların hayata geçirdiğini düşünelim. 
Tüm takımlar için mümkün mü, sanmıyorum ama düşünelim. Elde edilen gelir mi? 

Doğru adımlar attığı için Çağlar'ın Liecester transferinden yetiştirme bedeli olarak 7.5 
milyon Euro alacak Altınordu. Bir sürü örnek var sayılabilecek. Peki, neyi bekliyoruz, takımların iflasını mı? Futbol beyinle oynanır. 
Top sende değilken yaptığın, top sendeyken yaptığın kadar önemlidir. Verilen öğretimin detaylarının, bütün o rakip analizlerinden önce, bireyden takıma giden yoluna dikkat edelim: istisnasız başarı var. Devamlılığı tartışılır ama bu başarının mucize olmadığı ortada. İyi öğrettikten sonrasının dönüşü er ya da geç, muhakkak başarı çünkü. 12-14 yaşlarında seçmeyi kazanıp takıma başlamış birinin öğreneceği oyun dinamikleri, alacağı futbol-beyin ilişkisi dersleri/ ödevleri, ona verilecek özgüven, hepsinin üzerine teknik/ taktik çalışmalar... Bunlar hayal değil ki... Hele 

20 öncesi yaşlarından itibaren as takımla 
çalıştığında bu arkadaş, velev ki 20li yaşlarında onu kim tutabilir? Avrupa'nın en yüksek taraftar ortalamasına sahip takımının şehri Dortmund'un nüfusu 600.000. Zum Wildschütz isminde bir birahanede kuruluyor takım. İşçi şehri, maden şehri: bana hep Zonguldak'ı anımsatır. Tanıl Bora yazmıştı: İşçi sınıfının iki esas rengi, kömürün karası, biranın sarısı Dortmund. Sempozyumun birinde mealen Almanya'daki Dortmund ve Schalke gibi maden bölgelerinde maden sonrası futbola yapılan yatırımlardan söz edilmişti, bu takımların genç oyunculara yaptığı yatırımlarla bu günlere geldiğinden... Düşünsenize, Dortmund denilen takım şu an istese sağ bek pozisyona özkaynaktan kaç topçu çıkartabilir? 
Ajax'ın kanat problemi çektiği bir sezon olmuş mudur? Bunları niye anlatıyorum? Sevinmek için sevmedik çünkü. Bu bizim Beşiktaş tribünlerinin efsane pankartıdır. Bu duyguya benzer duygular her takımın taraftarında 


Transfere ayrılan mali çoğunluğun özkaynağa yatırılması günümüzde artık hayal değil elzemdir. Beşiktaş bu anlayış sayesinde eşsiz başarılar, unutulmaz futbolcular, kırılması zor rekorlar elde etmedi mi? 


vardır. Üç sezon mu sürecek sistemin kurulması, on sezon mu? Değmeyecek 

mi beklemeye? Anadolu takımları 35-36 yaşında isim yapmış topçuları transfer edip, ödedikleri yıllık ücreti genç takımına harcasa 20li yaşlarındaki o çocuklar, gelenekten yetişecekleri de göz önünde tutulunca daha mı kötü performans sergileyecek? Siyasette, öğrenimde, akademide, gazetecilikte, sporda; akla gelecek çoğu şeyde zaten özkaynak sorunu yok mu? Bu çok açık ortada... 
Kapitalizm acımaz, acımadı, acımayacak. 
Dalga geçer kapitalizm. Zincirlerinden başka kaybedecek şeyi olmayan takımlar artık özkaynak düzenine geçmek için neyi bekliyor? 

Transfere ayrılan 

mali çoğunluğun özkaynağa yatırılması günümüzde artık hayal değil elzemdir. 
Beşiktaş bu anlayış sayesinde eşsiz başarılar, unutulmaz futbolcular, 

kırılması zor rekorlar elde etmedi mi? Tüm 

bu öğrenimlerin üzerine as takıma çıkan, geleceğe göre geliştirilen genç oyunculara teknik direktörün dokunuşlarıyla yine Hamdi Serpil Tüzün'ün sık sık sözünü ettiği iyi olan bir durumu gelecekte iyi olan bir duruma bağlamak kaçınılmaz olacak. Son örneği vereyim: Necip Uysal'ın futbolunu, transferle gelecek en iyi yerli orta sahanın futboluna değişmem. Gelenekten geldi çünkü. Baba Hakkı'yı, Şeref Bey'i, Seba'yı bilir. Futbolunu oynar, saha içinde hakkını savunur, saha dışında efendiliğini korur. Forma bulamayınca isyan etmez, hep hazırdır. Forma bulunca görevini yapar. Her maç üzerine koyar. Umarım Beşiktaş'ta bırakır futbolu, genç takımı çalıştırma fırsatı da olur, umarım... Umarım gençlere ve genç takımlara daha fazla vakit kaybetmeden fırsatlar oluşturulur. Bu kadar zorda kalmaya gerek yok çünkü. Gelenek devam ettirilse çoğu şey kendiliğinden düzelecek. Tek esas var ki bu geleneği devam ettirmekten de mühim: geleneğe sahip çıkmak. 


YENİDEN 


FENERBAHÇE'DE 


YENİ BİR ÇAĞ 
. MÜMKÜNMÜ? 


ALİ KOÇ VE COCU'NUN 
GELİŞİYLE SARI 
LACİVERTLİLERDE ESMEYE 
BAŞLAYAN DEĞİŞİM RÜZGARINI, YAZARIMIZ CEM KERPİÇÇİLER DEĞERLENDİRDİ. BURSASPOR 
VE BENFICA MAÇLARINI 
İZLEYİP, ALDIĞI NOTLARI DA 
BİZİMLE PAYLAŞTI. 


CEM KERPİÇÇİLER 


enerbahçe'de Ali Koç'un başkan 
- seçilip sportif direktör Damien Comolli 

ile Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun göreve getirilmesiyle yeni bir dönemin kapılarının aralanacağı tezini ilk doğrulayan taraftarlar oldu. Stadı tıklım tıklım dolduran Fenerbahçe taraftarı takımını son ana kadar destekleyip, sonuçtan bağımsız arkasında durarak Şampiyonlar Ligi'ne vedaya rağmen soyunma odasından sahaya davet edip müthiş bir dönüşüme imza attı. 
Bu dönüşümde Ali Koç ve ekibinin vizyonu mühim fakat bu noktada gelecek haftalarda alınacak olumsuz sonuçların ardından bu bakış açısının ne kadar sürdürüleceğini de düşünmek gerek... 


ORTA SAHADA “AKIL EKSİK 

Taraftar boyutundaki müthiş dönüşüme Phillip Cocu'nun yönetimindeki oyuncu grubunun aynı tepkiyi verdiğini söylemek 

şu an için zor. Bursaspor ve Benfica ile oynanan rövanş karşılaşmalarını Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda izleme fırsatı buldum. 
Öncelikle Fenerbahçe'de orta sahada oyunu yönlendirebilecek “oyun aklı” olarak tarif edebileceğimiz bir oyuncu eksikliği bariz bir şekilde gözleniyor. Rakipten topu bir şekilde kapan oyuncular daha sonra ne yapacaklarını bilemiyor. Savruk ataklar top kaybına sebep oluyor bu nedenle takım çok daha fazla yoruluyor. 


SANTRFORSUZ OLMADI 
Her iki maçta da santrforsuz (Soldado sahada olsa da o kadar formsuz ki yok saymak 


mümkün) oynamak takımı çok zorladı. Üçüncü bölgede topu karşılayacak, takıma bir an olsun nefes aralığı sağlayacak, atak bitirecek bir oyuncunun olmaması ekibi yıprattı. Islam Slimani'nin takıma katılması bu nedenle çok mühim. Çok uzun zamandır iyi bir santrfor eksikliği çeken takımın 


üzerinde titizce çalışmak gerek. Bu Mauricio Isla kadar sahadaki yerleşme, hücumda çoğalamama, alan matematiği sıkıntısı olarak da değerlendirilebilir. Hasan Ali Kaldırım savunurken elinden geleni yapıyor belki ama Caner Erkin'i izleyen bu gözler o kanatta başka türlü işler de 


sonuç almasını, oyununu geliştirmesini sağlayabilir. 


ALAN PAYLAŞIMI 
SIKINTILI 

Sahada alan paylaşımı sıkıntısı yaşanıyor. 
Hayatını alan matematiği üzerine kurgulayan ve 1 metrenin bile müthiş değerli olduğuna inanan Hollanda ekolünden gelen Phillip Cocu bu soruna acil bir çözüm bulmak için çaba harcayacaktır. Bu sıkıntıya örnek olarak ikinci Benfica maçında 
42. dakikada Alper Potuk ile Mathieu Valbuena arasındaki tartışmayı verebiliriz. 


BEK SIKINTISI BARİZ 

Fenerbahçe şu gerçeği kabul etmeli ki; Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i kaybettiği günden bu yana sağ ve sol bek sorunu yaşıyor. Bu yalnızca müdafaa sıkıntısı değil hücumda da bu iki oyuncunun yerine gelen ve şu an forma giyen Hasan Ali Kaldırım ile Mauricio Isla gereken katkıyı sağlayamıyor. İkinci Benfica maçında sayısız kez sağ kanattan bindiren Mauricio Isla'nın bir kez bile ceza sahasına asist sayabileceğimiz bir top gönderememesi 


Mutlak bir oyun ezberi gerekli. 
Çare; zaman, tekrar, kaliteli oyuncu transferi, çok çalışmak. Defalarca aynı oyunu çalışıp bir ezber oluşturmak. 


yapılabileceğini gayet iyi biliyor. Martin 
Skrtel iyi başladı fakat 
Roman Neustadter topla çıkarken zorlanıyor. 


“ELMAS” BU ROLE 
UYGUN MU? 
Yenilen golün ardından özellikle bütün 

toplar Eljif Elmas'ta toplandı. Hem savunan hem de takımın atak organizasyonunu gerçekleştirmeye çalışan Eljif Elmas bu rolü tam olarak yerine getiremedi... Çok daha anlaşılır olarak yazayım. Fenerbahçe'de kreatif bir orta saha aklı elzem... Bir maestro olmadan bu takım çok zorlanır. Topu 

bin bir emekle kaptıktan sonra basit bir şekilde rakibe kaptırmak çok büyük zarar. 
Halen Fenerbahçe'nin Oğuzhan Özyakup'u diyebileceğimiz bir oyuncunun eksikliği sarih bir şekilde gözüküyor. 


BİR OYUN EZBERİ ELZEM 

Mutlak bir oyun ezberi gerekli. Çare; 

zaman, tekrar, kaliteli oyuncu transferi, çok çalışmak. Defalarca aynı oyunu çalışıp bir ezber oluşturmak. Bu da bu günden yarına oluşacak bir durum değil. Plan, düzen, sabır ve sonuçtan bağımsız çok çalışmak gerekiyor. 
Sahadaki değişimin kolay olmayacağı 

ortada. Taraftarlar kendi pencerelerinden yeni bir çağ açmış olabilir. Fakat sahada 

yeni bir hikaye yazmak çok ama çok zor... 
Phillip Cocu'nun eline aklındakileri sahaya yansıtacağı senaryoya uygun bir oyuncu grubu vermezseniz olumlu bir sonuç 

almasını bekleyemezsiniz. Ekonomik sorunlar nedeniyle transferde zorlanan Fenerbahçe'de tek bir yol var... Bir oyun ezberi ve o ezber üzerinden oturana kadar binlerce defa tekrar... 
Fenerbahçe taraftarı kaleci Volkan Demirel'in topu eline aldıktan sonra 15 saniye nereye atacağını bilemediği ve sonunda gelişi güzel bir degaj yapmak zorunda kaldığı bir senaryo için bu desteği vermiyor. 
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GAFLIK 


FİKRET ORMAN 


Muhabir: Forma satışlarının artması için yıldız alacak mısınız? 

Fikret Orman: Yıldız Tilbe bize şarkı söyleyecek. 


YAŞAR DURAN 


O maçta yediğim golleri 50 defa izledim. Belki ilk golde biraz hatam var, ancak diğerlerinde yok. 
(8-0'lık İngiltere-Türkiye 

maçının kalecisi) 


EMRE BELÖZOĞLU 


Ben hayatımda hiçbir hakeme küfür etmedim. Televizyondan izleyenler ağzıma ne gelirse söylüyormuşum gibi anlıyor. 


FATİH ALTAYLI 


Cocu'nun adını daha önce hiç duymadım. 
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GAFLIK 


EVGENY GINER 


Paramız var ama harcamak istemiyorum. 
CSKA Moskova Başkanı 


GUARDIOLA 


Bazen Mendy'i öldürmek istiyorsun, bazen de “Ne oyuncu ama” diyorsun. 


İBRAHİM ÜZÜLMEZ 


Sergen ile kim daha yakışıklı kavgasına tutuştuk. Hocamız Lucescu'ya sormaya karar verdik. Odasına gittik. Hangimiz daha yakışıklı dedik? “Oğlum ikiniz de kötüsünüz” dedi. 


SAM ALLARDYCE 


İyi ki Cenk Tosun'u 
Olympiakos'tan almışız. 


Hazırlayan: Emrah Akbaş 
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AVRUPA 


PREMİER LİG, ŞİŞİRİLMİŞ 


BONSERVİS BEDELLERİYLE 
AVRUPA'YI RAHATLATMASININ 
YANI SIRA ONLARA UCUZA 


OYUNCU TAHSİS ETMEYE DE 

- 2 BAŞLADI. BU DEV MEKANİZMA, 
BİR SÜRE DAHA PİYASADAKİ DALGALANMALARDAN SORUMLU 
BİR NUMARALI AKTÖR OLMAYA 
DEVAM EDECEK GİBİ DURUYOR. 


VE SÜNERÇALIŞ 


- inancial Fair Play kuralları çerçevesinde 


UEFA ile anlaşmalar imzalamak zorunda kalan Türk kulüpleri, son birkaç yıldır 


transferde farklı adımlar atmaya başladılar. 
Oyuncu satmadan yenilerinin alınamadığı 

mi ni ği gerçeğinin yerleşmesiyle, sansasyonel transfer haberleri nispeten azaldı; kulüplerin satmaya 


pek de alışkın olmamasıyla kadro sirkülasyonunu yapmak zorlaştı. Beşiktaş'la başlayan kiralama konsepti, Fenerbahçe ve Galatasaray'a sıçradı. 
Başkanlar, eskinin popülist söylemleri yerine taraftara kulüplerin içinde bulunduğu durumu anlatma derdine girdiler. Popülist söylemlerin veya Sansasyonel transferlerin de, taraftar nezdinde eskiye kıyasla daha az ilgi gördüğü söylenebilir. Kısacası, FFP üzerimize bir tutam 'reality check” atarak bizi biraz olsun düzene soktu diyebiliriz. Avrupa'da ise farklı bir durum 
yaşanıyor. İki yaz önce Paul Pogba'nın ilk 100 
milyon euroluk oyuncu olarak Manchester United'a transfer olmasıyla başlayan süreç 

çok hızlı ilerledi ve fahiş bonservis bedelleri çok çabuk normalleşti. Chelsea'nin Kepa Arrizabalaga'ya 80 milyon euro ödeyerek tarihin en pahalı kalecisi yapması o kadar da ilgi çekmiş sayılmaz. Dahası, bonservis bedelinin oyuncu üzerinde yarattığı baskının da eskiye kıyasla çok daha az hissedilir seviyede olduğu söylenebilir. Çünkü kulüplerin çok fazla parası var. Umursamıyorlar. En azından İngiliz kulüpleri için durum kısaca böyle denebilir. Aslında Pogba transferinden sonra ortalığı karıştıran ve “Futbol çığrından çıktı!” telaşını yaratan baş aktör Paris Saint-Germain'di. Neymar'ın Barcelona'daki mutsuzluğundan ve kısmen tolere edilebilir bonservis fesih bedelinden haberdar olan kulüp, tarihin gördüğü en iddialı yaz transfer 
hamlelerinden birini yapmıştı. Neymar'ın 222 
milyon euroya Paris'e transferi ise daha sonra bir domino etkisi yarattı ve son dönemde o kadar da iyi sportif hamleler atmadığında hemfikir olacağımız Barcelona'nın Dembele ve Coutinho'yu 100 milyonluk oyuncular sınıfına sokmasıyla sonuçlandı. Hatırlarsınız, Liverpool da Fernando Torres'ten gelen paranın 35 milyon poundunu Andy Carroll'a harcamıştı. 

PSG'nin Neymar'a ödediği bu bedel ve daha 


o N j 
Premler j sonrasında Mbappe'yi “kiralayarak” işleri bir ' şekilde kılıfına uydurması, transfer piyasasının League 


bundan böyle hep bu hızla yükseleceğine dair inançla beraber FFP'ye dair de bir güvensizlik 


ortamı oluşturdu. Lakin kaygılar yersiz çıktı 

ve PSG kurallar dahilinde kalabilmek için kadrosunda artık geri plana düşen pek çok oyuncusunu, nispeten de ucuz sayılabilecek fiyatlara, başka takımlara yolladı. 25 yaşındaki Lucas Moura'yı bir Premier League kulübüne 
25 milyon pounda satmak o kadar da iyi bir 
anlaşma sayılmazdı. Dahası, bu boyuttaki transferlerin de devamı gelmedi. Muhtemelen yakın bir gelecekte de gelmeyecek. Çünkü 

ya Premier League dışından kulüpler bu paraları ödemeye meraklı olmayacaklar ya 

da süperstarlar daha da yükselen serbest kalma bedelleriyle kontratlar yapmaya devam edecek. Bu yazın hamlesi şüphesiz ki Cristiano Ronaldo'ydu. Juventus, Avrupa'nın en büyüğü olmak isteyen ve 'bold” hamleler atmaktan çekinmeyen bir başka kulüp. Ama bu da, 
PSG'nin gördüğü 
Neymar fırsatı gibi 

bir istisna olarak değerlendirilebilir. 
Kıta Avrupasının önde gelen kulüpleri, hiç değilse 50 milyon euro eşiğinin üzerine hâlâ o kadar da sık çıkmıyorlar. Real 
Madrid'in son beş sezon toplamında aldığından daha fazla satan bir kulüp hâline gelmesi iyi 

bir gösterge gibi duruyor. Peki Premier 
League'de durum ne? 
Premier League, ilk kurulduğu 1992'den bu yana kendi kurallarını koyma iddiasını sürdürüyor ve Avrupalı kulüpler de muhtemelen bundan dolayı mızmızlanmaktan vazgeçip bazı fırsatları değerlendirmenin daha faydalı olduğuna karar verdiler. Son açıklanan Deloitte Money League'de birinci sırada Manchester United ve ilk yirmide toplamda on takımla temsil edilen lig, dünyanın en iyisi olduğu iddiasının altını finansal açıdan şüphesiz ki çok sağlam bir şekilde dolduruyor. Rekabet düzeyinin 


Transfermarkt'taki market değeri 
2 milyon euro olan defansif orta 
saha Jefferson Lerma'nın bu yaz Bournemouth'a kulüp rekoru kırarak 
28 milyon euroya transfer olması, bu 
çarpıklığın son halkası. 


Çok yakın bir gelecekte, Kıta Avrupasında palazlanan İngiliz oyuncuların Premier League'e 

yüksek bedellerle geri döndüğünü de görebiliriz. Keza bir diğer trend de bu. Altyapılarda üst üste şampiyonluklar kazanan genç İngiliz oyuncular, bu rekabet ve kısa vadeli planlar liginde üst yapıya çıkma şansı bulamadıklarından başta 
Bundesliga olmak üzere Avrupa'nın diğer liglerine transfer olmaya başladılar. 


daha önce görülmemiş düzeylere ulaştığı, kulüp sahiplerinin sabrının iyiden iyiye azaldığı ve kulüplerin sonsuz maddi kaynağa sahip olduğu bu ortamda, Premier League kulübü tarafından istenen herhangi bir oyuncunun transfer bedeli ederinin en azından beş katı olarak ortaya çıkıyor. Transfermarkt'taki market değeri 2 milyon euro olan defansif orta saha Jefferson Lerma'nın bu yaz Bournemouth'a kulüp rekoru kırarak 28 milyon euroya transfer olması, bu çarpıklığın son halkası. Aslında bu durum rölatif bir zenginlik ortaya çıkarıyor da denebilir. Keza İngiliz kulüpleri esasında ciddi bir enflasyonla karşı karşıyalar. 

Premier League'in Çin'den hallice bir pazar olarak keşfedilişi çok da eski bir fenomen değil. Televizyon gelirleri her geçen 

yıl katlanarak, tahminlerin de ötesinde büyüdü ve üç yıl önceki tahminlerin bile üzerine çıktı. Uzun yıllar Mainz'da Jürgen 
Klopp'la çalışan ve 

şu anda Schalke'nin sportif direktörlüğünü yürüten Christian 
Heidel, 2015'te Bild'e verdiği röportajda 
İngiliz futbol piyasasının birkaç Yıl içinde krize gireceği şeklinde bir kehanette bulunmuştu. 
Oyunculara 

dünyanın başka hiçbir yerinde ödenemeyecek maaşların teklif edildiğini, bunun sürdürülemez olduğunu, çünkü satılmaları gerektiğinde kimse onlara bu paraları veremeyeceğinden kadroların şişeceğini söylüyordu. Tanıdık geliyor, değil mi? Tam da bu noktada Türk kulüpleri olarak bizler devreye girdik ve vergi cenneti olmamızın da avantajıyla Premier League'den önemli oyuncular ithal ettik. Van Persie, Podolski, Fernando, Feghouli; bu transfer döneminde ise Ayew ve Slimani. 


SION m? 


Heidel, durumun fazlasıyla farkında biri olarak aynı röportajda “Hâlâ bu paraları dökebilecek üç-dört Türk kulübü var...” 
demişti. Premier League'in artıklarını bir süre daha toplamaya devam edeceğiz. 
Harcanan paranın çok da öneminin kalmadığı bu ortamda, Premier League'in özellikle de öne çıkan iki büyüğü Man City ve Liverpool ile yeni bir transfer politikasının şekillendiğine tanıklık ediyoruz. “Sıradan' koşullarda, maliyet yükseldikçe alıcıların masadan çekilmeye başladığını ve başka, daha cazip tekliflere yöneldiğini görürüz. Her zaman için bir B planı vardır. Ama Liverpool ve City böyle davranmaktan vazgeçmeye başladı. Jorginho, Fernandinho'nun oynadığı pivot pozisyonu için bir geliştirme yapmak isteyen City'nin bu yazki tek hedefiydi. Onu kaçırdılar 

ve kaçırınca telaş yapıp bir başkasına gitmediler. Yazın tek transferi Riyad Mahrez, geçen kış transfer döneminden “aklını çeldikleri” oyuncuydu. Aynı Liverpool'un 

van Dijk için yaptığı gibi. Klopp, bir önceki yaz transfer döneminde doğrudan “Bir B planımız yok, sadece A planı ile hareket ediyoruz” demişti. Çok spesifik oyun planları olan bu takımlar, ihtiyaçları olan çok spesifik belli oyuncuları belirliyor ve bunların dışına çıkmıyorlar. Talep büyük, kaynak sınırlı. 
Satıcılar için hâliyle fazlasıyla kazançlı 

bir pazarlık. Çok yakın bir gelecekte, Kıta Avrupasında palazlanan İngiliz oyuncuların Premier League'e yüksek bedellerle geri döndüğünü de görebiliriz. Keza bir diğer trend de bu. Altyapılarda üst üste şampiyonluklar kazanan genç İngiliz oyuncular, bu rekabet ve kısa vadeli planlar liginde üst yapıya çıkma şansı bulamadıklarından başta Bundesliga olmak üzere Avrupa'nın diğer liglerine transfer olmaya başladılar. Kısacası, Premier League şişirilmiş bonservis bedelleriyle Avrupa'yı rahatlatmasının yanı sıra onlara ucuza oyuncu tahsis etmeye de başladı. Bu dev mekanizma, bir süre daha piyasadaki dalgalanmalardan sorumlu bir numaralı aktör olmaya devam edecek gibi duruyor. FFP'nin etkisiyle, Avrupa transfer piyasası ise algılananın aksine daha 'normal” bir seyirde gidecek. 


fitbol 63 


AVRUPA 
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BAŞARININ GÖSTERGESİ ŞAMPİYONLUKLAR, KUPALAR İSE BAŞARISIZLIĞIN GÖSTERGESİ 

DE KÜME DÜŞMEKTİR. O HALDE 
TÜRKİYE FUTBOL LİGLERİNDE 
SON YILLARIN ŞAMPİYONLARINA 
VE KÜME DÜŞEN TAKIMLARINA 
BAKARSAK KİMİN BAŞARILI, 
KİMİN BAŞARISIZ OLDUĞU DAHA 
NET ANLAŞILIR. 


MAZHAR YASİN 


ir futbol sezonuna daha 'merhaba' dedik. 
B Dünya Kupası sebebiyle bu yaz hasret kısa 

sürse de haftanın her günü maç izlemeye alışkın olan futbolseverler için futbolsuz geçen günlerin sona ermiş olması tarif edilemez bir mutluluk. Fakat Türkiye'de yeni sezon, maalesef yenilenmiş kadrolar anlamı taşımıyor. Birçok kulüp kadrosunu takviye edemedi ya da tüm açıklarını kapatamadı. Transfer pazarının el yakmasının yanına döviz kurundaki dalgalanmalar da eklenince kulüpler, transfer yapamamak bir kenara, mevcut maaş yükünün ikiye katlanması gibi bir sorunla da karşılaştı. Sonuçta yine günü kurtarmaya yönelik geçici çözümlerle sezona başlandı. Görünen o ki bu yıl da daha çok harcama yapanlar değil, daha iyi planlama yapanlar başarılı olacak. Planlamadan kastımız ne mi? Buyurun örneklerle incelemeye... 
Başarının göstergesi şampiyonluklar, kupalar ise başarısızlığın göstergesi de küme düşmektir. 
O halde Türkiye futbol liglerinde son yılların şampiyonlarına ve küme düşen takımlarına bakarsak kimin başarılı, kimin başarısız olduğu daha net anlaşılır. Geçen sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Ankaragücü ve 
Erzurumspor'u ele alalım. Süper Lig'de 50 
sezondan fazla yarışan 5 takımdan biri olan Ankaragücü, 2010 yılında başlayan yönetim krizinin ve pahalı transferlerin etkisiyle iflas bayrağını çektikten sonra düştüğü 2. Lig'de dört sezon mücadele etmişti. Kulüp bu süre içinde bir yandan borçlar ve davalarla uğraşırken, diğer taraftan yeni yapılanma çalışmaları yürüttü. Bu çalışmalar kısa sürede meyve verdi ve kulüp üst üste şampiyonluklar yaşayarak iki yıl içinde Süper Lig'e döndü. Bir dönem Süper Lig tecrübesi bulunan ancak benzer sebeplerle amatör kümeye kadar düşen ve nihayetinde mahkeme kararıyla kapatılan Erzurumspor'un yerine kurulan Büyükşehir Belediye Erzurumspor da benzer bir süreçten geçti. BB Erzurumspor'un farkı ise 2016'dan bu yana her Mayıs kupa kaldırıyor olması. Dadaşlar, iki yıl öncesine kadar 3. Lig'de mücadele ederken, siz bu yazıyı okuduğunuz sırada Süper Lig'deki dördüncü maçına çıkıyor olacak. Bu olağan dışı başarının da tek açıklaması doğru yapılanmadan başka bir şey değil. 2015'te 3. Lig, 2017'de 2. Lig şampiyonluğu yaşayan ve bu sezon bir maçla play-off'un dışında kalan İstanbulspor'u da bu bahiste anmadan geçmemek gerek. Peki yaşadığı uzun 


Akhisarspor, 10 yıl öncesine kadar 3. Lig 


seviyesinde futbol oynarken bugün Türkiye 


Kupası ve Türkiye Süper Kupası sahibi bir kulübe 


dönüştü. Üstelik bunu yaparken bonservis 


ücretlerine 10 sezonun toplamında yaklaşık 1.5 
milyon euro harcadı ve bu süreçte, şuan Everton © 


forması giyen Oumar Niasse gibi bir yeteneği keşfedip dünya futboluna armağan etti. 


m İİ 


iflas sürecinin ardından 2014-2015 sezonuna 
2. Lig'de başlayan Göztepe'nin geçen yıl Süper Lig'i altıncı tamamlamasına ne demeli? 
Yönetiminden altyapısına, takım kadrosundan tesisleşmeye kadar her alanda muhteşem bir yapılanma ve neredeyse borçsuz bir kulüp! 
Malatyaspor'un amatör kümeye düşmesinden sonra 2010 yılında Yeni Malatyaspor adını alan Malatya Belediyespor da aynı kaderi paylaşanlardan. 2015'te 2. Lig, 2017'de ise 1. 
Lig şampiyonluğu yaşayan Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de ilk sezonunu 10. sırada tamamladı. Kimilerine göre “asansör takım” olan Sivasspor bir önceki sezon düşüp, geçen sezon geri döndükten sonra bu yıl yedinci olarak adeta sağlam bir yapılanma ile küme düşmenin orta vadede sorun yaratmadığını ispatladı. Benzer şekilde Çaykur Rizespor 

da düştüğü sezon Süper Lig'e geri döndü. 
Sahip olduğu yönetim mantalitesi, tesisleşme, scouting ağı vb. özellikler dikkate alındığında Osmanlıspor'un da bu sezon sonunda aynı başarıya imza atabileceğini söylemek yanlış olmaz. Sağlam kulüp yapısı denildiğinde akla gelen ilk örneklerden birini sona bıraktık. 
Akhisarspor, 10 yıl öncesine kadar 3. Lig seviyesinde futbol oynarken bugün Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası sahibi bir kulübe dönüştü. Üstelik bunu yaparken bonservis ücretlerine 10 sezonun toplamında yaklaşık 1.5 milyon euro harcadı ve bu süreçte, şu an Everton forması giyen Oumar Niasse gibi bir yeteneği keşfedip dünya futboluna armağan etti. Fazla göz önünde olmadığı, daha doğrusu televizyondan yayınlanmadığı için göz önünde olmadığını sandığımız alt liglerimizde de muhteşem başarı öyküleri bulunuyor. Örneğin 2013'te kurulan, 2014'te Bölgesel Amatör ligde mücadele etmeye başlayan Afjet Afyonspor, 3 sezon üst üste şampiyonluk yaşadı. Neyse ki Afyonspor maçlarını bu yıl canlı olarak izleyebileceğiz çünkü artık 1. Lig'deler. Tarihi başarılarla 

dolu, İzmir'in gururu “Büyük Altay” da sessiz 


sedasız yükselişine devam ediyor. Kulüp finansal olarak henüz düzlüğe çıkamadıysa da, iki yılda 3. Lig'den 1. Lig'e yükselmeyi başardı. 
Bir diğer Ege temsilcisi Uşakspor da 2016- 17'de Bölgesel Amatör Lig, 2017-18'de ise 3. 
Lig şampiyonu oldu ve önümüzdeki sezon 2. 
Lig'de de şampiyonluk hedefliyor. 

Durum dünyanın çeşitli liglerinde de 

farklı değil. Fitbol Dergi Mayıs sayısındaki “Zümrüdüanka” yazısında, Parma'nın 

3 kez iflas ettiği halde Serie A'ya nasıl 

geri döndüğünden bahsetmiştik. Teknik direktörlüğünü Steven Gerrard'ın yaptığı İskoçya'nın Rangers kulübü de iflas edip 4 lig birden düşürüldükten sonra doğru hamlelerle 
4 yılda en tepeye yükseldi. İngiltere Premier 
League'de Huddersfield, Newcastle United ve Brighton, çıktıkları sezon dünyanın en zorlu ligine tutunmayı başardı. Wigan, Blackburn ve Rotherham ise geçen sezon Championship'ten 
1. Lig'e birlikte düşüp, bu yıl elele tekrar şampiyon oldu. Madalyonun bir de üzücü, can sıkıcı yüzü var: Paraşütsüz inenler. Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Gaziantepspor, Sakaryaspor ve Samsunspor kötü yönetilmenin ve yanlış transfer politikalarının sonucunda bu yıl 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele ediyor. İçlerinden Gaziantepspor, 

iki yılda iki lig birden düştü. Süper Lig'de 

tüm zamanların puan sıralamasında 15. olan Kocaelispor ile 21. olan Karşıyaka'yı bu sezon 
3. Lig'de seyredeceğiz. 2014-15 sezonunda Süper Lig'i 17'nci bitiren Kayseri Erciyesspor, ertesi yıl 2. Lig'e, bir sonraki yıl 3. Lig'e ve 

son olarak bu sezon da Bölgesel Amatör 

Lig'e kadar düşerek adeta “paraşütsüz” iniş gerçekleştirdi. Daha beterleri de var. Bir dönem Hector Cuper'in çalıştırdığı Orduspor 
5 yılda Süper Lig'den Süper Amatör kümeye 
düşerek, kapandı. Mersin İdman Yurdu ise Süper Lig'den Süper Amatör kümeye düşme 
rekorunu geliştirdi ve yalnızca 2 yıl içinde 5 
lig birden düştü. 137 yıllık Leyton Orient'in, kötü yönetildiği için profesyonel liglere nasıl 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veda ettiğini de yine Fitbol Dergi'nin Ekim 
2017 sayısındaki “Orient Express” yazısında 
işlemiştik. EPL'den düştüğü sezon yaklaşık 100 
milyon euro gelir elde eden Sunderland'in, buna rağmen ertesi sezon Championship'ten de düşmesi ise tek kelimeyle ibretlik. Örnekleri yurt içi ve yurt dışında çoğaltmak mümkün. 
Tüm bunları neden tekrar hatırlatıyoruz? 
Sebebi basit; iflas etme, amatör lige 

kadar çakılma ve hatta kapanma riski olan kulüplerimizi uyarmak için. Toplam borcu 

2 ay öncesine kadar yaklaşık 10 milyar lira 
olan (döviz kurlarındaki dalgalanmaların toplam borca etkisi henüz bilinmiyor) dört büyüklerin aynı yönetim anlayışı ile devam edebilecek gücü kalmadı. Giderleri azaltma, gelirleri arttırma yönünde bir an evvel adım atılması, tüketim odaklı politikaların üretime dayalı büyüme hamleleri ile ikame edilmesi elzem. Örneğin, sezonda 7 gol atabilen yabancı bir futbolcuya yıllık 30 milyon lira ödemektense, 3 gol atacak özkaynak çıkışlı genç ve yerli bir oyuncuya 300 bin lira vererek başlanabilir. Yani, mevcut ekonomik şartlar dikkate alındığında, bunu gerçekleştirmenin tek yolu küçülmeye gitmek, uzun vadeli çıkarları dikkate alarak kısa vadede elde edilmesi muhtemel başarılardan feragat etmek. Kulüpleri, devraldığından daha fazla borçla devreden yöneticilerin, aradaki farktan sorumlu tutulmasına yönelik düzenleme güzel bir başlangıç. Ama bunun devamı gelmeli. 
Yabancı futbolcuların vergi yükümlülüklerinin artırılması, kulüplerin bağımsız denetçiler tarafından düzenli olarak denetlenmesi, 

her kulübe geliri oranında belirli bir maaş üst sınırı getirilmesi, ilk etapta akla gelen bazı önlemler. Kulüplerde bu dönüşümü yönetecek ehil kişilerin istihdam edilmesi 

de olmazsa olmazlardan. Özetle, Türk futbolunda köklü bir yeniden yapılanma şart. 
Bunu ya şimdi gönüllü olarak yapacağız ya da milyonlarca taraftarı olan büyük camialarımız dibi gördüğünde yapmak zorunda kalacağız. 
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| aner : D mircan 


Y H a Minuuz'“ | 
GÖÇMEN BİR AİLENİN ÇOCUĞU OLARAK MAYMUN KAFESİ ADINI VERDİKLERİ KÜÇÜK SAHADA FUTBOL ALMANYA'DA DÜNYAYA GELDİ. YOKSUL BİR ÇOCUKLUK OYNARKEN RAKİPLERİ HEP KENDİNDEN BÜYÜK ÇOCUKLARDI. BU SAYEDE DAHA KÜÇÜK YAŞTA RAKİPTEN KORKMAMAYI ÖĞRENDİ. 


DÖNEMİ GEÇİRDİ. ÖYLE Kİ ARKADAŞLARI EVLERİNİN İ HALİNİ GÖRMESİN DİYE OKUL SERVİSİNE SOKAKTAKİ BAŞKA BİR EVİN ADRESİNİ VERMİŞTİ. 


ANNESİ ÇOCUKLARINA İYİ BİR GELECEK HAZIRLAYABİLMEK İÇİN , TEMİZLİK İŞİNDE GÜNDE İki VARDİYA ÇALIŞMAK ZORUNDAYDI. 
KENDİSİ GİBİ MESUT DA AİLESİNİN EMEKLERİNİN BOŞA GİTMEDİĞİNİ GÖSTERMEK GÖÇMEN BİR İÇİN KENDİNİ DAHA BAŞARILI OLMAYA MOTİVE EDİYORDU. 
AİLEDE YETİŞİP 
PARLAYAN BİR 
İSMİ KENDİNE | 
İDOL SEÇMİŞTİ. 
ZINEDINE 
ZIDANE'IN 
FARKLI BİR 
HAREKETİNİ 
GÖRDÜĞÜNDE 
HEMEN ONU 
TAKLİT ETMEYE 
ÇALIŞIYORDU. 


2009/2010 SEZONUNDA ALMANYA'DA ASİST KRALI OLDU. 
WERDER BREMEN İLE GÖSTERDİĞİ PERFORMANS HEM TÜRK HEM DE ALMAN MİLLİ TAKIMININ DİKKATİNİ ÇEKTİ. 


ALMANYA'DAKİ AYRIMCILIKLA KÜÇÜK YAŞTA FUTBOLCU SEÇMELERİNDE YÜZLEŞMEK ZORUNDA KALDI. POTANSİYELİ DAHA DÜŞÜK AMA İSMİ MATTHİAS, MARKUS YA DA MICHAEL OLAN ÇOCUKLAR TAKIMA SEÇİLİRKEN MESUT —— BİR TÜRLÜ SEÇİLEMİYORDU. 


aş Taret ; 


"ruRbaliverei | 


a 
NEYSE Kİ BU SEÇMELERDEN BİRİNDE ELGERT İLE TANIŞMASI e A A VE YEAR PER. 
FUTBOLCULUĞUNA SAĞLAM TEMELLER ATMASINI KOLAYLAŞTIRDI. OLANI YAPTI 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HEM WERDER BREMEN HEM DE MİLLİ TAKIM BAŞARILARIYLA BİRLİKTE MOURINHO'NUN MESLUT'A, MESUT'UN DA MOURINHO'YA OLAN İLGİSİ REAL MADRID'E 

TRANSFER OLMASINI SAĞLADI. | 


BABASININ REAL YÖNETİMİYLE RESTLEŞMESİ VE MOURINHO'NUN REAL'DEN AYRILMASINDAN SONRA BAŞKA BİR EFSANE TEKNİK DİREKTÖRLE ÇALIŞMAK 

ÜZERE YENİ BİR ÜLKEYE YOL ALDI. 


YENİ HOCASI ARSENE WENGER'Dİ. 
GİTTİĞİ ÜÇÜNCÜ ÜLKEDE DE KALİTESİNİ GÖSTERDİ VE 2015/2016 SEZONUNDA İNGİLTERE'DE ASİST KRALI OLDU. 


2018 DÜNYA KUPASINDA ALMANYA, KALECİSİNDEN FORVETİ İNE 
KADAR FORMSUZDU ANCAK ALMAN BASINI VE BAZI YÖNETİCİLERİN KIŞKIRTMALARIYLA MESUT ELEŞTRİLERİN ODAĞINDA KALDI. 


MESUT IRKÇI TAVIRLARI YANITSIZ BIRAKMADI. 


İ DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDA YERİNİ ALIP KENDİNİ LA LIĞA'DA DA İSPATLADI. 2010/2011 YILINDA İSPANYA'DA ASİST KRALI OLDU. 


MESUT 
BENİM 6OL 
YOLLARINDAKİ 
HAREKETLERİMİ 
EN İYİ BİLEN 
OYUNCUYDU. 4 


2014 DÜNYA KUPASINI ALMANYA'NIN KAZANMASINDA 
BÜYÜK PAY SAHİBİYDİ VE BU YÜZDEN KUPA TÖRENİNDE 


MİCHEL PLATINI ONA OLAN HAYRANLIĞINI GİZLEMEDİ. 


HER OYUNCUDAN 
” FORMA ALMAM AMA SENİNKİNİ İSTİYORUM. FORMANI ALMAKTAN 
ŞEREF DUYARIM. 


Fİ 


ai eN o... 
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DOKUZ YIL ÖNCE OLAYLI BAŞLAYAN MİLLİ TAKIM MACERASI YİNE OLAYLI SONLANDI VE ÜÇ YILDIZLI TESLİM ALDIĞI MİLLİ TAKIM FORMASINI DÖRT YILDIZLI OLARAK TESLİM ETTİ. 
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FENER 


BİZ DIŞARI 


DÜŞTÜĞÜMÜZ 


40 YIL ÖNCE EMİN 
CANKURTARAN'DAN O TOPU 
ALIP BİRLİKTE FOTOĞRAF 
ÇEKİLEN ALİ KOÇ DA 
BÜYÜMÜŞTÜ. HER ŞEY ÇOK 
DEĞİŞMİŞTİ YILLAR İÇİNDE, 
HER ŞEY HİÇ DEĞİŞMEMİŞTİ 
TI AĞUSTOS GÜNÜ. TEK BİR 
AĞIZDAN BAĞIRDIĞIMIZDA 
ÇIKAN SES HALA AYNIYDI, 
AYAĞIMI ÖNÜMDEKİ DEMİR 
SETE KOYUP YÜKSELDİĞİMDE 
HALA AYNI ESİNTİ SAÇLARIMI KARIŞTIRIYORDU. 


KAAN KOÇ 


“Simdi konuştuğum Rahmi Koç'un oğlu... İki oğlu var, ikisi de hasta Fenerbahçeli... Aynen benim çocukluğumda olduğu gibi... Biraz sonra küçüğü gelecek, kendisine söz vermiştim, su topu vereceğim... Fenerbahçe gelecek günlerde başkan sıkıntısı çekmez!” 


Eski Fenerbahçe Başkanı Emin Cankurtaran - 
TI Ocak 1978 


2007 yılıydı. Her sene olduğu gibi yine 
kombinemizi almış, ligin bitiminden beri görmediğimiz bir sürü “dava arkadaşımızla” kucaklaşacağımız, birbirimize yaptığımız kinayeli besteleri güle oynaya söyleyip hayatımızın en dokunulmaz yerine, tribüne, E-Blok'a geri döneceğimiz günü bekliyorduk. 
Geldi çattı o akşam. Telefon trafikleri, Nazlı'nın Yeri'nde buluşma, birkaç bira ve Şükrü Saracoğlu'nun içine giden, o masalsı beton basamaklar... Hepimiz sular seller gibi gürleyen, gürleyip gürleyip bizi ezerek, yüzümüzü buruşturup sevdiğimiz her 

şeyi bizden alıp giderek ömrümüzü yok eden zamanın ayaklarına çiviler çakmaya çalışırız bu hayatta; bunu da mekanı, insanları, duygusu ve amacı hiç değişmeyen çemberlerimizi koruyarak yaparız. Bu yüzden evlenir herkes, bu yüzden çocuk yapar, bu yüzden bir insan çocukluğundan kalma bir fotoğrafa 70 yıl boyunca aynı gözlerle bakar. Bizim çemberimiz de Fenerbahçe'ydi. Tribündü. Yan yana büyüyüp yaşlanıyor, yan yana kavgalar edip gülüyor, 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yan yana bütün hayatımızı dışarda bırakıp sadece bize ait olan bir gezegenin koltuklarında ter ve gözyaşı döküyorduk. Sevdiğimiz şeylerin arasında, bir hayat taşıyan, fakat asla ölmeyecek olan, asla 

ve asla kaybetme ihtimalimiz olmayan bir varlığa tutunmuştuk. 
Korkmuyorduk. Çünkü tuttuğumuz takım, Fenerbahçe, biz gözlerimizi bu dünyaya kapayana, canımızı aydınlatan meşale sönene dek bizimle kalacaktı. En rahat yatakların bile bize gösteremediği düşleri, 

her saniye yaşamamızı sağlayan 

o beton tribünlerden bizi kimse koparamazdı. Öyle sanıyorduk. Yanılıyorduk... 
2007 yılıydı. Stada girdik; sarılmalar, yeni 
sezon tahminleri, eski sezon öfkeleri, deplasman planları... Maçın başlamasına yakın bir hareketlilik fark edildi; E-Blok'un kapısından içeri giren takım elbiseli adamları, o adamların arasında da bir başka takım elbiseli adamı gördük. Aziz Yıldırım, öfke dolu suratıyla tribüne gelmiş, dibimizde bitip bağırıp çağırmaya başlamıştı; “kombinelerinizi çıkarın, bilet kontrolü yapacağım!” Kendisiyle ilgili fikirlerimiz, birkaç sezondur belliydi. 
Tahtının sallanmaya başladığı o yıllarda, Fenerbahçe'ye sahip çıkmaya çalışan, protesto hakkını kullanan herkesten nefret etmeye başlamıştı Aziz Yıldırım da. Susmuyordu; 
“gelip burada bağırmak yok, herkes kombinesini göstersin, herkes yerine gidecek!” 
Fenerbahçe'nin başkanı, 40- 
45 yaşlarında bir adamı iki 
yakasından tutup silkeliyor, gökten halkın arasına inip hesap soran çarpık bir tanrı edasıyla üstümüze hiddet kusuyordu. Elbette kibir ve öfkesini dibimize kadar gelip kusarken, hepimizin üzerinde Fenerbahçe forması oluşu umurunda bile değildi. “Büyük başkan”, biraz bağırıp gitti. 
Ama o akşam pek çoğumuzda bir şey kırıldı. Sevdiği adamı kaybeden, zorla evlendirildiği biriyle dizini kırıp evinde oturması gereken bir kadın imgesi canlandı içimde. 
Fenerbahçe, elimizden alınmıştı ve bu sürgünün ne kadar süreceğini hiçbirimiz 


kestiremiyorduk. Yıllar geçtikçe her sezon birileri kombine almayı bırakıyordu. Ben de öyle yaptım. Aziz Yıldırım başta oldukça 

bir daha maça bile gitmeyecektim. Ve o yıllardan beri, basın tribünü hariç, bir kez olsun “tribün”e adımımı atmadım. Tribüne ya da formaya küstüğümden değil, Aziz Yıldırım'ın şirket olarak gördüğü bir yerde müşteri ya da çalışan olmayacaktım. Hepimiz ondan daha gençtik nasılsa, hayat bize bir numara çekmezse, bir şekilde biz yine yerimize geri dönecektik. Yıllar geçiyordu, yıllar berbat geçiyordu. Ama bir gün bir şekilde “büyük 


Günlerden 11 Ağustos 2018. Nazım Hikmet'in dediği gibi, “boğazlanan bir çocuğun kanı gibi aktı zaman.” Sonra başladı resmen o fasıl; artık onun olmadığı bir stada, buyrukları altında ezilmeyen, ağzından çıkan her cümleyle mahvetmediği bir hayata tekrar başlamak için evin koridorlarında heyecanla geziniyordum. 


başkan” o koltuktan inecekti. Sonra da hatıralarımıza, özümüze, plastik koltuklardan ibaret tahtlarımıza geri dönecektik. O ise tam tersinin gerçekleşeceğini zannediyordu; çünkü korkuları, sakladıkları ve ondan sonra ortaya dökülecek fiyaskoları vardı. Fenerbahçe'yi hiç kimse onun vurduğu prangalardan kurtaramaz sanıyordu. Yanılıyordu... 

Günlerden 11 Ağustos 2018. Nazım Hikmet'in dediği gibi, “boğazlanan bir çocuğun kanı gibi aktı zaman.” Sonra başladı resmen o fasıl; artık onun olmadığı bir stada, buyrukları altında ezilmeyen, ağzından çıkan her cümleyle mahvetmediği bir hayata tekrar başlamak için evin koridorlarında heyecanla geziniyordum. 
Çekmeceyi açtım; atkılarım. Sanki hala hepsinde buram buram sigara kokusu vardı. 
Alt çekmeceyi açtım; formalar. Meşale yanıkları üzerinde. Elim ayağıma dolanıyordu biraz. 
Kapattım bütün çekmeceleri, ne atkı aldım boynuma ne de bir forma giydim. Bir tişört geçirip üstüme çıktım evden. Sonra hızla geçilen yol, stadın önü, birbirini iten kalabalık, 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stadın asfalt yola vuran ışıkları, içerden gelen gürültüler, karaborsacılar, köfteciler... 
Hiçbir şey değişmemişti işte. Gittim yeni bir çubuklu aldım kendime. Üstüme giyip ilk kontrol noktasına vardım kalabalığın içinde. 
Bir polisle göz göze geldik. Stad girişlerindeki bu polisleri seviyordum, sarılıp öpmek istedim üstümü arayacak olan polisi. İki kolumu 

iki yana kaldırıp beklerken, ayakkabımın içindeki çakmağın verdiği hissi ne kadar özlediğimi fark ettim. Yıllardır ayakkabımın içine bir çakmak koymamıştım hiç. Geçtim oradan, merdivenlere yöneldim. Ağır ağır, tadını çıkara çıkara çıktım yeryüzünün o 

en güzel merdivenlerini. Tribünün girişine, turnikelere geldim. Demir setler arasında insanlar, kimin ne olduğu önemsiz, herkes eşit. Sırayla biletlerini okutup başka bir ülkenin kapısından içeri giriyordu hepsi. 

Ben de girdim. İçerde aynı büfe aynı yerinde, duvarlarda eski sezonlardan fotoğraflar, aynı masalar ve sandalyeler, aynı blok girişleri. Her şey aynıydı işte. 
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Her şey hayatımın en coşku dolu günlerini geçirdiğim şekliyle kalmıştı. Ama ben ve bizim çocuklar değişmiştik biraz; Mert'in 

saçı sakalı beyazlamış, Aydın biraz kilo 

almış, Serkan'ın gözlerini çizgiler sarmıştı... 
Cem sigortalı bir işe girmişti nihayet, Hakan abinin oğlu olmuştu, birçoğumuz evlenmiştik artık. Çok şey değişmişti yani. 40 yıl önce Emin Cankurtaran'dan o topu alıp birlikte fotoğraf çekilen Ali Koç da büyümüştü. Her şey çok değişmişti yıllar içinde, her şey hiç değişmemişti 11 Ağustos günü. Tek bir ağızdan bağırdığımızda çıkan ses hala aynıydı, ayağımı önümdeki demir sete koyup yükseldiğimde hala aynı esinti saçlarımı karıştırıyordu. Ve yine Nazım Hikmet'i hatırladım; biz dışarı düştüğümüzden beri güneşin etrafında on 

kez dönmüştü dünya... Ona sorarsak lafı 

bile edilmez, mikroskobik bir zamandı. Bize sorsanız on senesiydi ömrümüzün. Ama işte, bizim on sene dışarıda kalmamız falan, aslında lâfü güzaf... 
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CAMP NOU... BARCELONA'NIN 
YUVASI, ŞÜPHESİZ MİLYARLARI 


MABETLERİNDEN BİRİ. HER 
YIL YERYÜZÜNÜN DÖRT BİR 
KÖŞESİNDEN ON BİNLERCE 


MEŞİN YUVARLAK AŞIĞI ADETA 


“HACI” OLMAK İÇİN BU EŞSİZ 
STADYUMU ZİYARET EDİYOR. 


KATALANLARIN YAKLAŞIK YÜZ 
BİN KİŞİLİK KALESİNİN ÖYKÜSÜ 


BİZE FUTBOLDAN ÇOK DAHA 
FAZLASINI ANLATIYOR. 


ALİ MURAT HAMARAT 


evatüre göre her şey Laszlo Kubala'nın 
1950 Yazı'nda bordo-mavililere imza 


atmasıyla başlamıştı. Budapeşte'de doğan efsane, Macaristan-Çekoslovakya arası cirit atarken, bunun esbab-ı mucibesi askerlik yapmak istememesinde saklıydı. 
Macaristan'daki siyasi gelişmeleri müteakip 


mülteci olan santrfor, soluğu İtalya'da almıştı. 


O günlerin yenilmez armadası Torino'nun Benfica ile yapacağı jübile maçına son anda oğlunun hastalığı yüzünden gitmemesi verdiği en doğru karardı. 
Çizme'nin en güçlü ekibi dönüş yolunda bir dağa çakılırken, 

o Azrail'e çalım atmıştı.Macar göçmenlerin takımı Hungaria'yla İspanya'da yaptıkları turnede hem Real Madrid hem de Barcelona'nın radarına girmişse de onu renlerine bağlamayı Katalanlar başarıyordu. 
Doğduğu topraklarda hüküm süren komünist rejimin şikayeti 

forveti sahalardan 
alıkoyuyordu. Cezası 2 
Nisan 1951'de bitiyor, bir efsane başlıyordu. 
Taraftarlar ilk görüşte aşık oldukları yıldızı izlemek için kulübün o günlerdeki yuvası 
Camp Les Corts'a 

akın ediyordu. 60 

bin kişilik stadyum 
Kubala meftunlarına yetmemeye başlamıştı. 
1954'te başlayan inşaat 1957'de noktalanmıştı. 


BARÇA'NIN ESKİ YUVALARI 
1899'da İsviçreli Joan Gamper tarafından 


kurulan Barcelona'nın ilk stadı sekiz bin kişilik 


PEŞİNDEN SÜRÜKLEYEN 
OYUNUN EN ÖNEMLİ 
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1899'da İsviçreli Joan Gamper tarafından kurulan Barcelona'nın ilk stadı sekiz bin kişilik Carrer Industria'ydı. 1922'de açılan Camp Les Corts ise 35 yıl boyunca hizmet vermişti. Gala İskoç St. Mirren ile yapılırken, üç yıl sonra stat altı aylığına kapatılmıştı. Cezanın esbab-ı mucibesi İspanyol Milli Marşı'nı ıslıklayıp İngilizlerinkini alkışlayan taraftarlarda saklıydı. 


Carrer Industria'ydı. 1922'de açılan Camp Les Corts ise 35 yıl boyunca hizmet vermişti. Gala İskoç St. Mirren ile yapılırken, üç yıl sonra stat altı aylığına kapatılmıştı. Cezanın esbab-ı mucibesi İspanyol Milli Marşı'nı ıslıklayıp İngilizlerinkini alkışlayan taraftarlarda saklıydı. 
İspanya İç Savaşı yaklaşıyordu. Kulübü, Katalan milliyetçiliğinin kalesi haline getiren başkan sınırdışı edilmişti. 1930'da İsviçre'de sessizce intihar eden Gamper'den sonra kulübün başkanlık koltuğuna oturan ve dönemin iktidarını elinde tutan diktatör Primo de Rivera'yı eleştirmek için La Rambla gazetesini kuran Josep Sunyol, 1936'da General Franco'nun askerleri tarafından öldürülmüştü. Stat, yasaklı dil Katalanca'nın konuşulabildiği tek yer olmuştu. Camp 

Les Corts'a sığmayan takıma yeni bir yuva lazımdı. Kubala'nın transferi aslında süreci hızlandırmıştı.Mimarlar Francesc Mitjans, Josep Soteras ve Lorenzo Garcia Barbon'un projesi çabucak tamamlanıyordu. Mitjans, kulübün o günlerdeki başkanı Francesc Miro-Sans”ın kuzeniydi. Gala günü gelmiş çatmıştı. 
Tarihler 24 Eylül 1957'yi gösteriyordu. 
Sabah düzenlenen ayini Barselona kentinin başpiskoposu yönetirken, tribünlerin 

yarısı boştu. Şampiyonlar Ligi müziğinin 

de bestecisi olan Georg Frideric Handel'in Hallelujah'ı çiçeği burnundaki stadyumda çınlamıştı. Günün ikinci etkinliğinde mahşeri bir kalabalık vardı. 
İçlerinde Espanyol'ün de bulunduğu 
Katalan diyarının büyük ekipleri resmi 
geçiş düzenlemiş, 11 
bin beyaz güvercin uçurulmuştu.İspanyol 
Milli Marşı bu sefer ıslıklanmıyordu. 
Zamanın gazeteleri bunun altını çizmiş, 
General Franco'nun projeye verdiği destek özellikle belirtilmişti. Zaten aksi düşünülebilir miydi?.. 

İlk rakip Legia 
Varşova'ydı. Aslında çimlerde yerini alan 
Polonya karmasıydı. 
1958 Dünya Kupası 
elemelerinde 
Bulgaristan'la yapılacak mücadele nedeniyle birçok yıldız evinde kalmıştı. 
180 bin meraklı 
gözün önünde 


A OO İO Martinez İK 


gole imzasını atmış, 
Barça 4-2'lik skorla kazanmıştı. Katalunya'ya özerklik verilmesi kampanyasının da merkezi olan Barcelona'nın mabedi, İspanya'yı yıllarca yöneten General Franco tarafından 1939'da sürgüne gönderilen Katalan politikacı Josep 


CAMP NOU 


Tarradellas'ın doğduğu topraklara 38 yıl sonraki dönüşünden birkaç gün sonra ziyaret ettiği yerdi. Zira burası bir stattan çok daha fazlasıydı. Bordo-mavililerin yuvasına 2000'e kadar Estadi del FC Barcelona dense de Camp Nou kısa sürede dillere yerleşmişti. Zaten 

bu ibare de Katalanca “yeni saha” demekti. 
2000'de yapılan ankete katılanların yüzde 68'i malumu oylamış, stadyumun adı resmen Camp Nou olmuştu. Bizim ülkede ise yıllarca Nou Camp olarak anlatılmıştı... 

Buradaki ilk final 1972'de düzenleniyor; Dinamo Moskova'yı yenen Glasgow 

Rangers Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götürüyordu. Ertesi yıl çimlere ayak basan Johan Cruyff kısa sürede krallığını ilan ediyordu. 1975'te Camp Nou elektronik skorbordla tanışmış, 1982 Dünya Kupası 

için stadyum ziyadesiyle elden geçiyordu. 
Localar ekleniyor, kapasite 121.401'e çıkıyordu. 47 ayın sultanında açılış maçı ve İtalya'nın Polonya'yı yendiği yarı final de dahil olmak üzere beş karşılaşma yine bu çimlerde oynanıyordu.1989'da Milan'ın Steaua Bükreş'i parçaladığı Şampiyon Kulüpler Finali de burada oynanmıştı, 1999'da Manchester United'ın uzatmalarda bulduğu iki golle yazdığı Bayern Münih destanı da... İspanya yine bu çimlerde Polonya'yı devirerek 1992'de Olimpiyat altınına ulaşmıştı. 


REKOR PAPA'DA! 

Bugün 99 bin 354 kişilik kapasitesi bulunan Yeni Saha'nın misafir sayısı yıllar içinde değişiyordu. 1980'lerde 120 binden fazla kişiyi ağırlayabilen stadın seyirci rekoru, 1982'de Papa İkinci Jean Paul'ün düzenlediği ayinle kırılmıştı. Barcelona ise en fazla 1986'da Juventus'a karşı 120 bin kişiye oynamıştı. 

Bir ara dünya futbolunun mabedi Wembley'e de yeni bir çehre kazandıran İngiliz mimar Norman Foster tarafından elden geçirilmesi gündeme gelen Camp Nou, kulübün içine düştüğü durumdan etkilenmiş, kente şekil veren Gaudi'den esinlenen proje askıya alınmıştı.Birçok finale ev sahipliği yapan stadyum, Michael Jackson'dan Madonna'ya, Luciano Pavarotti'den Frank Sinatra'ya birçok devi de ağırlamıştı. Yılda bir milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği Barcelona Müzesi'ne de “yataklık” yapan Camp Nou'da düzenlenen turlar ayrıca kulübe yılda milyonlarca avro kazandırıyor. Stadyum bir taraftan darphane gibi çalışırken, öte yandan İspanya'dan ayrılmak isteyen Katalanların sesinin de yankılandığı yer oluyor. Hal böyle olunca da akıllara bordo-mavililerin mottosu düşüyor: Bir kulüpten daha fazlası! (mes gue un club) Peki Kubala o büyüleyici şehre ayak basmasaydı?.. Kim bilir o zaman şampiyonluklar gelmeyecek, yeni saha da hiçbir zaman inşa edilmeyecekti. Camp 

Nou olmasa kuvvetle muhtemel El Clasico adındaki modern zaman tragedyası yılda iki defa sahnelenmeyecek; kim bilir Messi'yle hiç tanışmayacaktık... 
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EKONOMİ 


EL CLASICO 


2000'Lİ YILLARDAN İTİBAREN HER SEZON RENKLERİNE BAĞLADIĞI DÜNYA YILDIZLARINDAN DOLAYI 'LOS GALACTICOS' DİYE ANILMAYA BAŞLAYAN REAL MADRID İLE KATALAN FUTBOLSEVERLERİN TEMSİLCİSİ BARCELONA'NIN SAHA İÇİNDE VE SAHA DIŞINDAKİ REKABETİ, İSPANYOL FUTBOLUNA ADETA YÖN VERMEKTE. 


SEMA TUĞÇE DİKİCİ 


ünümüzde futbol, sadece saha içinde G değil, saha dışında da endüstriyel 

rekabetin yaşandığı küresel bir pazar. Kulüpler, dünyanın her yerinde faaliyet gösteren milyar dolarlık ticari organizasyonlara dönüşürken, taraftarlar her ne kadar bu kelimeyi kullanmaktan hiç hoşlanmasak da 'müşteri” olarak adlandırılıyor artık. Yıllarca halkın sporu olarak adlandırılan bu büyülü oyun, gün geçtikçe halktan uzaklaşıyor. Ekonomik alım gücü yüksek kişilerin ulaşabildiği bir etkinliğe dönüşüyor. 
Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonları yerinde seyredebilmek her yiğidin harcı değil mesela. Ya da dünyanın en popüler rekabetlerini, derbilerini izlemek için cebinizden çıkacak euro, dolar veya sterlini çevirdiğinizde durum orta gelirli bir vatandaş için pek de parlak görünmüyor. Bunlardan biri de La Liga'nın en popüler rekabeti, nam-ı diğer “El Clasico”. 
İspanyollar iki farklı şehrin takımı arasındaki mücadeleye derbi diyemeyecekleri için çok güzel bir isim bulup, pazarlamasını da şahane yaptılar. Bu bir gerçek. Bugün El Clasico rekabeti ve bu rekabetin aktörleri Barcelona ve Real Madrid, gelirleri ile neredeyse tek başlarına La Liga'nın diğer bütün takımlarının gelirlerine kafa tutacak nitelikte. 
2000'li yıllardan itibaren her sezon renklerine bağladığı dünya yıldızlarından dolayı “Los Galacticos' diye anılmaya başlayan Real Madrid ile Katalan futbolseverlerin temsilcisi Barcelona'nın saha içinde ve saha dışındaki rekabeti, İspanyol futboluna adeta yön vermekte. 2013-2014 sezonundaki Atletico 
Madrid'in şampiyonluğunu saymazsak son 14 
Yıldır. ligde şampiyonluk yarışı bu iki dev takım 

lekte. Bu sezon öncesinde lan Ronaldo'nun 


hep birlikte izleyip göreceğiz. Her ne kadar sahada 1'ler yarışsa da son 5 yıldır Ronaldo-Messi rekabetinin El Clasico'yu bile geride bıraktığı bir gerçekti. 


10 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ 
STADYUMLARDA MAÇ SEYRETTİ Geçtiğimiz sezon 10,2 milyon futbolseverin stadyumlarda lig maçlarını izlediği La Liga'da sadece Barcelona ve Real Madrid'in 
iç saha maçlarındaki toplam seyirci sayısı 3 
milyon olarak kayıtlara geçmişti. Santiago Bernabeu'daki 65.653 seyirci ortalaması ile La Liga'nın seyirci ortalamasının neredeyse 2,5 katına çıkan Real Madrid, seyirci ortalamasını son 10 sezondan bu yana 65.000'in altına düşürmedi. Barcelona, 65.824 seyirci ortalaması ile La Liga'nın en fazla seyirci ortalamasına sahip takımı olurken, sadece iki takımın maçlarını tribünlerde sezon boyunca 2,5 milyon kişi izledi. Bu muazzam bir rakam... 


350-750 EURO ARASINDA DEĞİŞEN 
MAÇ BİLETLERİ 

La Liga'nın en pahalı biletleri, iki takımın mücadele ettiği 90 dakikaya ait. Sezonluk kombine fiyatları 223 Euro ile 2.384 Euro arasında değişen Real Madrid, kombine 

ve bilet fiyatlandırmasında La Liga'nın da 

en pahalı kulübü. Real Madrid'in ev sahibi olduğu El Clasico'da Santiago Bernabeu'daki VIP alanlar dışındaki koltukların fiyatları 350- 750 euro arasında değişiyor. Tabii bunlar yasal olan bilet fiyatları. Bir de bu işin karaborsası var. Geçtiğimiz sezonlarda Real Madrid Kulübü, 357 taraftarın E| Clasico için kombinelerini Barcelona'lı taraftarlara fahiş fiyatlara transfer ettiğini tespit etmiş, bu İŞE SN iptal nr sline 
185 ÜLKEDEN CANLI YAYIN 
'ElClasico” bugün 185 ülkede canlı olarak yayınlanırken rekabetin heyecanına:650: 


milyona yakın televizyon izleyicisi de ortak olmaktadır. El Clasico'nun başta televizyon yayını olmak üzere yazılı medya, internet 

ve sosyal medya etkileşimi ile milyonlarca kişiye ulaşması, bir yandan iki takımın ticari gelirlerini artırırken diğer yandan da La Liga'nın dünyanın en fazla izlenen liglerinden biri olmasını sağlamıştır. 


DÜNYANIN EN ZENGİN 3 
KULÜBÜNDEN Sİ LA LIGA'DAN 

Son 2 yıldır dünyanın en fazla kazanan kulübü Manchester United olurken, Real Madrid ve Barcelona'nın İngiliz temsilcisini yakın takipte olduğunu biliyoruz. 1998 yılında 118 milyon euro olan geliri bugün 675 milyon Euro'yu geçen Real Madrid, son 20 yıl boyunca yılda 
ortalama “11 oranında büyüme kaydetti. 11 
yıllık Deloitte Para Ligi birinciliğini 2015-2016 sezonunda Manchester United'a kaptırmış olsa da son 10 yıldır dünyanın en fazla kazanan 

3 takımından biri olan eflatun beyazlılar, en 
fazla ticari gelirlerini artırdı. 20 yıllık süreçte, ticari gelirin toplam gelir içerisindeki payı 9626'dan “38'e yükseltti. Barcelona ise geçtiğimiz yıl tarihindeki en yüksek gelir 

elde ettiği sezonu yaşadı. 2017-2018 futbol sezonunu en yakın rakibi Atletico Madrid'den 
14 puan önde tamamlayarak La Liga'daki 

25. şampiyonluğunu elde eden Barcelona, gelirlerini de 9641 oranında artırdı. 2016-2017 futbol sezonunda 648,3 milyon euro kazanan Katalan ekip, 2017-2018 sezonunda gelirlerini 
914 milyon euroya çıkararak kulüp tarihinde 
bir rekora da imza attı. Barça ve Real'in rekabeti aslında uzun yıllar öncesinde saha içinden mali tablolara yansıdı. Ama bizler futbolun bu kadar büyüyüp, finansal başarının sportif başarının da önünde yer alacağını tahmin edemedik belki de... Bugün dünyanın en popüler ve en fazla seyir zevki olan Bi mücadelesi, futbolunda ekonom nereden'nereye geldiğin de göstergesi aslında: 


“ 


ANTALYASPOR, BU YIL DÜŞME 
ADAYI DURUMUNDA. BUNU 
HİÇ İSTEMEM BIR ISPARTALI 
OLARAK. ANCAK AYNI 
ANTALYA, İÇERİDE BİRLİK 
OLUP, ELİNDEKİ MALİ VE 
DEMOGRAFİK POTANSİYELİ İYİ 
KULLANIP BÜYÜMELİ. 


MEHMET AYAN 


anımız Can, bayramın üçüncü gününe (Gis idare etti yazı için! “Hadi abi, hadi 

abi” demekten dilinde tüy bitti. Bayram tatili için iki gün aldığım “şımarma izninin” sonuna geldim. Haydi 'bizim oğlan” dedim kendi kendime.. Başla yazıya. Aklımda var birçok yazı fikri de, bakalım hangisi dökülecek klavyeye! Hazır güneydeyken (hop hop bildiğin deniz kıyısında değil; ISPARTA'dayım) yakın yerlerden seçtim konumu. Nicedir bir “Antalya ve Futbol “yazısı yazacaktım; nasip bugüne imiş.Küçüklüğümün Antalya'sından girmeli söze. O zaman da büyük şehir falan ama bugünün yanında esamesi okunmaz. 
Şöyle söyleyelim Özer Saracoğlu'nun Sera Oteli'ni bilen bilir, oradan denize baktığınızda sadece kum ve ağaç görürdünüz; ileride yan yana PTT ve Bayındırlık kamplarını uzaktan seçerdiniz. Daha ileride de TRT kampı. Şimdi Kundu diyorsunuz ya! Öyle bir şey yoktu 80'lerin sonunda, 90'ların başında. Kır Cami halen var da, eskiden sadece caminin etrafında ev yoktu. Şimdi lüks konuttan geçilmiyor. 
Antalya merkeze gelince durum farklı değil. 
Benim Antalya'mın batısında Konyaaltı Plajı, Falezler... Merkeze doğru TRT binası, 


müze, liman, belediye binası, Işıklar Caddesi, Antalya Lisesi, Karaoğlanoğlu Parkı, Zerdalilik 


Mahallesi ve stad var.... Antalya Atatürk Stadı... 


Yanında spor salonu... Karaoğlanoğlu Parkı içinde... Doğal bir sit alanı sanki... Tamam kabul modern değil, yüksek bir top sanki kale arkasından caddeye gidecekmiş şekilde ama stad işte... 
Çok sıcaktı... Hem hava hem stad atmosferi... 
Antalyaspor Mehmet 
Özdilek dönemine kadar hiç öyle efsane sezonlar oynamadı. Ligin zirvesinde mücadele ettiği dönem yok sanki. Yılmaz Vural'la düştükleri sezon en akılda kalır sezonlarından biri. Mehmet 
Özdilek, tam 4 yıl büyük bir istikrarın sembolü oldu. 
Ancak Antalya, havasından mıdır suyundan mıdır turizm başkenti olduğunun 

onda biri kadar futbolu sevip özümseyemedi. 
Mevsim, iklim koşulları, insanların alışkanlıkları, sosyal donatı alanlarının çokluğu belki de çocukları futbola yakınlaştırmadı. Şifo Hoca sonrası oluşan o kısmi de olsa başarı kültürü üzerine sağlam bir bina inşa edilmedi. Yönetimler hep hazırın peşine koştular. Öyle ki hazırda yaptıkları doğru iş olan Eto'o'dan dahi faydalanamadılar. Bugün transferin bir 


Yılmaz Vural'la düştükleri sezon en akılda kalır sezonlarından biri. Mehmet Ozdilek, tam 4 yıl büyük bir istikrarın sembolü oldu. 
Ancak Antalya, havasından mıdır suyundan mıdır turizm başkenti olduğunun onda biri kadar futbolu sevip özümseyemedi. 


ANTALYA 


numarası Emre Akbaba'ya Eto'o'nun ne kadar güvendiğini, yıllar önce ondan çok şeyler beklediğini söylediğini biliyoruz. Belki de Eto'o'dan kurumsal olarak daha çok yararlanmak mümkündü kent adına. Tabii Eto'o tutunca, sonrasında 
Nasri'ler, Maicon'lar derken iş mali anlamda çığırından çıktı. Şimdi yeni yönetimler, eski kurtlar vs... Antalyaspor kötü günlere gidiyor. 
Tekrar Atatürk Stadı'na dönecek olursak. 
Karaoğlanoğlu Parkı içinde yeşil alan olarak en azından şimdilik nostaljisini sürdürecek. 
Yeni stad modem, yeni stad albenili... Daha çağdaş... Ben hiç öyle 
“geçmişiyle yaşayan” 

bir kişi olmadım. Tek derdim şehirlerin dokusu bozulmasın. Stadların şehir dışına taşınmasına da itiraz edemiyorum. 
Şartlar bunu gerektiriyorsa; değişecek hayatımız. 

Antalya, yeni stadıyla Antalyaspor'u tekraren inşa etmeli. Bu yıl düşme adayı durumunda. 
Hiçbir şekilde bunu istemem bir ISPARTA'lı olarak. Ancak aynı Antalya, içeride birlik olup, elindeki mali ve demografik potansiyeli iyi kullanıp büyümeli. Bu şehir bunu çok hakediyor. Turizm başkenti futbolda sadece “kış kampı yapılan” yer olmaktan çıksın istiyorum. Çok mu? 
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BİN BİR MÜCADELE İLE ÜST DÜZEY SPORCU OLARAK YETİŞTİRDİĞİMİZ YETENEKLERİ NİYE BAŞKA ÜLKELER 
GİBİ KIRKLI YAŞLARA KADAR 
SAHADA TUTAMIYORUZ? BUNUN 
MUTLAKA TEKNİK DİREKTÖR, 
ANTRENÖR, SPORCU, YÖNETİCİ VE EĞİTİCİ DÜZEYİNDE BİR KISIM KABUL EDİLEBİLİR GEREKÇELERİ VARDIR. BİR HEKİM OLARAK BENİM BU KONUYA 
BAKIŞ AÇIM TABİ Kİ SPORCUNUN SAĞLIĞINA BAĞLI OLAN PERFORMANS DEĞİŞİKLİKLERİ OLACAK. 


HİLMİ KARADENİZ 


iç düşündünüz mü? 
Neden 80 milyon nüfusumuzdan düzenli olarak 


kendi en üst ligimizde oynayabilecek çok az sporcu çıkarabiliyoruz? 
Neden A milli takımlar düzeyindeki sporcularımızın çoğu yurtdışından geliyor? 
Yurt dışındaki birkaç milyon yurttaşımız içinden hem bulundukları ülke milli takımına hem bizim milli takımımıza sporcu olarak yetiştiren sistemler neler? 
Neden başka liglerde bir sezonda 60 maç oynayabilen sporcular var da biz üç günde bir maç oynayınca veryansın ediyoruz? 
Ortaokul ve lise düzeyinde değişik branşlarda ciddi sayıda takım başarımız mevcut fakat aynı takımlarımız A takım düzeyine geldiklerinde büyük organizasyonlara katılmakta bile zorlanıyor. Zaman zaman haberlerde “falanca lisemiz futbolda dünya şampiyonu oldu” ya da “liselerarası Basketbol Dünya Şampiyonu Türkiye'den” haberlerini okuyoruz. 18 yaşına kadar yetenekliyiz de sonrasında yeteneklerimizi mi kaybediyoruz? Yoksa erişkin yaşa gelince çocuklar birden spor yapmaktan mı vazgeçiyorlar? Başka bir bakış açısıyla 18 yaşından sonra acaba diğer ülkeler birden nasıl oluyor da bizden daha yetenekli (!) oluyorlar? 
Düzensiz olarak katılabildiğimiz uluslararası müsabakaların hemen öncesinde neden hep bizim en kritik oyuncularımız sakat oluyor? Bin bir mücadele ile üst düzey sporcu olarak yetiştirdiğimiz yetenekleri niye başka ülkeler gibi kırklı yaşlara kadar sahada tutamıyoruz? Bunun mutlaka teknik direktör, antrenör, sporcu, yönetici ve eğitici düzeyinde bir kısım kabul edilebilir gerekçeleri vardır. Bir hekim olarak benim bu konuya bakış açım tabi ki soorcunun sağlığına bağlı olan performans değişiklikleri olacak. 
Öncelikle şunu belirtmem gerekir ki 18 yaşına kadar profesyonel düzeyde sporcu olma hayaliyle büyümüş olmam ve sonrasında bir kısmını size anlatacağım engellerin de karşıma çıkması sebebiyle kaybolan yeteneklerden biriyim. Futbol topum ya da yeni kramponumla yatmışlığım çoktur. Kendi çocukluğumun spordaki yetersizliklerinden bahsedip de bildiğiniz şeyler anlatmayacağım. Günümüzde hemen her anne baba çocuklarını erken yaşlarda belli spor branşlarının temel eğitimlerine yönlendirerek hem aktivite olması açısından hem de sağlıklı gelişmelerini temin etmek için ciddi zaman ve para harcıyor. Erken yaşta yüzme ve jimnastik sporlarının kas eklem gelişiminde iyi etkileri olduğunu 


çoğumuz biliyoruz. 3-10 yaşları arasında bu sporları düzenli yapan çocuklarda hem fiziksel hem de ruhsal gelişimin, yapmayanlara göre daha iyi olduğu bilimsel bir gerçektir. Fakat bu yaşlarda çocuğun hem fizik yapısına 

hem de yeteneğine uygun sporu seçmesi 

de önemlidir. Bu dönemde çocuğun hangi spor branşında başarılı olacağını kestirmek güç olsa da takım sporları ve bireysel sporlar arasında kesin olmamakla birlikte bir seçim yapmak mümkün olabilir. Ergenlik dönemi ile birlikte çocuğun hem fiziki gelişimi 

hem de ruhsal değişimi hız kazanır. İşte bu dönemde kız ve erkek çocukların yaptıkları spora göre bir kısım kan taramaları ve kemik analizleri ile takibini önermekteyim. Spor branşını ve hatta çocuğun fiziki yapısına uygun mevkisini belirlemek bu yaşta daha da önemlidir. Bununla ilgili geçmişte beni üzen bir tecrübemi paylaşayım. Anne ve babasının boyu 180 santimetrenin üzerinde olan ve kendi yaş kategorisinde milli olarak basketbol oynayan pivot bir kızımız henüz hızlı boy uzama evresi tam gerçekleşmemiş iken menarş (ilk adet) dönemine girmiş ve boyu henüz 170 santimetre iken boy uzaması durmuştu. Bu durum sadece çocuk ve aile için değil takımı ve ülkemiz için de büyük bir kayıp. 170 santimetre boy tabii ki erişkin yaş için sağlıklı bir boy fakat basketbol branşında pivot pozisyonunda oynayan bir kız için milli düzeyde yeterli olmayacaktır. Peki bu çocuk için ne yapılabilirdi? Ergenlik döneminde düzenli hormon analizleri yapılsaydı ya adeti geciktirebilirdi ya da en azından beklenen boya göre pivot mevkisinde değil de gard ya da şutör olarak yetenekleri geliştirilebilirdi. 


Takip ettiğim kadarıyla bu kızımız A takım düzeyine kadar üst düzey takımlarda oynamaya devam etse de profesyonel mukavele imzalayamadı. 

Ergenlik döneminde yapılan en büyük hatalardan birisi de çocuğun hızlı 

boyu uzama evresinde yaptığı kuvvet antrenmanlarıdır. Sıklıkla, bu dönemde yapılan yanlış antrenmanlara bağlı kıkırdak, kas, tendon sakatlıklarını tedavi etmek zorunda kalıyorum. Çocuğun bu dönemde kemiklerinin hızlı uzaması kaslarının 

göreceli olarak kısalmasına yol açmaktadır. 
Bu dönemde yanlış kuvvet antrenmanları yaptığınız takdirde kalınlaşan kaslar daha da kısalacaktır. Büyüme kıkırdakları üzerinde fazla baskı oluşturan kaslar sıklıkla diz, omuz, kalça, bel gibi bir sporcu için önemli olan eklemlerde 
düzeltilemeyecek sorunlara yol açabilir. 16 
yaşlara kadar yaşıtlarından daha kuvvetli olduğundan yeteneğini sahaya iyi sunup daha başarılı sonuçlar elde etse de kemik uzaması tamamlandıktan sonra bu kaslar yeterli fonksiyon gösteremediğinden çocuğun performansı daha ileri gidemeyecektir. 
Ayrıca jimnastik yetenekleri gerileyecektir. 
Halbuki bu yaş evresinde çocukların öncelikle kemiklerle birlikte kaslarının da uzamasını sağlayan antrenmanlar çocuğun erişkin hale geldiğinde yeteneklerini daha iyi sahaya sunmasını sağlayacaktır. Kas güçlendirme için asıl önerdiğimiz dönem 18-22 yaşlar arasıdır. 
Bu dönemde güçlenen gençler yeteneklerinin üst sınırında performans gösterebilirler. Ayrıca düzgün kemik ve kas yapısına sahip sporcular daha uzun süre kariyerlerine devam edebilirler. 
Sporcu için güçlü olmak tabi önemlidir. Fakat 


iyi çalışan kasın tek özelliği güçlü olması değildir. Sporcu için iyi kas, güçlü olmasının yanında esnek, kondüsyonlu, dengeli, ani uyarılara çabuk patlama yanıtı verebilen ve diğer kaslarla senkronize çalışabilen kastır. 
Klinik tecrübemde sporcularımızın çoğu esneklik konusunda yetersiz ve kas dengesi açısından bilgisizdir. Uygun kas, postürü yani ayakta ve otururken olan duruşu da etkiler. Ergenlik döneminde uygunsuz gelişen kaslar çocuklarda kamburluğa hatta skolyoza yol açabilir. Bu da elit sporcu olma yolunda büyük bir sorun teşkil eder. Sağlıklıyken düzenli yapılan kas güç denge analizleri 

ile ciddi sakatlıklar önceden kestirilebilir 

ve hatta önlenebilir. Kas performansının yeterli olmadığı durumlarda sporcular özel performans antrenmanları ile sahada daha güvenle bulunabilirler. 

Alt yapı yaş grubunda çocuklarımıza öğretmemiz gereken en önemli hususlardan birisi de yıllık takvim ayarlamasıdır. Çocuklar sevdiği sporu sürekli yapmak isterler. Kulüp takımı ve okul takımının yanında ders aralarında ve okuldan sonra arkadaşlarıyla 

da spor yapmak çocukta aşırı yüklenmeye yol açarak kemiklerde stres yüküne ve 

hatta kırıklara yol açabilir. Genellikle böyle sakatlıklar sezonun en kritik döneminde görülür ki bir çocuk için final müsabakalarında oynamak çok önemli olduğundan bu çocuklarımızda onarılamaz psikolojik sakatlıklar da oluşturabilir. Bu sebeple anne baba olarak bize düşen çocuğumuzun sezon takvimini karşısına koyarak daha yoğun antrenman ve maç temposu olan dönemlerde daha iyi dinlenmesini sağlamaktır. Hatta bazen 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daha az önem arz eden müsabaka ya da antrenmanlara katılmamasının önemini ona anlatmalıyız. Üst düzey profesyonel sporcular da böyle yapmıyorlar mı? Profesyonel sporcu, hevesle spor yapmasının yanında fren yapmasını da bilendir. 

Önemli bir konu da sporcunun uyku düzeni ve dinlenme alışkanlıklarıdır. Kaliteli 

uyku sporcu performansını çok etkiler. 
Uyku düzeni sadece maçtan bir gün önce ayarlanabilecek bir durum değildir. En kaliteli uyku zifiri karanlıkta yani gece yarısından güneş doğana kadar olan uykudur. Sporcu olmayı hayal ettiğim dönemde sabah yedi civarında okul servisim beni almaktaydı. 
Okul servisim gelmeden önce sabah koşumu yapmış, duşumu almış ve kahvaltımı etmiş oluyordum. Tıp fakültesi kazanana kadar 

bu böyle devam edip gitti. O dönemde sahada gösterdiğim performans fakülte dönemindekinden daha fazlaydı. Bunun sebebini daha sonra uzmanlık yıllarında aldığım bilgiler gösterdi. İyi soorcu mutlaka güneşten evvel uyanmalıdır. Bununla ilgili 

bir hatıramı daha aktarayım. Bir vesileyle tanıdığım eski bir milli futbolcumuzun evinde misafirdik. Saat 21:30 civarıydı. Bize yanlış anlamamamız gerektiğini fakat saat 22:00 itibari ile uyuyacağını söyledi. İlk anda kulağa kabalık gibi geldiğinin farkındayım ama bir sporcu için düzenli yaşam düzenli uykudan geçer. Bu sporcumuz Türkiye ortalamasının 33'ler civarında kariyerini sonlandırdığı bir dönemde 39 yaşına kadar üst düzey oynamaya devam etti. Soorcunun kariyerinde en önemli yapı taşlarından 

birisi de düzenli diyet alışkanlıklarıdır. Elit sporcu olmak hedefi olan sporcuların yaşa, sezon dönemine ve yaptığı spora göre sporcu diyetisyenleri tarafından takibi çok önemlidir. Sadece iyi beslenme yeterli olmaz. Beslenmenin vücutta oluşturduğu tepkilerin de ölçülmesi gereklidir. Düzenli takipler sporcunun eksiklerini tamamlayarak hem performansını etkiler hem de sakatlık riskini azaltır. Sporcular genellikle sahada dış görünüşlerine önem verirler. Konçlarına ve kollarına bant çekerler. En yakışıklı kramponu giyerler. Yalnız giydikleri ayakkabının içindeki tabanın önemini henüz tam bilmemekteler. 
Özellikle 6-12 yaşlar arasında uygun tabanlık (her ortopedik tabanlık uygun tabanlık değildir) kemik gelişiminde, ayak bilek ,diz, kalça ve bel gelişiminde önemlidir. Yapılan çalışmalar 2-6 yaş arasında kullanılan tabanlıkların gelişimde önemli olmadığını ortaya koymuştur. Bu dönemde sadece ayak büyüklüğüne uygun ayakkabı giymek yeterlidir. 12 yaşından sonra ise özellikle sporcularda yapılan spora, oynanan zemine (parke, çim, suni çim) ve ayak yapısına göre özel tabanlık giyilmesi kas gelişiminde önemli rol oynar. İyi yapılmış özel tabanlıkların kas ve eklem sakatlıkları üzerinde 2640' a varan bir koruma sağladığı gözlenmiştir. Alt yapı yaş grubunda ayak büyüdüğü sürece ayağa göre, sonrasında ise sezon başına çıkılan müsabaka sayısına göre yıllık tabanlık sayısı 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belirlenebilir. Ortalama alt yapı yaş grubunda senede bir tabanlık değiştirilmelidir. Bu rakam elit sporcularda yıllık 6-8 tabanlığa kadar çıkmaktadır. Evet, bu ciddi bir 

külfet gibi gözükebilir fakat sakatlıklara harcanan masraflar ve sporcunun spordan geri kaldığı dönemlerdeki maliyetleri göz önüne alındığında bu maliyet fayda dengesi açısından çok düşük bir maliyettir. 

Yazımın son bölümünde çok daha önemli bir konuya değinmek istiyorum. Sporcularımızın büyük bir kısmı da sakatlıklarından sahaya dönme dönemlerinde yapılan uygunsuz tedavi ve programlarla ciddi vakit ve nakit kaybetmekler. Ben 1990'ların futbolcusu olmama rağmen bugün benim dönemime göre tedavi düzeninde pek de değişme yok. 
Sakatlandığınızda varsa kulübünüzün masörü ya da fizyoterapisti, eğer kulübünüzde yoksa bildiğiniz eski bir tanıdığınız tedavideki ilk danıştığınız kapı olmaktadır. Bilmeyenler için sporcuların tedavisindeki farklılıklardan biraz bahsedelim. Her insan doktora başvurduğunda daha sağlıklı olmayı ve yaşadığı hastalıktan dolayı tekrar sıkıntı yaşamamayı diler. Sporcular buna ek olarak bir an evvel iyileşmeyi ve sahaya dönmeyi dilerler. Bir avukat ya da öğretmen ayaklanıp rahat yürüyebilir hale geldiğinde işinin başına dönebilirken bir sporcunun sahaya geri dönebilmesi için normal performansının en az yüzde doksanını yakalaması gerekir. 
Sporcunun sakatlandığı dönem de tedaviyi değiştirmemizi gerektirebilir. Sezon içinde ya da şampiyonluk müsabakaları öncesinde yaşanan bir sakatlığı geçici tedavilerle 

sezon sonuna ötelemek ve sporcunun kalıcı tedavisini sezon sonuna bırakmak daha uygun olur. Sporcu olmayan bir hastada ameliyat gerektirmeyen bir durumda bazen sporcuda ameliyat seçeneğini göz önüne almak gerekebilir. Doktorların büyük bir kısmının tedavi sürecinde sporcuların tedaviden beklentilerini karşılamıyor olmaları, 


sporcuları masör ve fizyoterapistlere 

tedavi olmaya itmektedir. Tecrübeme dayanarak söyleyebilirim ki bir kısım 

masör ve fizyoterapistler bu konuda halen bazı doktorların tedavi yaklaşımlarından 

daha iyi seçenekler sunabiliyor. Dışardan baktığınızda bir çok profesyonel kulübün sponsorluğunu üstlenen hastaneler olduğunu görebilirsiniz. Bu hastanelerin tedavi programları sporcuların sahaya geri dönüşünde sporcuların hayal ettiği tedavi seçeneklerini sunmadığı için olsa gerek, sporcular tedavilerinin bir çoğunu “merdiven altı” yerlerde çözmeye çalışıyor. Bu sebeple hastanelerin çoğu da sadece tetkik amaçlı kullanılıyor. Kulüplerde sponsorları olmasına rağmen sporcuların tedavisinde hem muhatap bulmakta zorlanıyorlar hem de tedavi 

için ekstra masraflar ödemek durumunda kalıyorlar. Oysa sporcuya spor yapmayan bir hastadan daha farklı tedavi prensipleri üzerine kurulmuş bir sağlık sistemi gerekiyor. Buradan çıkartmamız gereken en önemli sonuç şu ki sporcunun sağlıklı takibi ve tedavisi doktor, fizyoterapist, diyetisyen, masör ve antrenörün birlikte koordine çalıştığı soorcuya özel tedavi seçeneği zaruridir. Ülkemizde halen bu şekilde çalışan bir sistem yoktur. Sporcuların menajer anlaşmaları yanında bu tarz sistemi olan kurumlarla da anlaşarak düzenli takiplerinin yapılması sporcularımızın sakatlanma risklerini belirlemede, sahaya dönüşlerini hızlandırmada, yeni mukavele döneminde kulüplere güncel durumlarını veri olarak sunmada özellikle gereklidir. Bu konuda bilinçli spor ekolleri menajer dışında sağlık ekipleriyle de mukavele yapmakta ve sakatlanmadan önce sporcuyu bir nevi sigortalamış olmakta, kulüpler de transfer öncesinde almakta oldukları sporcu hakkında daha çok bilgiye sahip olmaktadır. Ülkemizdeki sporcuların 

da bu gibi sistemlerden yardım alarak henüz iş başındayken kendilerini sigortalamaları gerektiği kanaatindeyim. 


SARI VE YEŞİLİN || 
DAYANILMAZ AĞIRLIĞI 


16 TEMMUZ 1950'DE MARACANA STADYUMU'NDA 
174.000 SEYİRCİNİN KARŞISINDA İKİ ÜLKE 

KARŞI KARŞIYA GELMEYE HAZIRLANIYORDU. 
TAM O ESNADA BREZİLYA-URUGUAY SINIRINDA YAŞAYAN GARCİA ADINDAKİ BREZİLYALI BİR ÇOCUK, SINIRI GEÇEREK SİNEMALARA YENİ GELMİŞ OLAN AMERİKAN FİLMİNİ İZLEMEK İÇİN URUGUAYIN BİR KÖY SİNEMASINA GİRMİŞTİ... 


EKİM DENİZ ÇİFTÇİ 


üzerinden sadece bir sene geçmişti. FIFA, savaş süresince sekteye 

uğrayan Dünya Kupası hakkında görüşmek için Lüksemburg'da bir toplantı düzenledi. Toplantı sonunda çıkan karar olumluydu. 
Turnuvanın yeniden düzenlenmesine ve savaş sonrası düzenlenecek ilk turnuvanın Brezilya'da yapılacağına karar verdiğini açıkladı. O yıllarda Brezilya çok bilinen bir ülke değildi ve bu turnuva onlara kendilerini 
dünyaya modern bir ülke olarak tanıtma fırsatı sunuyordu. 1950 
yılına gelindiğinde 4.Dünya Kupası yalnızca 16 takımla başlayacaktı ki İskoçya, Türkiye ve Hindistan'ın çeşitli nedenlerle turnuvadan çekilmesinin ardından Dünya Kupası 13 takımla başlamıştı. Ev sahibi Brezilya harika bir performans göstermiş ve grubunda bulunan Yugoslavya, Meksika ve İsviçre'den 3 maçta 5 puan alarak namağlup bir şekilde adını diğer dört grubun birincilerinin yer alacağı final turuna yazdırmıştı. Bu turda her takım birbirleriyle birer maç yapacak ve 3 maç sonunda şampiyon olacak takım belirlenecekti. Brezilya bu tura da bir önceki turda aldığı farklı galibiyetlerle başladı. Sonrasında İsveç'i 7-1, İspanya'yı ise 6-T'le geçerek şampiyonluk için beraberliğin yeteceği son maçta sadece birkaç ay evvel 5-1 yendiği Uruguay'ı finalde beklemeye başlamıştı. Uruguay'ın final yolu ise Brezilya'ya oranla çok daha zorlu geçmiş, İspanya'yla berabere kaldıktan sonra İsveç'i son dakikalarda gelen golle mağlup ettikten sonra adını finale yazdırmıştı. 16 Temmuz 1950'de Maracana Stadyumu'nda 174.000 seyircinin karşısında iki ülke karşı karşıya gelmeye hazırlanıyordu. Tam o esnada Brezilya-Uruguay sınırında yaşayan Garcia adındaki Brezilyalı bir çocuk, sınırı geçerek sinemalara yeni gelmiş olan Amerikan filmini izlemek için Uruguay”ın bir köy sinemasına girmişti. Garcia filmi izlemeye başladığında Brezilya 1-0 öndeydi ama Maracana'da işler pek yolunda gitmiyordu. Uruguay, 
4 yıl sonra İtalya Milli Takımı'nın formasını giyecek olan Schiaffino'nun 
golüyle beraberliği sağlamıştı. Brezilya bu skora rağmen kendinden emin bir şekilde ataklarını sürdürmeye devam ediyordu. Fakat maçın bitiş düdüğünün çalmasına yalnızca 11 dakika kalmıştı. Dünya şampiyonluğu Brezilya'ya adım adım geliyordu ki iki sene sonra İtalya Milli Takımı'nın formasını giyecek olan bir başka futbolcu Ghiggia sahneye çıktı ve sağ köşeden ceza sahasına girdi. Brezilyalı kaleci Barbossa, Ghiggia'nın topu içeriye keseceği düşüncesiyle kalesinden açılmış fakat bıraktığı boşluk topu ağlarda görmesine sebep olmuştu. 
Final maçının bitiş düdüğünü çalmasıyla birlikte Uruguay, Maracana'da şampiyonluk turu atarken, sınırın diğer tarafındaki sinema salonunda heyecanla film izleyen Garcia'ysa kendisini her şeyden habersiz yapılan anonsların, tezahüratların ve Uruguay Milli Marşı'nın ortasında bulmuştu. Brezilya cephesinde ise kaleci Barbossa başta olmak 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üzere takımda yer alan tüm siyahi futbolcular ırkçı saldırılara maruz kalıyor ve hain olmakla suçlanıyordu. Bu saçmalık daha sonrasında milli takımın giydiği beyaz formanın “uğursuz” kabul edilmesine evrilecekti. Rio gazetelerinden birisi, milli takımlarını “uğursuz” beyaz formadan kurtarmak için 1954 Dünya Kupası'nda giyilmek üzere 

forma tasarım yarışması düzenlediğinde, Uruguay'ın şampiyonluğunu sınırın diğer tarafında bir sinema salonunda öğrenen Brezilyalı çocuk Aldry Garcia Schlee 19 yaşındaydı. Hemen akabinde nasıl bir tasarımı yapabileceğini düşünmeye başlamıştı. Aklında epey fikir vardı, bunun sonucunda da iki yüze yakın forma tasarladı ve yarışmaya katıldı. 
Brezilya'nın bayrağında bulunan dört rengi de formada güzel bir şekilde kullanarak günümüzde hala Brezilya Milli Takımı'nın giydiği 

o meşhur sarı-yeşil formanın altına giyilen beyaz çizgili mavi şortlu tasarımıyla yarışmayı kazanmıştı. Garcia, bu büyük başarısının 

ödülü olarak milli futbolcuların yaşadığı yere yerleştirildiğinde ise yaşadığı hayal kırıklığı en az başarısı kadar büyük oldu. Futbolcuların sürekli alkol tüketen, kadınlardan başka bir şey düşünmediklerini gördüğünde futbolcuları “serseriler” olarak tanımladı ve sınırdaki köyüne geri dönerek bir süre daha orada yaşamaya devam etti. 
Takvim yaprakları artık 1962'yi gösterdiğindeyse Brezilya Milli 

Takımı, Schlee'nin tasarladığı formalarla Şili'de düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele ediyordu. 1950 yılında yaptıkları gibi finale kadar namağlup geldiklerinde ise bu sefer rakipleri Çekoslovakya'ydı. Maça iyi başlayamayan Sambacılar 0-1 geriye düşmelerine rağmen sahaya koydukları sağlam mücadele sonucunda maçı 3-1 kazanarak Dünya Kupası'nı müzelerine götürüyorlardı. Brezilyalı futbolcular bu kupayı kazandıklarında üzerlerinde Schlee'nin tasarladığı formalar vardı. 

O dönem televizyonların henüz renkli olmaması sebebiyle formalar kendisini henüz dünyaya gösterme şansı bulamamıştı. Fakat formalar, onu çıplak gözle gören taraftarları kendisine hayran bırakıyordu. Sekiz yıl sonra 1970 yılında dünya, Brezilya'nın bayrağından da önce gelen bu formayla tanışmıştı. Fakat Brezilyalılar için vatandaşlık sembolü haline gelen bu forma, yaratıcısı Schlee içinse yalnızca baskı, yolsuzluk ve statükonun sembolü haline gelmişti. Aldry Garcia Schlee'nin kendi tasarlamış olduğu Brezilya formasına olan düşmanlığını anlayabilmek için Güney Amerika'nın kaderi haline gelmiş, Amerika Birleşik Devletleri destekli darbelerden birisi olan, 1964'de Brezilya'da yapılmış ve ülkeyi 
21 yıl kontrol altında tutan diktatörlük yönetimine bakmamız gerekiyor. 
1964 yılında darbe öncesinde Schlee hayatını gazetecilikle, yazarlıkla 
ve üniversite hocalığıyla sürdüren entelektüel biriydi. Hal böyle olunca da yapılan bu darbeden etkilenmemesi imkansızdı. Tüm “diğerleri” gibi tutuklandı ve içeride işkencelere maruz kaldı. Serbest bırakıldığındaysa işi elinden alınmış bir şekilde hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı yüzünden yaşamına Brezilya'da devam etmeye çalışıyordu. Askeri yönetime 21 yıl süresince her fırsatta muhalif olmaya çalışmış ve halkı kafatası milliyetçiliğine karşı aydınlatmak için savaş veriyordu. İnsanlara tesadüfen belirlenen çizgiler içinde yine tamamen tesadüf eseri doğduğunu anlatmaya çalıştıysa da çabası sonuç vermemişti. Verdiği bütün bu mücadelenin sonuçsuz kaldığını gördüğündeyse doğduğu toprakların en milliyetçi simgesini tasarlamış birisi olarak yeryüzünde bulunan tüm milliyetçi simgelerden nefret etmişti. En başta da kendi tasarımı olan Brezilya Milli Takımı'nın formasından... 

Küçük bir anekdot: Aldry Garcia Schlee, çocukluğunda yarım kalan Amerikan filminden beri Uruguay Milli Takımı'nı destekleyen bir Brezilyalı olarak maç günleri üzerine giydiği gök mavisi formasıyla sınırın öte tarafındaki bir barda insanlarla birlikte Olimpik Gök Mavisi'ni izlemeye devam ediyor. 
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RİTÜEL 


ÇAKIL TAŞLARI 


BİR BAYRAK, BİR ŞARKI, BİR RİTÜEL, BİR STAT VE BİR GOL SEVİNCİ... FUTBOL EVRENİNDE HANGİ ÇAKIL TAŞININ BİR ELMASA DÖNÜŞECEĞİNİ ASLA TAHMİN EDEMEZSİNİZ. OYSA İŞİN ASIL HİKAYESİNDE BİRİNİN ÇIKIP İÇİNDEN GELEN BİR ŞEYİ YAPMASI YAZILIYDI. BU DENLİ BÜYÜK BİR İZ BIRAKACAKLARI KİMSENİN AKLINA GELMEMİŞTİ, ÖZELLİKLE DE FİKRİN SAHİPLERİNİN MUHTEMELEN... 


DİDEM DİLMEN 


RAPIDVIERTELSTUNDE 


Avusturya'nın köklü kulüplerinden Rapid Wien'in Avrupa çapında çok büyük başarıları olmasa da taraftarlarının çok özel bir ritüeli var. Her maçın 75. dakikasında, kendilerine özel bir tempoyla, 
1 dakikalık bir alkış tutuyorlar. Meksika dalgasını andıran, 
iniş çıkışlı özel bir melodileri var. Bu alkış melodisinin adı Rapidviertelstunde. Türkçesi, Rapid'in Ruhu. Bu alkış temposunun 1915'e kadar izi sürülebiliyor. 1918'de Viyana gazetelerinde Rapidviertelstunde üzerine yazılmış bir makalenin bulunduğunu öğrendik. Nereden ve kim tarafından, hangi sebeple alkışın başladığı ise net değil. 100 yıldır yaşatılan bu 
geleneksel alkış melodisi için UNESCO'ya da başvuruldu. 2011 
yılında, UNESCO'nun “somut olmayan kültürel miraslar” kategorisine başvuran Rapid Wien taraftarları, adaylık sürecinde çok etkili bir kamuoyu oluşturmuşlardı. 
Ancak ne yazık ki UNESCO toplantısında Rapidviertelstunde'e oy birliği ile ret kararı çıktı. 
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RİTÜEL 


STADI 
EVE ÇEVİRMEK 


Dünya üzerinde kaç tane futbol stadı varsa bir o kadar da hikaye var. Statlar bir takımın evidir derler ya işte bunu kelime anlamı ile hayata geçirirseniz nasıl bir sonuç ortaya çıkar, örnekleyeyim... 
Union Berlin'in Alta Försterei Stadı'nın 2008 yılının Haziran'ında başlayan stat yenileme inşaatı 2009'da bitti. 
Bu süre boyunca yaklaşık 1600 Union Berlin taraftarı toplamda 90.000 saat inşaatta çalıştılar. Bu sayede kulüp yaklaşık 2 milyon avro işçi maliyetinden kurtulmuş oldu. İnşaatta çalışmak mesele değildi, çünkü orası evleriydi. Hatta 2014'te Dünya Kupası sırasında Alta Försterei'nin çimleri üzerine evlerinden getirdikleri koltukları dizip büyük ekranda birlikte maç izleyebilecekleri devasa bir oturma odası haline getirmek de onları açısından “gayet doğal”dı. 


Soca 
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VURDU GOL OLDU 


Herkesin favorisi Manchester City ve yine bizim kaybedeceğimizi düşünüyorlar. Ama biz Rocky Balboa'yız, Ivan Drago değil. 


EE, 
JURGEN KLOPP 


Bence maçın olayı, Barış Alıcı'yı bütün tribünlerin alkışlaması. Benim 
25 senedir beklediğim şeydi bu. 
Bizim 25 senede yapamadığımızı 
Euro 1 haftada yaptı maalesef. 
EEE e a 


SAMET AYBABA 


Ronaldo'nun ayrılması Real 
Madrid için bir kayıptır ama 
Real Madrid herhangi bir oyuncudan çok daha fazlasıdır. 
EE — ———— 


MOURINHO 


Ronaldo'ya özel bir önlem almayacağız. N Açık bir futbol oynayacağız. Ülkemizde bir futbol üniversitesi Kaybedeceğimizi düşünerek maça açılsa, santrfoloji dersine Şenol çıkacaksak, o zaman evde kalalım ya da Güneş girer ve bölüm başkanı olur. 
plaja gidelim. je e e e e a e EE ALİ ECE 
LORENZO D'ANNA 


Hazırlayan: Emrah Akbaş 


Harry Maguire, Manchester United'a gidecek. Cuma günü deplasmanda 
onlarla oynayacağımız maçta 2 
saatliğine orada olacak. 


PUEL 


in 


li Koç, Comolli ve Cocu ile tepeden tırnağa yenilenen Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 yenildiği Benfica'yı bu defa Kadıköy'de ağırlayacaktı. Uzun zamandır iç 


sahada görülmemiş bir coşku ve inanç hakimdi tribünlere. 
Benfica, çok iyi takımdı ama sarı laciverliler terlerinin son damlasına kadar savaşacaklardı. Aslında öyle de oldu ama yetmedi. Portekiz temsilcisi, bulduğu tek golle Devler Ligi hedefine bir adım daha yaklaşırken, Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'ne razı oldu. Ancak maç sonu çok güzel bir görüntü takıldı sosyal medyada gözümüze. Stadı henüz terk etmemiş bir grup taraftar, tezahürata devam ediyordu. “Kederli günler olsa da bazen /Seviyoruz seni canı gönülden / Bu nasıl bir sevgi, anlatabilsem / Haydi bastır Fener, her şeyimsin sen...” Önce Başkan Ali Koç kayıtsız kalamadı bu desteğe ve sahaya inerek tribünleri dolaştı, binlerce taraftarı alkışladı. Ancak taraftar takımı görmekte kararlıydı. Başkan, talimat verdi, oyuncular soyunma odasından sahaya adım attı. Tribünleri alkışladı ve o besteyi dinlemeye başladı... “Kederli günler olsa da bazen...” 
Belki Şampiyonlar Ligi treni kaçmıştı ama Fenerbahçe taraftarı, takımına ligde inandığını göstermiş ve sonuç ne olursa olsun oyuncuların arkasında olduklarını haykırmıştı. Bizce Ağustos ayının açık ara en güzel asisti buydu. Sarı lacivertlilerin tam da ihtiyacı olan bir asist hem de... 


ayın. 
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ollanda Ligi'nde Feyenoord - Excelsior maçında De 

Kuip Stadı'nın özel misafirleri vardı. Şehrin çocuk 

hastanesinde tedavi görmekte olan çocuklar, ev sahibi takımın davetlisi olarak tribünlerdeki yerlerini aldı. Üstelik deplasman takımı Excelsior taraftarlarının bulunduğu tribünün tam altında maçı izleyecekti yüzlerce çocuk. Geçtiğimiz yıl da yapılan o müthiş hareket, bu yıl yine sergilendi. 
Excelsior taraftarları, yanlarında getirdikleri oyuncakları alt tribüne atmaya başladılar. Çocuklar da üst tribünden yağan oyuncakları kapmak için birbirleriyle yarıştı. Bu güzel görüntü de ayın en güzel golü olarak kayıtlara geçti. Hollanda Ligi takımları, bunu her sene yapıyor ve yaptığı sürece biz de sayfalarımızda yer vermeye devam edeceğiz. Zaman zaman ligimizde de bu tarz güzel hareketler görüyoruz ancak deplasman taraftarlarının yaptığı bu jest ve ev sahibi tribünler tarafından ayakta alkışlanmaları, bizi her izlediğimizde duygulandırıyor. 
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“Hayal edebilirseniz, gerçekleştirebilirsiniz...” 


Yemen 2018 Alex de Souza 


